
 

 

 

 

 

Hoi 

kinderen van de Linnaeushof 

en omstreken! 

P A L M P A S E N     &    P A S E N 

komt eraan. 

In de grote kerk op het Linnaeushof 

is weer van alles te doen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R O G R A M M A 

 

 

 woensdag 5 april 15.45 uur 

Liedjes Palmpasen inoefenen  

met het kinderkoor 

 
 

 

Zaterdag 8 april 11.00 -12.30 uur 

Palmpasen. 

Palmpaasstokken maken. 
Op de pastorie, het huis naast de kerk 
 

 

Palmpasen 9 april 10.30 uur viering Hofkerk 

Palmpaasoptocht door en rond de kerk 

Tijdens de viering kindernevendienst =  

speciaal programma voor de kinderen 

 

 

Pasen    16 april 10.30 uur  viering Hofkerk 

Tijdens de viering kindernevendienst =  

speciaal programma voor de kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In verband met materiaal palmpaasstokken  
en het paasontbijt dringend verzoek uw kind aan te melden. 
En als u wilt helpen, leuk!! Geef het door!! 
 
Bel of mail:  
 
Erika van Hove         0641361912   erika.vanhove@icloud.com 
Marianne Kuiper      0623964315   mariannekuijper@gmail.com  
Coen van Loon        020 6653830   pastor@hofkerk.nl  

 

 

 

  

Maandag 17 april, 

2de Paasdag 

10.00 uur Paasontbijt 

11.00 uur de klokken luiden 

We gaan paaseieren zoeken! 

 
 

Wij zorgen voor palmtakjes, palmpaasstokken, pinda’s, rozijnen, 

crêpepapier, scharen etc.. 

Wilt u aub. zelf mee nemen het broodhaantje, de mandarijnen en 

eventueel snoep. 
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De symboliek van de palmpaasstok vertelt 

het hele verhaal van Pasen: 

 

De stok met dwarslat herinnert aan het kruis, waaraan Jezus stierf. 

De palmtakjes herinneren aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. 

Buxus sempervirens;  

de palmtakjes zijn altijd groen: leven is steeds weer mogelijk. 
Buxus is een van de oudste haagplanten waarvan het eerste gebruik teruggaat  
tot in de Romeinse tijd. Zijn herkomstgebied ligt rond de Middellandse Zee 
Het is dezelfde symboliek als het dennengroen op de Adventskrans in de weken 
voor Kerst. 

Broodhaantje: 

Petrus zei drie keer dat hij Jezus niet kende, voordat de haan kraaide. 

De haan kraait nog voor de zon opkomt:  

de nieuwe dag komt eraan. De haan houdt ons waakzaam. 

Brood doet denken aan het laatste avondmaal, waarbij Jezus het brood 

deelde en de wijn liet drinken door zijn vrienden. En zei: ‘doe dit, altijd! 

Deel met de mensen om je heen!!’ 

Eieren:  Verbeelden het nieuwe leven. 

Mandarijn:  Aan het kruis had Jezus dorst. 

Zij gaven Hem een spons met zure wijn te drinken. 

Pinda’s:  Pilatus liet het volk kiezen wie zij wilden  

dat vrij werd gelaten: Jezus of Barabbas. 

30 rozijnen: Judas vertelde aan de soldaten waar Jezus was.  

Zo werd Jezus verraden. Judas kreeg er 30 zilverlingen voor.  

Later kreeg hij heel veel spijt en gooide het geld, de zilverlingen weg. 

 

De verdere versiering, oa. met kleurig crêpe-papier om de stok,  

luidt alvast het feest van Pasen in. 

 

N.B.:  de traditie is dat de kinderen na afloop van de viering  

in de kerk hun Palmpaasstokken weggeven aan een oudere  

of aan iemand die ziek is of aan iemand die zij lief vinden. 

 

 

 


