AT

‘Ik zie goud in jou, want ik zie God door jou'

14 december 2019

'THUISKOMEN'

De uitwerking van het thema gebeurt aan de hand van 2 workshops.

Creatief schrijven
Door het gebruik van verschillende schrijftechnieken wordt je schrijvend
uitgenodigd om stil te staan bij het verhaal over de verloren zoon.

Labyrint lopen
Loopmeditatie is een bijzondere vorm van stil worden. Sinds dit jaar
hebben de mogelijkheid om het labyrint te lopen.

Programma

13.15 uur ontvangst

13.30 uur workshop ronde 1
14.30 UUr pauze

14.45 uur workshop ronde 2

16.00 uur einde

Workshop

e Creatief schrijven

e Labyrint lopen

Wanneer u alle twee de
workshops wilt doen moet u om
13.30 UUr aanwezig zijn.

Wilt u één van de workshops
doen dan kunt u kiezen om 13.30
of 14.45 uur aanwezig te zijn.

Per workshop betaalt u €7,50
voor deelname.

In de pauze is er koffie en thee.

Om 16.30 uur start de
Vesperviering met aansluitend
een lezing en meditatief
moment met als thema
‘Thuiskomen’.

Janet van Dordrecht (06-28248385)

Mariétte Hilhorst (06-48478226)




