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Van de redactie

De afgelopen maanden is in alle kerken van

ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus
gesproken over de noodzaak om een centrum-
kerk te kiezen. Pater Bert Wooning licht dit
belangrijke proces toe in zijn pastoraal woord.
Hij drukt ons op het hart vooral te luisteren naar
de Geest die altijd in staat is nieuwe mogelijk-
heden te scheppen uit elke situatie.

Op 1juli 2023 is het 160 jaar geleden dat de
slavernij in de voormalige kolonién formeel
werd afgeschaft. Het is ook de datum waarop
de Nationale Herdenking Slavernijverleden
plaatsvindt. Het levensverhaal van de Heilige
Josephine Bakhita, een tot slaaf gemaakte vrouw
uit Soedan, raakt aan dit onderwerp. Een andere
sterke vrouw waarover u meer kunt lezen in dit
nummer is Abigail, de vrouw van koning David
over wie in het Bijbelboek 1 Samuel 25 wordt
geschreven.

Over sterke vrouwen gesproken: jarenlang heeft
Uschi Janssen als lid van de redactie interviews
afgenomen van parochianen en doet dit nog
steeds. Eind vorig jaar nam zij afscheid als
redactielid. Dat was voor ons aanleiding om
haarzelf eens aan het woord te laten.

Op 9 april overleed Huub Oosterhuis.

Zijn liederen hebben velen geinspireerd, binnen
en buiten de katholieke Kerk. Het is niet meer
dan passend dat we in dit nummer deze grote
Amsterdammer gedenken.

Namens de redactie wens ik u een mooie
zomertijd toe en veel leesplezier.

Gerard Moorman
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Pastoraal Woord

Toekomst van ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus

Op Pinksteren ontvingen de Apostelen en
velen met hen de Heilige Geest. Die gaf
hen de kracht om het Evangelie te verkon-
digen maar ook om met elkaar samen te
werken en eensgezind te blijven. Dat was
wel nodig want de eerste christengemeen-
schappen hadden met grote uitdagingen
en moeilijkheden te maken die gemakke-
lijk tot spanningen en verdeeldheid kon-
den leiden. Daar kunnen we vooral in de
Handelingen van de Apostelen van horen. Echter, door de kracht van de Geest wisten ze, ondanks
de verschillende meningen die ze over enkele zaken hadden, bij elkaar te blijven en moeilijke be-
slissingen te nemen die later heel vruchtbaar bleken te zijn.

Wij, leden van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus, bevinden ons op dit moment in het
proces van de keuze van een centrumkerk en steunkerken: een belangrijk, maar ook delicaat ge-
beuren. Immers, dit proces kan in ons allerlei gevoelens losmaken die, wanneer die niet worden
geleid en ingebed door de Geest, gemakkelijk kunnen leiden tot verdeeldheid en spanningen.
Maar wanneer we ons laten leiden door de Geest van Jezus Christus, door zijn geest van harmonie
en zorg voor elkaar, dan kan dit proces heel vruchtbaar zijn en het begin betekenen van een nieuwe
vruchtbare christengemeenschap in onze regio die een licht en inspiratie kan zijn zowel voor de
leden van onze eigen kerkgemeenschap als voor andere mensen in onze regio.

Op dit moment vindt het synodaal proces in onze wereldkerk plaats, gestimuleerd door Paus
Franciscus. De werkwijze van dit proces is dat we met openheid en welwillendheid naar elkaar
luisteren en onderscheiden wat de Geest in ieder van ons bewerkt en hoe ieder van ons met
zijn/haar eigenschappen, maar ook beperkingen, de weg van Jezus probeert te volgen. Dit met
het doel elkaar te verrijken en naar elkaar toe te groeien. Het is een nieuwe vorm van kerk zijn.
Luisterbereidheid en openheid voor elkaars meningen zijn belangrijke vereisten in dit proces
alsook een grote liefde voor de Heer en zijn kerkgemeenschap.

Moge in deze zin de Geest ons in dit proces
begeleiden, zowel gedurende als na de keuze
van de centrale kerk, zodat dit moge leiden tot
een nieuwe vorm van kerk zijn als Clara &
Franciscusgemeenschap die een licht kan zijn
voor de anderen, zowel degenen die tot onze
kerkgemeenschap behoren als die daarbuiten.

Pater Bert Wooning SVD






In gesprek met... Uschi Janssen

Sinds jaar en dag kennen de parochianen van de ABG-parochie Uschi als pastoraal werker,
zanger in het AnnaBon-koor, voorganger in verschillende kerken en verpleeghuizen en
deelnemer aan allerlei kerkelijke en oecumenische projecten. Haar vertrek begin dit jaar
als mede-hoofdredacteur van Saamhorig is aanleiding om haar te interviewen.

Kindertijd

“Op 21 juni 1958 ben ik in Den Haag als oudste geboren. lk heb twee broertjes
en een zusje. In 1985 werd mijn dochter Edda geboren. Mijn vader is in 1930 in
Amsterdam geboren en op 20 juni 2005 overleden. Mijn moeder, geboren in
Frankfurt am Main in 1935, woont nu elf jaar in Amsterdam, in hetzelfde
apartementencomplex als mijn man en ik.” Omdat Uschi meer dan twee-en-
een halve maanden te vroeg geboren is, is ze slechthorend. Haar vader gaf
wiskundeles aan het Lyceum in Emmeloord. Hij was anarchist en ageerde
samen met collega’s succesvol tegen de alomvattende volkstelling in 1970.
Sindsdien zijn er mede daardoor in Nederland geen volkstellingen meer
gehouden. Uschi ging naar dezelfde school. ledereen kende haar vader

als wiskundeleraar en dat betekende aanvankelijk geen spontane omgang
met klasgenoten. Haar gehoorbeperking zorgde ervoor dat zij zich in groe-
pen extra moeite moest en moet getroosten om te begrijpen wat er speelt.
In één-op-één gesprekken speelt dat minder, maar toch merkt ze dat er
hersteltijd nodig is om bij te komen van gesprekken.

Een nieuw begin in Amsterdam

In 1977 ging Uschi Sociale Geografie studeren in Amsterdam, de geboorte-
stad van haar vader, en in deze nieuwe omgeving kon zij zich bevrijden van
haar rol als dochter van de leraar. Uschi vond zichzelf opnieuw uit en kwam
in contact met de krakerswereld, de vrouwenbeweging, de politieke acties. “lk kon hier zijn zoals
ik ben! Dit komt omdat hier zeer veel verschillende culturen zijn.” De houding van haar vader tegen
het gezag en de controle van de overheid stimuleerde haar om naar Amsterdam te gaan, die
bijzondere plek waar ze haar eigen weg kon vinden. Tijdens haar studie trouwde Uschi met haar
eerste man en kregen zij hun dochter Edda. Na haar afstuderen ging zij als sociaalwetenschappe-
lijk onderzoeker aan de slag bij de gemeente Haarlem, de Provincie Zuid-Holland en werkte ze bij
een sociaal-wetenschappelijk onderzoeksbureau. In 2001 kreeg zij een burn-out, mede door haar
slechthorendheid.

Bijna-doodervaring als wegbereider

Op vijftienjarige leeftijd (1973) beleefde Uschi een bijna-doodervaring. Na een auto-ongeval met

het hele gezin lag zij drie weken in coma. Na de coma ervoer zij een gevoel iets waanzinnig moois

te hebben meegemaakt, opgenomen in warmte en muziek, in “uiteenvioeien van de energie die ik was.
Ik voelde me deel van alles om mij heen.” Hoewel zij, haar broertjes en zusje waren gedoopt, hadden
haar ouders afgesproken pas vanaf het twaalfde jaar over godsdienst te spreken. Op het openbare
lyceum kreeg zij één uur godsdienstles per week. Catechisatie heeft Uschi dus niet gehad.

Vanwege de bijna-doodervaring van 1973 zocht ze een aanknopingspunt bij de Rooms Katholieke
kerk en ging zij met haar godsdienstige moeder regelmatig naar de kerk.
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Op haar zestiende kreeq zij de Eerste Heilige Communie. Daar ervoer Uschi fysiek (“ik had een jaar lang
kippenvel als ik ter communie ging”) de Eucharistie als delen van het Lichaam en Bloed van Christus
met de kerkgangers over de hele wereld. Het Heilig Vormsel ontving zij pas jaren later,

in aanwezigheid van Leo Nederstigt.

Waarom R.K.-kerk?

Van 2004-2009 deed Uschi aan de Hogeschool Inholland haar tweede studie: Theologie. Aan het eind
van haar opleiding heeft ze stage gelopen bij de PKN en het Dovenpasto-
raat in Amsterdam. Bij het afstuderen waren zowel de protestantse Trinus
Hibma (predikant van de Bethelkerk in Amsterdam Noord) als Leo Neder-
stigt aanwezig. In haar afstudeerscriptie: “Verzoening en heling” onderzocht
ze hoe haar verlangen om de bijbel te verbinden met de dagelijkse praktijk
gestalte kan krijgen. Verder onderzocht ze ook het met mensen zoeken naar
en bieden van een omgeving waarin de heelheid van de schepping en het
daarvan deel uitmaken ervaren kan worden. Tijdens haar studie was zij in de
de ABG-parochie lector en daarna wocom-voorganger. Tijdens en na haar
opleiding heeft pastor Leo haar alle ruimte gegeven. “Het was belangrijk om
mensen op mijn pad te ontmoeten, die ruimte geven voor de ander.” Pastor Leo
nodigde haar uit met zijn houding van ruimte scheppen en er te zijn voor
iedereen. Uschi hoopt ook zo voor anderen te zijn.

Na de studie theologie is Uschi intens betrokken geraakt bij de ABG-
parochie, was zij redacteur van Saamhorig en interviewt ze parochianen.

Zij gaat voor in verpleeghuizen, leidt daar gespreksgroepen en doet veel

in (lees)groepen met een oecumenisch karakter.

In de keuken van haar pastorale werk

In de R.K.-kerk bestaat een lange lijn van kennis, achtergrond en traditie.
“Als geschoolde theoloog heb ik mijn eigen werkwijze. Dit houdt veel luisteren
in: “lk weet meer van anderen dan anderen van mij.” Een goed voorbeeld is
hoe ze in het Otter Knoll-verzorgingshuis in aanraking kwam met de dove Deanna van Hall (de
dochter van de Amsterdamse burgemeester van Hall). Vanuit het leiden van een bijbelgespreksgroep
kwam de vraag om Deanna’s levensverhaal op

te tekenen. In verpleeghuis De Schutse, waar ze voorging in R.K.-vieringen, wilde de groep graag dat
het collectegeld naar een concreet doel ging. Dat werd een schoolproject in Nepal. “Met mijn dochter
maakte ik juist een trekking in Nepal en de Nepalese gids wees mij op de lagere school in zijn geboortedorp.
Concrete dingen zoals het zorgen voor goed onderwijs voor kinderen maakt ruimte om je

in te leven in situaties waar onze religie voor staat.”

“lk wil ook meer ruimte voor het creatieve. Tijdens het vastenproject 2023 “Spiritualiteit van de Kruisweg”
in de AnnaBon ervoeren Tessa Koopmanschap, met wie ik veel samenwerk, en ik het schilderen van de vele
dimensies van het lijden van Christus als een mogelijkheid om de deelnemers dichter bij hun eigen
persoonlijk lijden te brengen. Deze benadering was geknipt om de veelheid van visies en meningen

boven tafel te krijgen.”

Kortom, inleefbaar maken waar wij mee bezig zijn door creatief om te gaan met vorm en taal is

voor Uschi belangrijk, zoals momenteel bij het samengaan van verschillende kerken, de klimaat-
vraagstukken of de oecumene en de gevolgen daarvan zowel op individueel als parochieel niveau.

Victor Budke
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Bestuurszaken

Keuze van een centrumkerk binnen ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus.

In de afgelopen weken heeft een delegatie
van het pastoraalteam en het bestuur alle
locaties bezocht. Tijdens de bijeenkomsten,
na afloop van de vieringen, is informatie
gegeven over het toekomstperspectief

van ons Samenwerkingsverband (SWV).

Parochianen hebben vragen gesteld en ge-
reageerd op de inhoud van de presentatie.
Het waren inspirerende bijeenkomsten, waar-
in aanwezigen een grote betrokkenheid toon-
den en ons goede ideeén mee gaven.
Centraal onderwerp was de keuze van een
centrumkerk. Door het teruglopend aantal
kerkbezoekers en financiéle tekorten moeten
wij, lastige, keuzes maken. Ook het Bisdom
vraagt dit van ons.

Niets doen is geen optie! De centrumkerk is
de centrale kerk van ons SWV. Met het oog op
de toekomst willen wij het kerkelijk leven con-
centreren op één vitale plek binnen onze regio.
Deze locatie blijft gegarandeerd de komende
tien jaar open. De andere locaties worden
steunpunt. Dit zijn locaties die nog vijf tot
maximaal tien jaar open zullen blijven,
afhankelijk van onder andere hun vitaliteit.

Om tot de keuze van een centrumkerk te
komen heeft het bestuur criteria opgesteld.
Deze hebben wij voorgelegd in de bijeen-
komsten. Vanuit deze criteria kijken wij naar
het heden: hoe staat een locatie ervoor?

En naar de toekomst: wat willen wij dat de
centrale kerk te bieden heeft?

Voorbeelden van deze criteria zijn:

- de locatie als Vierhuis. Is er een koor?

Zijn er gezins- en familievieringen?

- de locatie als Diensthuis.
Welke caritasprojecten zijn er?

- het gebouw. Staat van onderhoud?
Faciliteiten, zoals zaaltjes en een keuken

- aantal vrijwilligers?

- vitaliteit. Kijkend naar 2030, wat is dan het
aantal kerkgangers en vrijwilligers?

Wanneer wordt de keuze voor een centrumkerk
gemaakt? Bij het schrijven van dit artikel, begin
mei, is de planning:

Op 23 mei aanstaande maakt het bestuur van
het SWV een voorlopige keuze op basis van in-
put van alle locaties binnen ons SWV.

Op 6 juni aanstaande legt het bestuur deze
keuze voor aan de locatiebesturen binnen een
gezamenlijke vergadering.

In de weken daarna zal opnieuw een delegatie
van het bestuur en het pastoraal team langs alle
locaties gaan om de gemaakte keuze toe te
lichten. Vervolgens zal het bestuur van het SWV
de gemaakte keuze, met onderbouwing, voor-
leggen aan het Bisdom. In een overleg dat wij
op 21 april jongstleden met het Bisdom hadden,
is door hen aangegeven dat zij de keuze van het
SWV beschouwen als voorgenomen beleid.

Het Bisdom beslist uiteindelijk, op basis van
onze onderbouwde keuze, welke kerk centrum-
kerk zal worden en welke locaties de status van
steunpunt krijgen.

Over de uitkomst van de bovengenoemde stap-
pen wordt u geinformeerd via een bulletin dat
onder andere in de wekelijkse mededelingen-
bladen van de locaties zal worden opgenomen.

Namens het bestuur van het Samenwerkings-
verband Clara & Franciscus,
Paul Proost, vice-voorzitter




Gedaanteverandering in de kerk

In de lente zien we de natuur veranderen
van gedaante. Kale bomen krijgen groene
blaadjes en soms prachtige bloesems.
Zaden die een winter lang in de aarde
hebben geslapen, steken hun stengels
boven de grond. In de zomer zien we
vlinders. Hun verandering van gedaante
is goed te volgen. Eerst de rups, dan de
cocon en tenslotte de volwassen vlinder.

Van buiten lijkt de cocon dood. Maar binnenin
vindt een grote verandering plaats. Een echte
transformatie. De structuur van het lichaam
wordt van binnenuit fundamenteel veranderd.
Van een rups die kruipt, naar een vlinder die
vliegt. Wanneer je naar de groene cocon kijkt,
kun je bijha niet geloven dat hier een vlinder
uit zal komen,

Dit beeld komt bij mij op, wanneer ik nadenk
over de kerken in Nederland. Aan de buiten-
kant zie je nog geen teken van nieuw leven,
Maar aan de binnenkant vindt een grote ver-
andering plaats.

Waarom is die verandering nodig?

In dagblad Trouw stond enkele weken gele-
den een lang artikel over (sport)verenigingen
die allemaal grote problemen hebben.
Weinig nieuwe leden, vergrijzing van de vrij-
willigers, geld dat opraakt, noodzaak tot fusie.
De parallel met de parochies in Nederland is
treffend. Maar niet nieuw. Vijftien jaar gele-
den werd in de vakbladen voor praktische
theologie hier al op gewezen. De parochies
zijn een club geworden: voor onszelf en

door onszelf.

Het bijzondere van de kerk is een beetje
vergeten: de persoonlijke band met God en
de opdracht om het koninkrijk van God pre-
sent te stellen in de samenleving. De kerk is
meer dan een actiegroep of een culturele
vereniging.
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De kerk is het Lichaam van de Messias, dat in
deze wereld werkzaam is. Die band met God

en Jezus en de Heilige Geest maakt de kerk tot
meer dan een club. De missie van de kerk is om
vanuit het geloof in God een alternatief te laten
horen en zien voor de consumptiemaatschappij.

Dit vraagt om een verandering van gedaante
en structuur in parochie en kerk. Die transfor-
matie is al bezig, merk je het niet? Van buiten
is er nog niet veel te zien, net als bij de cocon.
En wat eruit gaat komen, is nog verborgen
VOoOr onze ogen.

Achter ons ligt een periode van polarisatie.

Van onderlinge liefde tussen katholieken was
toen niet veel te zien. Het alternatief heet waar-
derende kerkopbouw. Daarin leggen we de na-
druk op de goede dingen die we bij de ander
zien, ook als die anders zijn dan bij mij. Op die
manier wordt diversiteit tot een kracht.

Een gemeenschap waarin mensen elkaar waar-
deren, is aantrekkelijk voor wie op zoek is naar
meer dan het materié€le en naar iets anders dan
voortdurende concurrentie.

Wanneer wij ons door de Geest van God laten
meenemen in dit proces van transformatie, zal
onze boodschap vleugels krijgen, zoals de
volwassen vlinder.

Jaap van der Meij
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Sponsorloop 2023

Na drie jaar pauze kunnen we de Sponsorloop activiteit weer hervatten! Dit jaar lopen onze
kinderen opnieuw samen voor de kinderen van de school in Bukra Ahla, een viuchtelingenkamp
in Beirut, Libanon voor vrouwen en kinderen uit Syrié. Deze school wordt gerund door een NGO

in Brussel: SBOverseas, www.sboverseas.org.

Het is een activiteit van kinderen véor kinderen.
De werkgroep organiseert dit in nauw overleg
met de Lidwinaschool. Voor de kinderen van 4
tot en met 7 jaar is er een kleine route en voor
de kinderen vanaf 8 jaar is er een grote route.

En de eigenaren van Café Restaurant Polder
zijn bereid om ons weer te steunen, met ruim-
te en limonade voor de kinderen!

We hopen natuurlijk dat dit jaar ook kinderen
van andere parochies van Clara & Franciscus
komen meelopen en ons goede doel steunen.
En natuurlijk hoe meer mensen komen hoe
beter! Dus vertel maar door!

WAAR: Café Restaurant Polder, Science Park 201,
http://www.cafe-restaurantpolder.nl/
WANNEER: Zaterdagmiddag 17 juni 2023 tussen
13.00 en 16.00 uur.

WAAROM: Het doel van deze Sponsorloop is
voor de kinderen van de school in Bukra Ahla
"Bukra Ahla" betekent: "voor een beter morgen"!

Vele Syrische vluchtelingenkinderen konden
soms jaren niet naar school. Nu wel, in Bukra
Ahla, maar ze hebben schoolmateriaal nodig
en geschikte ruimtes! "We are very hungry for
learning" staat er op een poster in de school
van Bukra Ahla.

Als u vragen hebt of van tevoren wilt aanmelden,
kunt u contact nemen via ons e-mail adres:
sponsorloop2023@gmail.com

Aanmelding is NIET verplicht, maar is wel prettig
voor de organisatie. Met vriendelijke groet,

Namens de Werkgroep Sponsorloop Bukra Ahla:
Erika van Hove, Ari van Buuren en Jaap van de Meij
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40 jaar kerkcentrum “De Drie Stromen” Een jubileum!

Een stukje geschiedenis: tussen 1976 en 1985 werden in Amsterdam Zuidoost een aantal woon-
wijken gebouwd — Holendrecht, Nellestein, Reigersbos en Gein in die volgorde; tezamen vormen zij
de woonwijk Gaasperdam. In de loop der jaren ontstond er behoefte aan een eigen kerk in

deze wijk, zowel bij de parochianen van “De Graankorrel” als bij de Hervormde en Gereformeerde
geloofsgemeenschappen.

In 1980 kwam de toestemming om een kerkcentrum te bouwen. Op 22 november 1982 werd de
eerste paal geslagen. Op 27 augustus 1983 vond de feestelijke opening van het oecumenisch kerk-
centrum “De Drie Stromen" plaats en een dag erna werd de eerste oecumenische viering gehouden!
De naam “De Drie Stromen” had niet alleen betrekking op drie riviertjes in de buurt: Drecht, Gaasp
en Gein, maar ook op de drie geloofsgemeenschappen: de Katholieke, de Hervormde en de Gerefor-
meerde mede-eigenaren. Door het samengaan van Hervormden en Gereformeerden in de PGZO
(Protestantse Gemeente Zuid Oost) waren er jarenlang slechts twee mede-eigenaren; zeer kartelings
echter — begin 2023 - heeft de CHURCH of PENTECQST zich als derde ingekocht.

Vanwege drie mede-eigenaren werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten, BEHEERCOMMISSIE
genoemd, voor het onderhoud in de breedste zin van het woord.

Nu 40 jaar later is “De Drie Stromen” nog steeds een gastvrij huis, druk bezet en graag bezocht.
Naast het gebruik door de mede-eigenaren, vinden nog een aantal geloofsgemeenschappen - als
huurder - hier onderdak. Uit de opbrengsten van intensief verhuur betaalt de BEHEERCOMMISSIE
energie, onderhoud en renovaties; de kerken hoeven dus niet bij te passen.

“De Drie Stromen" is een GROENE KERK en draagt dit ook uit. De deels Bijbelse kerktuin mét compost;
hoop is een lust voor het oog en wordt dan ook wel KLEIN KEUKENHOF genoemd.

Een jubileum! Dus een feestje! En wel op zaterdag 9 september. U bent van allen hartelijk welkom!
Nanda Rietmeijer, lid Beheerscommissie

“Over een andere boeg” Ontmoetingen met God in het verpleeghuis
Auteur: Paula Irik (Amsterdam) Pagina’s: 256

ISBN: 978-94-6365-510-1 Prijs: €22,50
Zonder verzendkosten te bestellen bij uitgeverij Elikser,
jitskekingma@elikser.nl

od in

Dvek een anlere boeqy

Het verpleeghuis: plek van verlies op alle terreinen. Maar er gebeurt
ook iets anders. In de woorden van de bewoners met dementie reso-
neren verhalen uit de bijbel, verhalen van menselijkheid en verwonde-
ring. Al bijna twintig jaar is Paula Irik, gepensioneerd geestelijk verzor-
ger, met de bewoners op zoek naar zin. Hoe gehavend ook, die zin laat
zich vinden: soms, even. Samen delen zij het goede dat er is, samen

het is nooit éénrichtings verkeer! - ervaren zij gaatjes in de harde feiten.

In hun ontmoetingen komen de kernvragen van het leven, vragen
naar oorsprong, doel en zin van ons bestaan, vaak zomaar ter
sprake. Dan verandert er iets en is het alsof hemel en aarde elkaar
raken. Paula schreef meerdere boeken over de taal van en de omgang met mensen met dementie.

In "Over een andere boeg", haar nieuwste boek, pleit zij opnieuw voor ontvankelijkheid voor wat er in
de ontmoetingen met de bewoners met dementie aan naar God verwijzend extra kan gebeuren.
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Wie is de Heilige Geest, wat doet Hij?

Met Pinksteren vieren wij de uitstorting van

de Heilige Geest, maar wie of wat is de Geest?
De vraag is niet "wat" is de Heilige Geest,

maar "wie"? Want Hij is niet "iets', een "kracht"
of een "energie';, maar een lemand,

een Persoon.

Hij heeft alle eigenschappen van een persoon.
In een aantal verzen in de Bijbel wordt dit dui-
delijk. Hij denkt (Hand. 15,28), spreekt (Hand.
1,16), leidt (Rom. 8,14) en kan bedroefd
worden (Ef. 4,30).

Hij wordt soms aangeduid als de Geest van
Christus (Rom. 8,9) of de Geest van Jezus (Hand.
16,7). Door de Heilige Geest is Jezus aanwezig
bij zijn volk.

De Heilige Geest is al aan het werk in de eerste
verzen van de Bijbel. In Genesis 1,1-2, toen de
aarde nog woest en doods was, zweefde Gods
geest over het water. Toen God de mens schiep,
blies Hij levensadem in de neus van de mens.
Het woord "levensadem" is de Hebreeuwse ver-
taling van "ruach’, dat ook "Geest" betekent.

In het Oude Testament werden koningen
gezalfd met olie. Dit symboliseerde het ont-
vangen van de Geest.

Zowel het Oude en Nieuwe Testament als de
opvatting van de Kerk van alle eeuwen en de
ervaring van christenen de eeuwen door,
bevestigen het werken van de Heilige Geest:

Bij de schepping, in de geschiedenis van het
Joodse volk. Hij is ook werkzaam in belangrijke

personen zoals David, de profeten, Johannes
de Doper, Petrus, in het leven van Maria en na
de Hemelvaart van Jezus in de Kerk. De Heilige
Geest wil de mensen laten ervaren dat God lief-
de is, dat Jezus door zijn kruisdood verzoening
aanbiedt en dat we samen rond Jezus een Kerk-
gemeenschap worden. De Geest wil dit alles
van binnenuit laten ervaren, zodat het geloof
werkelijk iets van ons hart kan worden.

De Heilige Geest maakt ons tot een geloofs-
gemeenschap rond Jezus en de Kerk. “Wij zijn
immers door het Doopsel één enkel lichaam
geworden en allen werden wij gedrenkt met
één Geest." (1 Kor 12,13). In Romeinen 8,26
staat geschreven dat de Geest te hulp komt bij
onze zwakheden. Want wij weten niet hoe wij
behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit
voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Johannes had al over Jezus gezegd: "Hij die na
mij komt, is sterker dan ik en... Hij zal u dopen
met de Heilige Geest en met Vuur (Mat. 3,11).

Toen Jezus zelf door Johannes werd gedoopt,
daalde een duif op Hem neer, en een stem klonk
uit de hemel "Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde,
in wie Ik welbehagen heb." Ook bij onze doop
ontvangen wij de Heilige Geest, wij worden door
de Kerk gedoopt “in de Naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest”. Door het doopsel
komt God in ons hart wonen, dus ook de Heilige
Geest, want Hij is naast God en Jezus de derde
Persoon van de Drie-eenheid.

Jezus verlangde dat zijn leerlingen de Heilige
Geest zouden ontvangen. Hij ademde zelf de
Geest uit over de Apostelen voor hun opdracht
in de Kerk (Jon. 20,22). Maar Hij zei ook: “Gij zult
kracht ontvangen van de Heilige Geest die over
u komt” (Hand. 1,8).

Dit gebeurde met Pinksteren. Daarom vinden de
vormselvieringen meestal rond of op Pinksteren
plaats. Bij het Heilig Vormsel worden christenen
gezalfd met de Heilige Geest. De Geest gaat nu
in het hart werken.

Petra Oostenrijk
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Herdenkingsjaar - Trans-Atlantische - Slavernijverleden
1 juli 2023 - 1 juli 2024

Bij herdenken en vieren ontkom je er niet aan
om terug te kijken. Ook al willen we zo graag

vooruit kijken; we mogen nooit vergeten wat

er gebeurd is. En moeten zeker ernaar streven
dat het nooit meer gebeurt.

Nu er excuses zijn aangeboden door de regering,
is er ruimte ontstaan om met elkaar in gesprek te
gaan over het verleden, het heden en de toe-
komst. Hoe gaan we nu verder? Ik ben heel erg
benieuwd naar de ontwikkelingen en zal, daar
waar nodig is, zeker een steentje bijdragen aan
een nieuwe geschiedenis samen.

Persoonlijk zit ik wel met een andere vraag.

"Wat gaat de Kerk doen?" De Kerk heeft name-
lijk ook een grote rol gespeeld in het slavernij-
verleden. Er zijn vanuit de regering excuses aan-
geboden. De gemeenten Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht en Den Haag en hebben hun excuses al
aangeboden voor het aandeel van hun stad
gedurende de slavernij. Na wat zoekwerk doet
het me deugd te melden dat de Raad van Kerken
ook bezig is met dit onderwerp. Ze gaan dit jaar
in ieder geval de volgende activiteiten organise-
ren. Deze activiteiten heb ik van de website van
de Raad van Kerk overgenomen:

- Een uitgave in de reeks Oecumenische Bezin-
ning van de Raad van Kerken, over kerken en
het slavernijverleden; "Eindelijk vrij?" met bij-
dragen van auteurs uit Suriname en Caribisch
Nederland. Deze publicatie is bestemd voor een
breed publiek enis 3 mei 2023 uitgekomen.
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- Een landelijke herdenkingsdienst in de
Nieuwe Kerk in Amsterdam op 30 juni 2023
in de vooravond van de viering van de af-
schaffing van de Trans-Atlantische slavernij.

- Een internationaal online symposium met
sprekers uit Suriname en Caribisch Nederland,
dat in samenwerking met de PThU, de VU en
het NiNsee georganiseerd zal worden.

Dit symposium zal waarschijnlijk in juni 2023
plaatsvinden. Meer informatie hierover kunt u
vinden op de website van de Raad van Kerken.

Ook vanuit andere kerken is men bezig dit ge-
deelde verleden bespreekbaar te maken. Zo ook
in de Koningskerk in Zwolle. Er is een symposium
geweest over de kerk en het Slavernijverleden.
Heel interessant. Meer hierover kunt u lezen op
de website van het NiNsee (Nationaal Instituut
Nederlands Slavernijverleden en Erfenis) ook
kunt u op de website van het NiNsee terecht
voor meer informatie over het herdenkingsjaar
en de komende projecten.

In dit herdenkingsjaar zullen er veel activiteiten
georganiseerd worden om te herdenken, te vie-
ren, maar ook om voorruit te kijken. Zowel lokaal
in Amsterdam, als landelijk, variérend van klein
tot groot. Ik heb al een bijeenkomst bijgewoond
in het kader van het herdenkingsjaar. De stads-
deelvertegenwoordigers van Amsterdam Zuid-
oost en de directeur van het NiNsee waren ook
aanwezig en hebben mooie woorden gesproken.

In een presentatie stond de volgende titel:
“Herdenken, Herstellen en Helen’; "Vanuit
de kracht van de voorouders."

Een krachtige zin die veel hoop biedt voor
de toekomst. We hebben samen herdacht,
gegeten en gedanst. Samen met een aan-
tal bewoners uit de buurt gesproken om
lokale activiteiten te organiseren en plan-

¥ q ‘ ‘ nen te maken voor de toekomst.
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In dit herdenkingsjaar zullen er veel activiteiten
georganiseerd worden om te herdenken, te vie-
ren, maar ook om voorruit te kijken. Zowel lokaal
in Amsterdam, als landelijk, variérend van klein
tot groot.

Ik heb al een bijeenkomst bijgewoond in het
kader van het herdenkingsjaar. De stadsdeelver-
tegenwoordigers van Amsterdam Zuidoost en
de directeur van NiNsee waren ook aanwezig en
ze hebben mooie woorden gesproken. In een
presentatie stond de volgende titel: “Herdenken,
Herstellen en Helen’; "Vanuit de kracht van de
voorouders." Een krachtige zin die veel hoop
biedt voor de toekomst. We hebben samen her-
dacht, gegeten en gedanst. Samen met een aan-
tal bewoners uit de buurt gesproken om lokale
activiteiten te organiseren en plannen te maken
voor de toekomst.

In Amsterdam Zuidoost besteden scholen ook
aandacht aan het slavernijverleden. Op 30 juni
is er een feestelijke optocht om 12.00 uur in
Reigersbos, waar leerlingen van de Tamboerijn
school in allerlei traditionele kledij zullen lopen
en dansen.

Op zaterdag 1 juli 2023 vindt de Nationale Her-
denking Nederlands Slavernijverleden plaats bij
het Monument van het Nederlands Slavernijver-
leden en Erfenis in het Oosterpark in Amsterdam.
Dit is de grootste en meest bekende viering.
Met de gebruikelijke “Bigi Spikri” wandeltocht.
Een bonte stoet met veelal mensen in kleder-
dracht. Echter kan iedereen meedoen. Ik zal dit
jaar voor het eerst meelopen. Ter nagedachtenis
aan mijn voorouders en ter ere van allen die zich
al jaren inzetten en hebben ingezet opdat wij
vandaag in vrijheid mogen leven.

Luthgarda Brunken
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Onze lieve vrouw van Guadaloupe

In 1521 werd Mexico door de Spanjaarden ingenomen, en
werden er pogingen ondernomen om het christelijk geloof
onder de oorsponkelijke bewoners van Mexico te verspreiden,
zonder veel succes.

Op 9 december 1531 verschijnt de Heilige Maagd aan een nede-
rige boer, Juan Diego, en ze vraagt hem om op die plek (de Heuvel
van Tepeyac) een kerk te bouwen. Juan Diego gaat naar de bis-
schop en verteld hem wie hij heeft gezien. De bisschop gelooft
hem niet, en vraagt om een teken. Vervolgens verteld Juan Diego
aan Maria wat de bisschop heeft gezegd. Maria belooft hem dat
teken de volgende dag te geven.

O L

Die volgende dag echter, blijft Juan thuis bij zijn zieke oom.

De dag daarop, op 12 december, passeert hij de Tepeyac, maar
tracht hij de Dame (Maria) te ontwijken. Ze daalt echter de heuvel
af, houdt hem staande en zegt tegen hem (en ook tegen ieder van
ons): "Luister goed naar mij, mijn dierbare kleine zoon, bewaar wat ik zeg diep in je hart. Wees niet
verontrust, laat je verdriet je niet overmannen. Vrees geen ziekte of beproeving, angst of pijn.

Ben ik niet hier, ik die je Moeder ben? Sta je niet in mijn schaduw, onder mijn bescherming?

Ben ik niet je Bron van Leven? Lig je niet in de plooien van mijn mantel, in de vouw van mijn armen?
Wat heb je nog meer nodig? Laat de ziekte van je oom je niet verontrusten. Hij zal er niet van sterven.
Op dit moment is hij genezen!"

Ze geeft hem het teken dat de bisschop gevraagd heeft: bloeiende Castiliaanse rozen (die bloeien
niet in de wintertijd). Bij de bisschop aangekomen, opent hij zijn tilma (een soort schort), en terwijl
de rozen eruit vallen, verschijnt de beeltenis van onze lieve Vrouw op de tilma. De bisschop stemde in
met de bouw van een kapel, waarmee direct werd begonnen en waar de afbeelding werd opgesteld.
De oom van Juan Diego bleek bij thuiskomst genezen te zijn.

Na bijna 500 jaar is de tilma nog steeds in zeer goede staat, terwijl een tilma normaal vergaat na 20
jaar. De beeltenis overleefde vocht, hitte, jarenlange aanraking door pelgrims, kaarsen, rook en zelfs
een bomaanslag. De verf brokkelt nog steeds niet af, en de verfstoffen (die onderzocht zijn door
deskundigen) zijn bovendien onbekend op aarde!

Door de miraculeuze beeltenis werden in tien jaar tijd ruim 10 miljoen oorspronkelijke Mexicaanse
bewoners bekeerd tot het Christendom!

Mei maand is Maria maand!
Als enige parochie binnen ons SamenWerkingsVerband Clara & Francicus,
kunt u in Duivendrecht een viering bijwonen.

Dinsdag 15 augustus - Maria Tenhemelopneming
10.00 uur Eucharistieviering in Sint Urbanus Parochie
Voorganger Pater Yan Asa SVD




Heilige Josephina Bakhita

Josephina Bakhita, werd rond 1870 geboren in
Soedan. Als kind was zij er getuige van hoe haar
oudste zus werd gekidnapt door Europese slaven-
handelaars.

Twee jaar later - ze was toen ongeveer negen -
overkwam haar hetzelfde lot. Toch wist ze samen
met een vriendinnetje op een goed moment te
ontsnappen. Maar vervolgens viel ze weer in
handen van andere slavenhandelaars.

Zij waren het die haar de naam "Bakhita" gaven, wat
cynisch genoeg "geluksvogeltje" betekent!

Ze werd verkocht aan een Turkse officier. Die gaf het
meisje als cadeautje aan zijn vrouw. De behandeling
die Bakhita van deze vrouw haar kreeg, tart alle be-
schrijvingen. Ze had meer weg van een roofdier dan
van een liefdevolle mens. Zo liet ze het kind brand-
merken en tatoeéren; daarbij liep Bakhita rauwe
open wonden op, die haar meesteres met zout be-
handelde.

Het was de Italiaanse consul in Khartoem, die haar

in 1884 wist los te krijgen en haar meenam naar Venetié.
Daar gaf hij haar cadeau aan een goede vriend. Deze man had een boekhouder, die diep gelovig
was en zijn katholiek geloof niet alleen in woorden maar ook in daden naleefde.

Toen hij bemerkte, dat het meisje een zuiver karakter had, begon hij haar de beginselen van het
katholiek geloof bij te brengen. Bij de Zusters van Liefde van Canossa werd zij als geloofsleerling
verder ingewijd in de katholieke leer. Maar er dreigde gevaar. De familie die haar cadeau had
gekregen, eiste haar op: zij wilden dat het meisje meeging op een reis naar Afrika. Doodsbang
vroeq zij de zusters of zij bij hen mocht blijven. Dezen voerden zelfs actie tot bij de aartshisschop
van Venetié. Die wist bij de Italiaanse regering gedaan te krijgen dat Bakhita vrij werd verklaard;
de slavernij was immers al enige tijd geleden officieel afgeschaft!

Op 9 januari 1890 werd zij door diezelfde patriarch gedoopt. Ze ontving de namen Josephina
Margarita Fortunata (= Bakhita). De naam, die ze destijds als kind van haar Afrikaanse ouders had
ontvangen, was zij door alle traumatische ervaringen van de afgelopen jaren vergeten!

Enige tijd later trad zij in bij de Zusters van Liefde van Canossa. Op 8 december 1896 legde zij haar
geloften af. Zij stierf te Schio in het bisdom Vicenza op 8 februari 1947.
Zij werd heilig verklaard in 2000.

Isa Weger

Bron: www. heiligen.net; Boeken: 1 Daghoek van een slavin, De heilige Josephine Bakhita- Stefaan
Lecleir 2 Bakhita Van slavernij naar vrijheid- Veronigue Olmi
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Omdat uitvaart meer inhoudt.

In de vaak moeilijke en
droevige omstandigheden bij een overlijden,
verlenen wij professionele ondersteuning
voor, tijdens en na de uitvaart.

U kunt daarvoor, dag en nacht,
telefonisch terecht op 020-699 23 82

www.uitvaartverzorgingmeijer-dam.nl

meijer-dam@planet.nl
Clarissenhof 29, 1115 CA Duivendrecht
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Sterke vrouwen uit.de Bijbel

Ongeveer 18 jaar geleden volgde ik in De Drie Stromenkerk samen met een aantal vrouwen
bij Sylvia van Rijn Bijbellezingen over (sterke) vrouwen uit de Bijbel. Jammer genoeg is
Sylvia van Rijn niet meer in staat dit op zich te nemen, dus probeer ik het. Ik wil elke keer een
sterke vrouw belichten en ik hoop dat het net zoveel indruk op u zal maken als het op mij

deed. In deze uitgave gaat het over Abigail

Wie was Abigail? Ze was de vrouw van Nabal,
een rijke, maar wrede man. Abigail zelf was
verstandig en nederig, en ook mooi, zowel
van binnen als van buiten (1 Samuél 25:3).

Waar staat ze om bekend? Abigail was wijs en

verstandig, waardoor ze veel ellende voorkwam.

Ze woonde met haar man Nabal in het gebied
waar David, de toekomstige koning van Israél,
zich als vluchteling verborg. David en zijn man-
nen beschermden Nabals kudden tegen rovers-
benden. Maar toen enkele mannen van David
Nabal om wat eten vroegen, reageerde Nabal
respectloos en weigerde hij iets te geven.

Toen de boden verslag bij David uitbrachten,
werd hij woedend. "Gordt ieder uw zwaard
aan!’, beval hij. Nadat hij zich ook bewapend
had, vertrok hij met vierhonderd van zijn man-
nen. Hij zwoer dat hij alle mannen van Nabals
huis zou ombrengen (1 Sam. 25:12, 13, 21, 22).
Davids woede was begrijpelijk, maar de ma-
nier waarop hij die uitte, was verkeerd.

De Bijbel zegt: "De gramschap van een man
bewerkt niet Gods rechtvaardigheid” (Jak. 1:20).
Hoe zou Abigail haar huisgezin kunnen redden?

Abigail hoorde wat haar man had gedaan en
kwam meteen in actie. Ze liet haar dienaren
een voorraad voedsel naar David en zijn man-
nen brengen en ging zelf ook naar David toe
om hem om barmhartigheid te smeken (1 Sam.
25:14-19, 24-31). Toen David haar geschenk zag,
haar nederigheid opmerkte en haar wijze advies
aanhoorde, besefte hij dat God haar gebruikte
om een ramp te voorkomen (1 Sam. 25:32,33).
Toen ging ze naar Nabal toe en vertelde ze het
hele verhaal. Hij stierf kort daarna.

Abigail was niet alleen verlost van een slecht
huwelijk; er stond haar nog een zegen te wach-
ten. Toen David hoorde dat Nabal gestorven
was, stuurde hij boden om haar ten huwelijk

te vragen. ,Hier hebt gij uw slavin tot dienst-
maagd,’ en zo werd Abigail Davids vrouw (1
Samuél 25:37-41).

De geschiedenis eindigde niet als een sprookje:
Abigails leven met David ging niet altijd over
rozen . David was al getrouwd met Ahinoam, en
hoewel God polygamie toeliet, was zo'n situatie
voor gelovige vrouwen in die tijd absoluut niet
makkelijk. En David was nog geen koning; er
moesten nog heel wat hindernissen en moeilijk-
heden overwonnen worden voordat hij God in
die functie zou gaan dienen.

Maar terwijl Abigalil een hulp en een steun voor
David bleef, kwam ze er steeds meer achter dat
ze een man had die haar waardeerde en be-
schermde. Bij één gelegenheid bevrijdde hij
haar zelfs van kidnappers! (1 Sam. 30:1-19)

Zo volgde David God na, die liefde en waarde-
ring heeft voor zulke verstandige, moedige en
gelovige vrouwen. Ze kregen samen ook een
zoon

Wat kunnen we van Abigail leren? Hoewel ze
mooi en rijk was, had ze een evenwichtige kijk
op zichzelf. Om de vrede te bewaren was ze
bereid haar excuses aan te bieden voor iets
dat niet haar schuld was. Ze bleef kalm in een
gespannen situatie, toonde moed, gebruikte
tact en was vindingrijk.

Meer weten over Abigail? Zie het artikel: "Ze was
een verstandige vrouw". Bron: www.JW.org

Danielle Arnold
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Regio Nieuws

In Memoriam Hubertus Gerardus Henricus (Huub) Oosterhuis

*1-11-1933 (Allerheiligen) t 9-4-2023 (Pasen)

Theoloog, (lied) Dichter
1952: ingetreden bij de Jezuieten
1964: Priesterwijding

1969: uit de Jezuietenorde gezet
en geschorst als priester.

Dit vanwege een conflict met de
kerk over de celibaatsverplichting
en een andere visie op de katho-
lieke leer over het mysterie van
de Eucharistie.

Sinds de liturgie in de volkstaal gevierd mocht worden, heeft hij meer dan 700 liederen gedicht.
Vanuit de beginjaren kennen wij bijvoorbeeld: "Zolang er mensen zijn op aarde’, "Neemt Gods
woord en met hart en mond". Later: "Zomaar een dak". En recenter: "Licht dat ons aanstoot in de
morgen" en "De steppe zal bloeien". In veel van zijn liederen hebben mensen troost, herkenning
en bemoediging ervaren. Sinds jaar en dag is een van de bisschoppen belast om zijn "Imprimatur”
te geven. (dit betekent: dat het gedrukt mag worden in de misboekjes) Op dit moment heeft Mgr.

de Korte van Den Bosch deze functie.

Tot op vandaag zijn de liedteksten van Huub Qosterhuis in de ban gedaan en mogen officieel dus
niet gezongen worden in de liturgie. Als Graankorrel hebben wij ons daar altijd al weinig van
aangetrokken. In 2000 heeft Oosterhuis een broederlijke brief van Paus Franciscus (ook Jezuiet)
ontvangen, uit handen van onze Bisschop Hendriks. Hij is de enige bisschop die een plezierige en
hartelijke ontmoeting heeft gehad met Huub Oosterhuis.

In 2000 heeft het Bisdom Roermond gemeend een eigen liedbundel te moeten maken zonder
liederen van Qosterhuis: Laus Deo. We weten allemaal dat de liedteksten van Oosterhuis in Nederland

en Vlaanderen, van grote betekenis zijn geweest voor de geloofservaringen van parochianen.
In Duitsland zijn de liedteksten van Qosterhuis inmiddels wel legaal verklaard. Het is wrang en

beschamend te moeten constateren dat de Nederlandse Bisschoppenconferentie met geen woord
heeft gereageerd op het overlijden van Huub Oosterhuis.

Huub, namens heel veel parochianen, heel veel dank voor al je inspirerende teksten.
Dat je vrede, vreugde en woning mag vinden bij de Eeuwige!

Jacques van der Meer
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WereldJongerenDagen 2023

De WereldJongerenDagen vonden voor de allereerste keer plaats in 1984
in Rome, op initiatief van paus Johannes Paulus Il. Sindsdien is het gestaag
uitgegroeid tot het grootste jongeren-event ter wereld. Om de twee a drie
jaar komen honderdduizenden jongeren vanuit alle continenten bijeen,
om het katholieke geloof te vieren. De WID 2023 zullen plaatsvinden in
Lissabon van 1 tot en met 6 augustus 2023.

LISSABON
Elke WID heeft een thema. Voor Lissabon 2023 zal dat zijn: "Maria stond 2023
op en ging met spoed.’ (Lucas 1,39) De paus heeft over dit thema een

brief geschreven aan de jongeren van de wereld.

De paus komt zelf ook naar de WJD. Hij is aanwezig bij een avondwake in de open lucht en gaat voor
bij de slotmis. Hij zal de jongeren toespreken en moedigen om "opgeladen” met de ervaring van de
WID, terug te gaan naar het leven in de wereld, om daar getuigenis af te leggen van Christus.

Vanuit Nederland zijn er verschillende reisinitiatieven naar de WereldJongerenDagen 2023.
Alle bisdommen organiseren een reis, met eigen voorprogramma (waarbij sommige bisdommen
samenwerken). Daarnaast zullen diverse bewegingen een eigen reis naar de WJD organiseren.

Kijk voor meer informatie op www.wjd.nl.
Mocht je mee willen naar Lissabon? Meld je dan aan via:
https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/wjd

* Workshops o.a. door Noélhuis,
Dorothy Gemeenschap, 5";
Christian Climate Action en ,
Grootouders voor het Klimaat 1
* Een scheppingsviering 1
* Na afloop seep met brood rond | =
het vuur en een veganistische pe?

barbecue met wat ieder s
meeneemt om te delen

P
23 september
13.30 u. tot 17.00 u.
=7/ Tuinvan de
Urbanuskerk,
, naast station
» Duivendrecht




Regio Nieuws

SWYV Clara & Franciscus SVW Clara & Franciscus
Eerste Heilige communie / Heilig Vormsel

Op 14 mei 2023 (Moederdag) : ,7 T i_ Na de zomervakantie gaat het SVW
hebben 22 jongeren hun Eerste ?::3: 1. team weer aan de slag en beginnen
Heilige Communie ontvangen! ~ « . 9% ————  we met de voorbereiding voor de

volgende vormelingen. Kinderen/
jongeren vanaf 12 jaar kunnen zich
hiervoor aanmelden. (van de mid-
delbare school). Van vorige ervarin-
gen leerden we dat het beter is
voor kinderen en begeleiders om

Met pater Marianus als voor-
ganger en onder muzikale be- _
geleiding van het PeeBee koor ! : :
hebben de communicanten
een gezegende viering gehad.

\\'N
o —— i~

Deze kinderen van ons SWV de bijenkomsten te spreiden.

Clara & Franciscus werden voorbereid door

een team begeleiders van de Martelaren van Houdt de website van de parochies
Gorcum, ABG en Sint Petrus' Banden. Het was in de gaten voor de aanmeldings-
een geslaagde samenwerking tussen de paro- data.

chies. Het is mooi om zoveel kinderen te ver-
welkom in onze parochies!

De spiritualiteit van de Kruisweg
Het project, georganiseerd door de AnnaBon, werd begeleid door Jaap v.d. Meij, Uschi Janssen
en Tessa Koopmanschap. 12 mensen hadden zich opgegeven voor deze inspirerende workshop.
Gedurende deze avonden verdiepten we ons in de spiritualiteit van de kruisweg.

Op de eerste avond toonde Jaap een serie werken van verschillende kunstenaars die betrekking
hadden op één van de staties van de kruisweg. En dat waren kunstwerken uit de middeleeuwen
maar ook moderne afbeeldingen; daarna maakten we een schets van onze eigen interpretatie
van de gekozen statie, waarin tot uitdrukking moest komen wat deze statie met ons deed.

Op de tweede avond gingen we echt schilderen. En dat was bijzonder boeiend. Het ging er om
dat we probeerden het gevoel dat we bij de door ons gekozen statie hadden, uit te beelden.

De derde avond was het moeilijkst. We moesten rustig tien minuten voor ons eigen kunstwerk
gaan zitten en kijken wat het schilderij met 6ns deed. Vervolgens werden de contouren voor
de meditatieve viering, waarmee we ons project zouden besluiten in de steigers gezet.

Op de vierde avond vond deze meditatieve viering plaats rond de zelf geschilderde staties.
Deze viering was voor ons echt het hoogtepunt van
het project, waar alle lijntjes samen kwamen. Bij iedere
statie werd een bijpassende voorbede uitgesproken.

Bij de evaluatie was vrijwel iedereen van mening dat
dit project een vervolg verdient en dat we dan moeten
proberen ook de andere locaties van het Samenwer-
kingsverband Clara & Franciscus erbij te betrekken.

Frans Woortmeijer
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Bijbelwetenschappers

geéist.

Maar terug naar de studie. De bijbelwetenschap-
pers van wie ik toen les kreeg, waren voor het
Qude Testament Han Renckens en voor het
Nieuwe Testament Ben Hemelsoet.

Hemelsoet stond bekend als een groot exegeet
(uitlegger van de Bijbel) die een hele generatie
katholieke theologiestudenten heeft beinvloed.
Door zijn eigenzinnigheid riep hij tegenstrijdige
krachten op en stond hij vrij geisoleerd binnen
het wereldje van Nederlandse bijbelwetenschap-
pers. Maar voor ons, studenten, was hij een groot
en inspirerend exegeet. Daarnaast noemde
Gerard Reve hem een tijd zijn "theologisch
adviseur”, omdat het Ben was, die hem voorbe-
reidde op zijn toetreding tot de RK kerk.

Mijn liefde voor het Oude Testament kreeg ik
van Han Renckens die een soort heilig vuur in
mij wakker maakte. Pieter van der Ven schreef
in 2001, bij zijn overlijden: “over de Bijbel zei
Renckens dat dat een tuin is met gedroogde bloe-
men die pas door de warme adem van iemands
eigen bestaan tot leven komt. Voor hem was de
Bijbel niet een dictaat van God, maar een parabel
van het menselijk bestaan.” Ook Renckens hield
een onwaarschijnlijke hoeveelheid spreekbeur-
ten, conferenties, leerhuizen en andere samen-

komsten, waarmee hij heel veel mensen bereikte.

Nu realiseer ik mij opnieuw hoe gescheiden de
werelden waren van de bisdommen. Henk was
als bijbelwetenschapper wereldberoemd in het

Van 2010 tot 2014 werkte ik op de Utrechtse Heuvelrug. Omdat ook
daar er te weinig voorgangers zijn, ga ik er nog steeds regelmatig voor
in de locaties van Woudenberg tot Driebergen. Een priester, Henk
Bloem, die al sinds 1979 in Zeist woont en werkt, ging met emeritaat in
2015, maar bleef actief in de parochie. Nu, op 7 mei, nam hij definitief
afscheid. Henk was niet alleen pastoor maar ook bijbelwetenschapper.
Dat en het overlijden van Huub Oosterhuis, zette mij aan het denken
en bracht mij terug naar de tijd dat ik studeerde aan de KTHA, de
Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam.

Huub was in 1969 uit de orde van de Jezuieten gezet en trouwde in 1970.
Dat zinderde nog steeds door op de KTHA en leidde zelfs tot een korte
staking waarbij de mogelijkheid voor priesters om te trouwen werd

bisdom Utrecht, Renckens en Hemelsoet waren
dat in het Haarlemse. Maar alle drie zijn ze van
zeer grote waarde geweest in "het openen van
de Schrift voor Rooms-katholieken.”

Han Renckens en Ben Hemelsoet vonden hun
weg in de wetenschap. Henk Bloem ging het
combineren met zijn werk in de parochie.

Zijn kennis en wijsheid klonk door in al zijn pre-
ken en de talloze Bijbelstudies die hij verzorgde.
De jaren zeventig waren ook de begin jaren van
een bloeiende oecumene. In Zeist-west ontstond
een innige oecumenische samenwerking .

“Het was echt een ontmoetingsplek tussen drie ge-
loven, tussen mensen die uit een oud systeem kwa-
men en zelf keuzes gingen maken in een oecume-
nische setting. Ja, Zeist-West was dé plek voor
nieuwigheid en openheid. In dat samenwerkings-
verband kon ik met mijn exegese-achtergrond hel-
pen om te verbinden wat verdeeld was geweest”,
zei Henk Bloem eens.

Van Huub Oosterhuis weten wij allen inmiddels
hoeveel hij heeft bijgedragen aan de Neder-
landse kerkgeschiedenis. De schat aan liederen,
gedichten, etc. is ongekend. Maar de andere
drie bijbelwetenschappers hebben, ieder op
hun eigen wijze, eveneens een steentje bijge-
dragen. Wat is er toch veel gebeurd in de
afgelopen decennial

Coen van Loon, diaken
23



Toelichting lezingen

Zondag 4 juni 2023

Ex. 34,4b-6.8-9 - Joh. 3,16-18

Ondanks dat het volk het verbond heeft verbro-
ken zoals we lezen in de 1e lezing, openbaart
God zich als Diegene die bemint en vergeeft.
Johannes vertelt ons dat wie in Hem gelooft,
wordt niet geoordeeld. Wie in Hem gelooft, zal
eeuwig leven bezitten. Laat dat tot ons door-
dringen. Uit liefde zendt God zijn Zoon.

Zondag 11 juni 2023

Deut. 8,2-3.14b-16a - Joh. 6,51-58

In de 1e lezing trekt het volk door de woestijn
om zich bewust te worden van het verbond
met God. Door de gave van het manna ontdekt
het volk zijn ware honger naar het Woord van
God. In het licht van de Pinkstergeest en het
eucharistisch leven van de eerste Kerk, denkt
Johannes in het evangelie na over het onder-
richt van Jezus. Hij gaf zich geheel aan de
wereld, in de verkondiging, op het kruis en in
het teken van brood en wijn. Hij is ons Leven
en het onderpand voor onze verrijzenis.

Zondag 18 juni 2023

Ex.19,2-6a - Mt. 9,36 - 10,8

Door bemiddeling van Mozes vertrouwt God
aan zijn volk een zending toe voor alle naties.
Zij zullen getuigen van de goddelijke heilig-
heid, die eens zal stralen over heel de wereld.
In het evangelie zijn er veel gelovigen, maar

te weinig herders voor de kudde. Jezus riep
zijn twaalf leerlingen bij Hem, en gaf hen op-
dracht om onreine geesten uit te drijven en alle
ziekten en kwalen te genezen en zendt hen uit
om het Koninkrijk der hemelen te verkondigen
onder de verloren schapen van het volk Israél.

Zondag 25 juni 2023

Jer.20,10-13 - Mt. 10,26-33

Jeremia verwoordt zijn klacht. Hij verkeert in
een benarde positie. Men wil hem aanbrengen;
zelfs zijn vrienden willen hem in de val laten
lopen en zich op hem wreken. Hij overwint

zijn vrees door de gedachte dat God de waar-
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heid zal doen overwinnen. In de evangelie van
deze zondag spreekt Jezus zijn leerlingen moed
in. Er zijn drie redenen om niet bang te zijn: de
openbaring van het Rijk Gods is nabij; vervolgers
kunnen het ware leven niet vernietigen; God
waakt als een Vader over de kleinsten van zijn
schepselen.

Zondag 2 juli 2023

2Kon. 4,8-11.14-16a - Mt.10,37-42

In de eerste lezing ontvangt een oude vrouw
van de profeet Elisa de belofte dat zij over een
jaar een zoon zal baren. Dit is als illustratie van
een uitspraak van Jezus in het evangelie van
deze zondag: "Wie een profeet opneemt, omdat
het een profeet is, zal ook het loon van een
profeet ontvangen”.

Zondag 9 juli 2023

Zach.9,9-10 - Mt. 11,25-30

De messiaanse belofte van Zacharia heeft meer
gestalte gegeven aan het evangelieverhaal van
Jezus' intocht in Jeruzalem. Het evangelie be-
staat uit drie delen: gebed van Jezus, waarin Hij
de Vader prijst; een verklaring van Jezus over de
eenheid tussen de Vader en de Zoon; een op-
roep om leerling van Jezus te worden.

Zondag 16 juli 2023

Jes. 55,10-11- Mt. 13,1-23 of 1-9

De kleine parabel in Jesaja, onderlijnt de werke-
lijkheid van het Woord van god, die altijd zijn
heilsbelofte uitvoert. Bij de schijnbare misluk-
king van zijn prediking, wil Jezus zijn toehoor-
ders laten denken in Gods optimisme. Zijn werk
zal slagen en wanneer het ook maar een klein
stukje goede grond vindt, zal het zaad over-
vloedig vrucht dragen.

Zondag 23 juli 2023

Wijsh. 12,13.16-19 - Mt. 13,24-43 of 24-30
De parabels van het mosterdzaadje en van de
gist onderstrepen de tegenstelling tussen het
povere begin van het Koninkrijk en de grote
toekomst waarvoor het bestemd is.



Toelichting lezingen

De parabel van het onkruid tussen de tarwe

is een les van geduld voor allen die zich ver-
wonderen over de traagheid van Gods gerech-
tigheid en zijn gematigdheid tegenover de
trouwelozen. In de eerste lezing toont God
zijn onpartijdigheid. Hij blijft barmhartig, er

is geen andere God die zorg draagt voor alles.

Zondag 30 juli 2023

1 Kon. 3,5.7-12 - Mt. 13,44-52 of 44-46
Koning Salomo gaat niet voor roem of macht.
Om zijn volk te besturen volgens Gods bedoe-
lingen, zoekt hij onderscheidingsvermogen,
een wijs en verstandig hart. In het evangelie
treffen we drie parabels aan over het laatste
QOordeel, waar de goede van de slechte wor-
den gescheiden. Willen wij bij de rechtvaar-
digen horen, laten wij ons dan blijmoedig
van alles losmaken om het Koninkrijk te ver-
werven en laten wij aan God de zorg over
om te oordelen op de laatste dag.

Zondag 6 augustus 2023
Dan.7,9-10.13-14- Mt.17,1-9

In een visioen ziet de profeet een Mens die
de troon bestijgt bij God. Hij stelt het volk
voor dat nu lijdt om zijn geloof maar dat de
hemelse heerlijkheid zal genieten.

De apostelen begrijpen niet dat de zending
van Jezus met lijden gepaard moet gaan.
Daarom toont God hen de heerlijkheid van
zijn Zoon. Bij de gedaanteverandering van
Jezus verschijnen ook Mozes en Elia. De leer-
lingen horen de stem van God “Dit is mijn
Zoon, luistert naar Hem". Zij komen tot geloof.

Zondag 13 augustus 2023

1 Kon. 19,9a.11-13a - Mt. 14,22-33

De ontmoedigde Elia vertrekt naar de berg
Herob waar God ook aan Mozes was versche-
nen. Hij heeft daar op mystieke wijze een ont-
moeting met God, en vertrekt daarna bereid-
vol en vol van vertrouwen. Ook Jezus was al-
leen op de berg om te bidden. Tegen de
ochtend liep Hij over het water naar de leer-

lingen die in de boot waren. Zij werden heen en
weer geslingerd, verdeeld tussen twijfel en ge-
loof. Zoals Petrus, die hen allen vertegenwoor-
digt, zullen zij pas gered worden als zij het woord
ten volle aanvaarden en in Hem de Zoon van God
aanbidden.

Zondag 20 augustus 2023

Jes. 56,1.6-7 - Mt. 15,21-28

Zullen de vreemdelingen toegelaten worden tot
de gemeenschap van de eindtijd? Ja, mits zij de
voorwaarden naleven die door het verbond wor-
den bepaald. Na de confrontatie met Farizeeén
en Schriftgeleerden gaat Jezus naar het buiten-
land, Tyrus en Sidon. In het evangelie roept een
Kanadnitische vrouw Jezus toe: "Heer, zoon van
David", ze belijdt hem als Messias, iets wat van
joodse zijde juist betwist wordt.

Zondag 27 augustus 2023

Jes. 22,19-23 - Mt. 16,13-20

In de 1e lezing krijgt Eljakim de sleutel van de
tempel en wordt door God "mijn dienaar” ge-
noemd. Men zou kunnen zeggen: een soort Mes-
siaanse opdracht. In het Evangelie vindt ook een
"sleutel" macht plaats, Simon Petrus krijgt de vol-
macht van Jezus om in het rijk der Hemelen te
binden en ontbinden. Met de sleutelmacht die
hij zal uitoefenen met de andere Apostelen, krijgt
Simon tevens de naam die zijn roeping bepaalt.

Zondag 3 september 2023
Jer.20,7-9 - Mt. 16,21-27
God is de sterkste, en het is onmogelijk voor
Jeremia om te ontkomen. De profeet is hier de
voorafbeelding van Jezus die zijn lijden ingaat.
De tekst in het Mattelisevangelie is een cruciale
passage. Na een aantal pogingen erkennen de
apostelen dat Jezus de Messias is. Wanneer Jezus
zijn lijden en dood aankondigt, weigert Petrus dit
te aanvaarden. Als Jezus Petrus' tussenkomst af-
wijst als een bekoring, richt Hij zich tot de leer-
lingen. Zij zullen pas het ware leven vinden wan-
neer zij ermee instemmen Jezus te volgen op de
weg van het kruis.
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Anna-Bonifatius

zondag 10.30 uur
wo 09.00 u Eucharistie
09.45 u Rozenkrans

Gerardus Majella

zondag 10.30 uur
vr 09.00 u Eucharistie
09.45 u Rozenkrans
ledere 1e vrijdag van de maand
aansluitend Aanbidding

Martelaren van Gorcum
zondag 10.30 uur

zondag 4 juni - Feest van de Heilige Drie-eenheid

AnnaBon gesloten!
Samen op Weg viering in
Gerardus Majella

Eucharistie
Pater M. Jehandut SVD
AnnaBon-koor

Woord & Communie
J. van der Meij
LWM

zondag 11 juni - Feest van het Heilig Sacrament

Eucharistie
Pater R. Huysmans
AnnaBon-koor

zondag 18 juni - 11e zondag door het jaar -

Gemeenschappelijke viering
Clara & Franciscus 11.15 uur
De Drie Stromen
Amsterdam Zuidoost

zondag 25 juni - 12e zondag door het

Woord & Communie
P. Commandeur
AnnaBon-koor

Eucharistie
Pater M. Jehandut SVD
AnnaBon-koor

Woord & Communie
C. de Ronde
AnnaBon-koor

Eucharistie
Pater B. Wooning SVD
AnnaBon-koor

Eucharistie
Pater Y. Asa SVD

Gemeenschappelijke viering
Clara & Franciscus 11.15 uur
De Drie Stromen
Amsterdam Zuidoost

Eucharistie
Pater B. Wooning SVD

Eucharistie

Pater M. Jehandut SVD
J. de Bruin

Jubilemus Domino

Vaderdag

Gemeenschappelijke viering
Clara & Franciscus 11.15 uur
De Drie Stromen
Amsterdam Zuidoost

jaar

Eucharistie

Pater M. Jehandut SVD
A.van Buuren
Meerklank

zondag 2 juli - 13e zondag door het jaar

Woord & Communie
M. Berkhout

Woord & Communie
P.van der Elst en J. de Bruin
Gastkoor Waldmadchen

zondag 9 juli - 14e zondag door het jaar

Eucharistie
Pater M. Jehandut SVD

Woord & Communie
M. Polo SSpS

Eucharistie
Pater B. Wooning en J. de Bruin
Jubilemus Domini

idag 16 juli - 15e zondag door het jaar

Woord & Communie
Pastor M. Bruijns en
J. van der Meij
Meerklank
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Sint Petrus' Banden
z0 10.30 uur

Onze vieringen zijn live
online te zien op:
www.sintpetrusbanden.nl

Sint Urbanus

20.10.00 uur

mat/mvr Rozenkrans
Eucharistie

vr+ lewo Aanbidding

za 19.00 uur Eucharistie

De Graankorrel

zo 11.15 uur

za 19.00 uur Eucharistie of
Wo & Com. (zie zondag)

zondag 4 juni - Feest van de Heilige Drie-

eenheid

Eucharistie

C & F viering in De Graankorrel
Vieringisom 11.15 uur

Kerk SPB gesloten

Woord & Communie
Diaken H. Hartog
Hagunnan koor

Eucharistie
Pater B. Wooning SVD
PeeBee koor

Eucharistie
Pater Y. Asa SVD
Allegria koor

Oecumenische viering in SPB
Diaken Han Hartog

Dominee Wim Brouwer
PeeBee koor

zondag 18 juni - 11e zondag door het jaar-

Eucharistie
Pater M. Jehandut SVD
Caeciliakoor

zondag 25 juni - 12e zondag door het

Eucharistie
Pater E. Owusu SVD
Caeciliakoor

Eucharistie
Pater Y. Asa SVD
Caeciliakoor

Eucharistie
Pater H. Versteeg
Familiekoor

Eucharistie
Pater H. Janssen
Caeciliakoor

Eucharistie Eucharistie Woord & Communie
Pater G. Noom SMA Pater Y. Asa SVD Diaken H. Hartog
Allegria koor Caeciliakoor Samenzang

zondag 11 juni - Feest van het Heilig Sacrament
Woord & Communie Eucharistie Eucharistie
Diaken H. Hartog Pater E. Owusu SVD Pater E. Owusu SVD
PeeBee koor Familiekoor Koor Bijlmermeer

Vaderdag

Eucharistie
Clara & Franciscusviering
Pater M. Jehandut SVD

jaar

Eucharistie
Pater Y. Asa SVD
Koor Mamyo

zondag 2 juli - 13e zondag door het jaar - Keti Koti

Eucharistie
F. Mulders SMA
Koor Mamyo

zondag 9 juli - 14e zondag door het jaar

Woord & Communie
J. Van der Meer
Koor Gaasperdam

zondag 16 juli - 15e zondag door het jaar

Eucharistie
Pater Y. Asa SVD
Bian




Anna-Bonifatius
zondag 10.30 uur

wo 09.00 u Eucharistie
09.45 u Rozenkrans

Woord & Communie
H, Mesdag
AnnaBon-koor

Eucharistie
Pater F. Mulders SMA
AnnaBon-koor

Gerardus Majella
zondag 10.30 uur

vr 09.00 u Eucharistie

09.45 u Rozenkrans
ledere 1e vrijdag van de maand
aansluitend Aanbidding

Martelaren van Gorcum
zondag 10.30 uur

zondag 23 juli- 16e zondag door het jaar

Eucharistie
Pater Y. Asa SVD

Eucharistie
Pater B. Wooning
LWM

zondag 30 juli- 17e zondag door het jaar

Woord & Communie
M. Berkhout

Woord & Communie
A.van Buuren
Samenzang

zondag6a

ugustus - Gedaanteverandering van de Heer

Woord & Communie
P. Commandeur
AnnaBon-koor

Eucharistie
Pater M. Jehandut SVD
AnnaBon-koor

Woord & Communie
M. Berkhout
AnnaBon-koor

Eucharistie
Pater M. Jehandut SVD
AnnaBon-koor

Woord & Communie
C. de Ronde
AnnaBon-koor

Eucharistie
Pater B. Wooning

Eucharistie

Pater M. Jehandut SVD en
J. de Bruin

Samenzang

zondag 13 augustus - 19e zondag door het jaar

Woord & Communie
C. de Ronde

Woord & Communie
F. Woortmeijer
Samenzang

zondag 20 augustus - 20e zondag door het jaar

Eucharistie
Pater M. Jehandut SVD

Eucharistie
Pater B. Wooning en
E. Molenaar
Samenzang

zondag 27 augustus - 21e zondag door het jaar

Woord & Communie
M. Polo S5p5S

Woord & Communie
F. de Haas
Samenzang

zondag 3 september - 22e zondag door het jaar

Eucharistie
Pater Y. Asa SVD

Eucharistie
Pater M. Jehandut SVD
LWM
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Sint Petrus'Banden
z0 10.30 uur

Onze vieringen zijn live
online te zien op:

www.sintpetrusbanden.nl

Woord & Communie
Diaken H. Hartog

Sint Urbanus

20.10.00 uur

ma t/m vr Rozenkrans
Eucharistie

vr + 1e wo Aanbidding

za 19.00  Eucharistie

De Graankorrel
zo0 11.15 uur

za 19.00 uur Fucharistie of
Wo & Com. (zie zondag)

zondag 23 juli- 16e zondag door het jaar

21.30 uur Eucharistie
Pater E. Owusu SVD

Eucharistie
Pater F. Mulders SMA

Samenzang Caeciliakoor Koor Gaasperdam
zondag 30 juli - 17e zondag door het jaar
Eucharistie Eucharistie Woord & Communie
Pater B. Wooning SVD Pater M. Jehandut SVD Diaken H. Hartog
Samenzang Familiekoor Samenzang
zondag 6 augustus - Gedaanteverandering van de Heer

Woord & Communie
H. Peters
Samenzang

Woord & Communie
Diaken H. Hartog
Samenzang

Eucharistie
Pater G. Noom SMA
Samenzang

Woord & Communie
Diaken H. Hartog
Samenzang

Woord & Commnunie
J. Kronenberg
Samenzang

Eucharistie
Pater F. Mulders SMA
Caeciliakoor

Eucharistie
Pater G. Noom SMA
Samenzang

zondag 13 augustus - 19e zondag door het jaar

Eucharistie
Pater H. Versteeg
Familiekoor

Woord & Communie
J.van der Meer
Koor Gaasperdam

zondag 20 augustus - 20e zondag door het jaar

Eucharistie
Pater H. Janssen
Caeciliakoor

Eucharistie
Pater Y. Asa SVD
Samenzang

zondag 27 augustus - 21e zondag door het jaar

Eucharistie
Y. Asa
Caeciliakoor

Eucharistie
Pater F. Mulders SMA
Koor Gaasperdam

zondag 3 september - 22e zondag door het jaar

Eucharistie
Pater F. Mulders SMA
Caeciliakoor

Eucharistie
Pater B. Wooning
Samenzang




Anna-Bonifatius
2e Qosterparkstraat 246,

1092 BV Amsterdam,
abgparochie@gmail.com
Rekeningnummer NL 23 INGB 0003872331

www.abgparochie.nl “

Gerardus Majella

Lombokstraat 2,

1094 AL Amsterdam, (020) 6650070
Secretariaat: vrijdag van 10.30 - 11.30 uur
Rekeningnummer NL 23 INGB 0003872331

Wel en wee van onze parochie

In Gods liefde

Op 18 april overleed pastor Henk Vermunt.
Hij was een priesterzoon van de Gerardus.

Hij werd op 27 februari 1936 geboren te
R'dam, maar groeide op in de Indische Buurt.
De familie Vermunt woonde aan het Ambon-
plein boven het poortje, dat destijds leidde
naar de Bonistraat. Op 8 juni 1963 werd pastor
Vermunt tot priester van het bisdom Haarlem
gewijd. Op 9 juni ging hij voor in zijn eerste

mis in de Gerardus. Hij werd achtereenvolgens
benoemd in Monnickendam, in Langedijk /
Noord-Scharwoude. Daarnaast assisteerde hij
in Bergen (NH), Tuitjenhorn en Schoorl. In 1981
werd hij benoemd tot pastoor in Krommenie.
Het is van hem bekend dat hij overal het onder-
ling pastoraat stimuleerde, waarbij gelovigen
samen met de pastor verantwoordelijkheid
dragen voor de parochiegemeenschap.

In 1991 vertrok hij naar Amsterdam om pastor
te worden in het AMC. In 1993 werd hij daar-
naast pastor in Amsterdam-Noord / Landsmeer.
In 2001 ging hij met emeritaat, maar bleef
assisteren op tal van plekken. De laatste jaren
werd zijn gezondheid minder en kwam hij uit-
eindelijk te wonen in verpleeghuis Rosarium-
horst in zijn vertrouwde Krommenie. Aldaar is
pastor Vermunt op 87 jarige leeftijd overleden.
De afscheidsviering is gehouden op 25 april in
de Sint Petruskerk te Krommenie. Daarna is pas-
tor Vermunt op het kerkhof in het priestergraf
bijgezet. Moge hij rusten in de nabijheid van God.
(Naar Ben Dieker: De kleine Samenspraak 30 april 2023).

Doop
Op zondag 2 juli ontvangt Sebastiaan Ris de
initiatiesacramenten (Doop, EHC en Vormsel).
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Dat gebeurt in de AnnaBonkerk tijdens de
eucharistieviering. Daarvoor doorloopt hij de
nodige voorbereidingen goed, onder leiding
van ondergetekende. Hij is de zoon van Frans
Johannes Ris en Patricia Hazenberg. Hij woont

in Amsterdam binnen het gebied van de ABG
parochiegemeenschap. Bij de doopviering zullen
zijn lieve vrouw Christina en familieleden aan-
wezig zijn. Na de viering gaan ze naar huis om
dit gebeuren binnen de familiekring te vieren.
Als ABG parochie gemeenschap wensen we hem
van harte welkom binnen onze ABG parochie-
gemeenschap.

Jongerenactiviteiten

Op zaterdag 25 februari kwamen jongeren van
onze ABG bij elkaar in de GM kerk om zich sa-
men in het thema "Vasten" te verdiepen, onder
leiding van Filomena Silva en ondergetekende.
Er waren twaalf jongeren aanwezig. Doel was
om onze jongeren kennis te laten maken met
wat vasten betekent en hoe de jongeren zelf dat
ervaren in hun eigen leven. Wij begonnen met
praktische vragen over vasten en daarna lazen
wij ter verdieping de bijbeltekst: Matthes 6,1-6.
16-18. Onze jongeren waren heel enthousiast
en open om dit thema te bespreken.

Tijdens de pauze
hebben we samen
limonade gedron-
ken en koekjes
gegeten.

ledereen ging met
een tevreden en
blij hartnaar huis.

Leer ons

bidden

Pater M. Jehandut SVD




De komst van de Heilige Geest

Op zaterdag 22 april kwamen wij met onze jongeren weer

bij elkaar in de GM-kerk. Tijdens deze bijeenkomst hebben
we "de Heilige Geest', als thema, gekozen. Deze samenkomst
werd gedaan onder leiding van Filomena Silva en onderge-
tekende. Onze jonge mensen waren heel enthousiast over
dit thema. We wisselden met elkaar onze ervaringen uit over
de rol van de Heilige Geest in ons eigen leven. Wij hebben
Handelingen 2,1-11 gelezen: "De komst van de Heilige Geest."
Tijdens de pauze hebben we pannenkoeken gegeten, klaar-
gemaakt door onze Paul Proost. Na de pauze keken we sa-
men naar een filmfragment over de Heilige Geest. Het was
een mooie en inspirerende dag voor alle aanwezigen. Er wa-
ren twaalf mensen aanwezig. Dank aan Paul, Filomena en alle
deelnemers voor jullie bereidheid en goede medewerking.

Samen op weg ABG

Onze ABG parochiegemeenschap zit nu midden in de bewe-
ging van samen op weg van twee gemeenschappen naar
één nieuwe ABG-gemeenschap. Hiervoor hebben we in de
afgelopen maanden een parochiemiddag georganiseerd

en in beide kerkgemeenschappen een voorlichtingsbijeen-
komst, waarbij wij ook met elkaar in gesprek zijn gegaan over
onze toekomst. Ook zijn er vier keer (tot 7 mei) gezamenlijke
vieringen geweest. Door deze gezamenlijke activiteiten
groeit de verbinding tussen beiden gemeenschappen met
elkaar en ook de verbinding tussen de parochianen onder-
ling. De belangrijkste prioriteit in dit proces is aandacht voor
mensen, parochianen. Met veertig mensen van de AnnaBon
en ongeveer dertig mensen van de GM-kerk kunnen we
samen verder gaan naar één nieuwe ABG-gemeenschap in
de GM-kerk. Ik begrijp heel goed dat u en ik in dit proces
afscheid van een vertrouwde plek waar veel herinneringen
liggen moeten nemen. Dat doet pijn en verdriet.

Ondanks onze pijn en verdriet van dit veranderingsproces
proberen we dit samen te dragen naar de nieuwe toekomst
toe. God, de Heer gaat met ons mee in dit proces.

Pater Marianus Jehandut SVD

Heilige Geest, vol warmte, wind en vuur

Agenda Anna-Bonifatius

Viering: iedere zondag 10.30 uur
Eucharistie viering:

iedere woensdag om 9.00 uur met
aansluitend rozenkransgebed
Spreekuur Pator Marianus Jehandut:
iedere woensdag van

9.30 uur tot 10.30 uur

Clara & Franciscus viering:

Zondag 18 juniis de Clara & Franciscus
viering in de Drie Stromen(Reigersbos).
De Anna-Bonifatius is dan gesloten.

Agenda Gerardus

Viering: iedere zondag 10.30 uur
Eucharistie viering:

iedere vrijdag om 9.00 uur met
aansluitend rozenkransgebed
Spreekuur Pater Marianus Jehandut:
iedere donderdag van

16.00 uur tot 17.00 uur

Clara & Franciscus viering:

Zondag 18 juniis de Clara & Franciscus
viering in de Drie Stromen(Reigersbos).
De Gerardus Majella is dan gesloten.

Agenda De Binnenwaai

Oecumenische viering zondag

21 mei 2023 om 11.00 uur

8 oktober 2023 om 11.00 uur

Voorgangers: Marjolein Hekman en
Uschi Janssen
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H. H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam

Parochiesecretariaat: secretariaat@hofkerk.amsterdam
Pastor: Marianus Jehandut
Contact: E-mail:pastor@hofkerk.amsterdam / tel: 020 6653830

Parochianen in gesprek

In onze parochie zijn we enkele jaren geleden
gestart met een gespreksgroep onder de titel
“Parochianen in gesprek! Er bleek onder de
parochianen grote behoefte aan nader contact
om met elkaar van gedachten te wisselen over
allerlei onderwerpen. Tijdens de coronaperiode
kwamen we een tijd niet bij elkaar. Maar vorig
jaar zijn we weer gestart. We komen eens per
maand op een donderdagochtend bijeen in

de pastorie van de kerk. De groep is geen
discussieclub. De nadruk ligt op uitwisseling
van gedachten en gevoelens over thema'’s die
we samen kiezen. Er worden verhalen verteld,
levensverhalen. In een informele en open sfeer,
waarbij vooral het naar elkaar luisteren belang-
rijk is. Meestal zijn er zo rond de 10 aanwezigen.
Onderwerpen kunnen sterk variéren. Zo spra-
ken we over contact en vriendschap in een
latere fase van het leven.

Maar ook ging het over de persoon van Jezus:
"wie is Hij en wat betekent Hij voor ons?" In mei
praten we over: vrijheid. In juni over: liefde.

En in de zomermaanden worden ook gesprek-
ken gepland. Er is een redelijk vaste kern van
aanwezigen ontstaan, maar het is altijd mogelijk
om aan te sluiten, vanzelfsprekend ook voor
geinteresseerden uit andere gemeenschappen
van Clara & Franciscus. Dat mag ook voor een
enkele keer, om eens te ervaren hoe de gesprek-
ken in de groep verlopen.

De data van de ontmoetingen worden gepubli-
ceerd op www.hofkerk.amsterdam.

Wie een keer mee wil doen, is van harte welkom.
Stuur een mailtje naar ondergetekende:
f.haas@planet.nl.

Dan wordt je op de hoogte gehouden over de
geplande bijeenkomsten. Wie weet tot ziens!

Frank de Haas

Een woord van dank - priesters van Embangweni, Malawi

Dankzij uw gulle gaven via de bankrekening

van de Hofkerk en op de 100e filmavond van

de "Hof der Verbeelding" is het gelukt om € 600,-
bij elkaar te brengen voor de stroomvoorziening
van het huisje van de jonge priesters van
Embangweni, Malawi. Zij kunnen nu nieuwe
batterijen aanschaffen en hoeven 's avonds niet
meer in het donker te zitten!

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken die
heeft bijgedragen. Pater Edmond Nyoka liet

mij weten heel blij en dankbaar te zijn. Hij brengt
aan ons allen zijn groeten over en "God bless!"

René van Eunen
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Felicitaties aan
onze
jubilarissen!

= 20
Op 12 maart vierde Catharina Bonsel haar 25 jarig
jubileum als dirigente van het Dames- en Herenkoor
Jubilemus Domino.

Op 30 april was het de beurt aan Godfried Jansen
om zijn 25 jarig jubileum als dirigent van het LWM
koor te vieren.

| Wij zijn Catharina en

l ’ Godfried dankbaar
X voor de prachtige

¥ muziek, zang en con-

B certen die zij al die

| jaren voor onze

parochie en buurt

hebben verzorgd.

H.H. Martelaren van
Gorcum - parochie.

Website:
hofkerk.amsterdam
E-nieuwsbrief:
ledere twee weken komt er een digitale
nieuwsbrief uit.

Op hofkerk@ziggo.nl kuntu
zich hiervoor opgeven.

Misintenties:
misintenties kunt u opgeven
bij het secretaiaat:
misintenties@hofkerk.
amsterdam .

Kosten: € 10,-

Bankrek.nr.:
voor eventuele bijdragen:
NL13INGB0000122588

Filmclub Hof der Verbeelding -
101ste film

Op donderdag 8 juni
vertonen wij het waarge-
beurde verhaal van de

M buitengewone vriend-
schap tussen koningin
Victoria en Abdul Karim,
een jonge klerk uit India.

%

Komt u deze film met ons meekijken?

U bent vanaf 19:30 uur welkom voor koffie
en thee in de pastorie van de Martelaren
van Gorcum (rechts tegen de kerk aan).

De film begint om 20:00 uur. Pastor Ari van
Buuren leidt het nagesprek. De gewoonlijk
kostendekkende bijdrage van € 5,- is deze
keer bestemd voor de jonge priesters van
Embangweni in Malawi die zeer goed werk
doen voor de armen.

Wij verwelkomen u graag! Heeft u een
vraag over onze filmavonden?

Mail dan naar: hofkerkfilms@outlook.com
t.n.v René van Eunen
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www.sintpetrusbanden.nl

Sint Petrus' Banden

Hartveldseweg 25, 1111 BG Diemen
Tel. 06 36333640

Parochiesecretariaat is geopend op:
maandag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur - 11.00 uur
info@sintpetrusbanden.nl

Overlijden
S.J. Overbeeke 01-02-2023
P.H. Saan 04-02-2023
H.J.M. Leeners 06-02-2023
H.T. van Elteren 13-02-2023
TJ. Janssen 17-02-2023

H.M.M. Kok-Bakker 05-03-2023
J.E. Fijen-Boskase  25-03-2023

Alpha van start!

Op woensdag 12 april is de eerste Alpha
gesprekscyclus in Sint Petrus' Banden gestart.
De eerste twee avonden zijn inmiddels geweest.
Met 14 deelnemers was de opkomst zoals
gehoopt. De avonden beginnen met een
maaltijd om elkaar informeel te leren kennen

Alpha in Diemen

=l

= Vanavond
= kennismaking
* Programma overzicht

* |s er meer

en de bijeenkomst ongedwongen te starten.
We zijn enorm blij dat er parochianen zijn die
mee willen helpen bij het verzorgen van het
(eenvoudige) diner!

Onze schitterende pantry is niet ingericht op
het koken voor grote groepen, maar boven-
dien kunnen wij ons in de voorbereiding dan
concentreren op het tweede gedeelte van de
avond: een centrale inleiding.

34

Dit bleek in de eerste bijeenkomsten de ideale
aanloop naar de gesprekken die daarna ge-
voerd werden. In de inleiding wordt een onder-
werp centraal uitgediept aan de hand van een
presentatie.

Omdat iedereen met zijn of haar eigen blik en
ervaringen tegen bijvoorbeeld een bijbelcitaat
aankijkt, geeft dit meteen aanleiding voor vra-
gen, opmerkingen en discussie.

Daar is gelukkig alle ruimte voor in het derde
deel: de gesprekken in kleinere groepen.

Hier is er alle ruimte om eerder genoemde
vragen aan elkaar voor te leggen. Er is, behalve
op vragen naar feitelijkheden, doorgaans geen
"goed" of "fout" antwoord te geven en dat maakt
datiedereen deelneemt aan het gesprek.
Persoonlijk vind ik dit het mooiste deel van de
avond.

We hopen op een mooi vervolg en mocht u nog
interesse hebben in deelname, laat het een van
ons dan weten: we bekijken samen of het nog
handig is om aan te sluiten in deze cyclus, of we
noteren uw interesse vast voor een mogelijk
volgende editie!

Namens de pastoraatsgroep,
Joost
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Boeken- & Puzzelmarkt.

Op zaterdag 17 juni 2023 zal er weer een Boeken- & Puzzel-
markt worden gehouden. Bij mooi weer vindt het plaats op
het kerkplein voor de Sint Petrus’ Bandenkerk van 11.00 -
14.30 uur. Bij slecht weer is de boekenmarkt in de kerk. Er is
keuze uit een groot aantal soorten boeken en ook bij de
puzzels is er van alles te vinden. En... tegen leuke prijsjes!

De opbrengst is bestemd voor het renovatiefonds van de
kerk, een goede reden toch om even te komen snuffelen en
uw slag te slaan!
Helaas kunnen er
geen boeken en
puzzels voor de
markt meer wor-
den aangeleverd!

M. Westerbeek

Voedselkasten

In de samenleving horen we vaker over verborgen armoede.
Mensen of gezinnen die onvoldoende geld hebben om alle
rekeningen te betalen en dan ook nog een maaltijd op tafel
te zetten of de minimale zaken voor hygiéne aan te schaffen.
Dat is enorm triest.

Als parochie hebben wij nagedacht wat wij kunnen doen.
Wij hebben besloten om achter de kerk een voedselkast te
plaatsen, die sinds het najaar in gebruik is genomen.

Heel simpel: pak wat je nodig hebt en laat achter wat je
kunt missen.

Bij de start heeft de voedselbank ons geholpen. En sindsdien
wordt de kast goed benut, zo goed dat er een tweede kast is
neergezet.

In de vastenperiode hebben we nog een extra actie gedaan
die we voorlopig voortzetten. In de gele kratten die achterin
de kerk staan, kunt u uw spullen achterlaten.

Wat kunt u vinden of achterlaten voor de kasten?

Voedsel dat lang houdbaar is, zoals groente (in potten), soep,
rijst, pasta, pastasaus, ragout, jam, pindakaas, siroop etc.
Maar ook tandpasta, zeep, wasmiddel, shampoo, deodorant
doucheproducten etc.

Sinds enige tijd zijn wij ook menstruatieuitgiftepunt (MUP)
met hulp van het armoedefonds.

Namens het parochiebestuur,
Loes

Secretariaat

Het secretariaat verblijft tijdelijk in

De Ontmoeting, Adres: Schoolstraat 8
Open Ma, Do en Vr 09.00 tot 11.00 uur.
Tel. 06 36333640

E-mail: info@sintpetrusbanden.nl

Openingstijden Kerk
De kerk is van Ma t/m Vr van 12.00-13.00
uur open voor individueel gebed.

Spreekuur Han Hartog

Diaken Han Hartog heeft iedere
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
spreekuur in het secretariaat

Han Hartog is te bereiken via:

Tel. 06-49904670

E-mail: diaken.hartog@gmail.com

Bankrekening Sint Petrus' Banden
Bestuur: NL 90 INGB 0000 2908 55
Kerkbijdrage

NL 61 INGB 0004 9143 00
Restauratiefonds

NL 39 INGB 0001 8556 07
Werkgoep Diaconie - PCI

NL48 RABO 0393 6078 28

Vieringen in Berkenstede
ledere vierde vrijdag van

de maand is er een Woord en
Communieviering om 16.00 uur.

Thuiscommunie

ledere eerste vrijdag van de maand wordt
voor wie niet meer naar de kerk kan
komen, communie aan huis gegeven.

U kunt zich hiervoor aanmleden bij het
secretariaat.

Doopplechtigheid

Eenmaal per maand op de tweede
zaterdag om 10.00 uur. U kunt uw kind of
u zelf aanmelden bij diaken Han Hartog,
E-mail: diaken.hartog@gmail.com

Misintentie

Een misintentie kunt u opgeven bij het
secretariaat.

Wij vragen € 10,00 voor een misintentie.

Een actueel overzicht van alle vieringen
kunt u vinden op onze website:
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Sint Urbanus

Rijksstraatweg 230 1115 AV Duivendrecht

Missionaire Leefgroep SVD Amsterdam

info@urbanusduivendrecht.nl

De Geest schept toekomst

Op zondag 26 maart is na de Heilige Mis ge-
sproken over de toekomst van de Urbanus-
kerk en het grotere samenwerkingsverband
Clara & Franciscus waar wij onderdeel van zijn.
Het bisdom wil namelijk dat er een centrum-
kerk wordt aangewezen binnen het samen-
werkingsverband. Die keuze moet op korte
termijn worden gemaakt. Het fusieproces is
een ingrijpend gebeuren dat gericht is op de
toekomst van de Kerk in onze regio. We zullen
meer samen moeten werken met de andere
kerkgemeenschappen binnen de regio.

Sommigen reageren met vertrouwen op de
toekomst, anderen zijn afhoudend en vrezen
voor verlies van het oude. Nu we dit fusietraject
zijn ingegaan, hoop ik dat er meer vrijwilligers
komen die bereid zijn taken op zich te nemen
binnen de parochie; mensen die zich geroepen
voelen om onze kerk te dienen op het terrein
van alle aspecten van kerk-zijn: liturgie, caritas,
diaconie, beheer en bestuur. Het is van groot
belang dat we werken aan een grotere vitaliteit
van onze kerkgemeenschap. Als er meer men-
sen betrokken zijn bij het kerkelijke leven, gaat
de Kerk ook meer leven. Als de meeste mensen
alleen maar de liturgie bijwonen en verder niets,
dan heeft onze kerk geen toekomst. Veel paro-
chianen beseffen te weinig dat zij actief een
bijdrage kunnen leveren aan het leven van de
kerk. Het is niet goed dat de pastoor alles be-
slist en doet. Dat kan ook niet: we moeten het
met zijn allen doen.

In mijn geboorteland voelen veel kerkgangers
zich geroepen om iets te doen in de wijngaard
van God. Ze zijn er trots op iets te mogen doen
voor de kerk. De liturgie helpt ons om niet al-
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leen onszelf te vernieuwen, maar ook samen
onze kerk te vernieuwen. We vieren in deze
tijd van het jaar het feest van Hemelvaart.
Hemelvaart betekent dat Jezus naar de Vader
gaat. De hemel is een prachtig symbool voor
de plaats van God. Hemelvaart betekent dat
we onze ogen gericht moeten houden op de
hemel, op dat wat van God is. Jezus is bij zijn
Vader en tegelijk hebben we de verzekering
dat Hij bij ons is. Hemelvaart geeft ons de ver-
zekering dat de wereld waarin we nu leven,
niet het laatste woord heeft. Eens zullen we
bij Jezus onze Heiland zijn in de hemel.

Kort na Hemelvaart vieren we het Pinksterfeest:
"het feest van de Heilige Geest, de Geest die
vernieuwt en inspireert, onze creativiteit stimu-
leert en nieuwe mogselijkheden opent.

De Heilige Geest staat ons bij, maar vraagt wel
van ons dat wij openstaan voor zijn vernieuwen-
de kracht. Ondanks alle onzekerheid die wij als
mensen en als kerkgemeenschap doormaken,
kunnen we erop vertrouwen dat God werkzaam
is en dat Hij toekomst voor ons schept.

Pater Yan Asa SVD



Missionaire leerlingen
“Krachtens het ontvangen doopsel
is ieder lid van het Volk van God
missionaire leerling geworden.
ledere gedoopte, wat zijn func- /
tie in de Kerk en het niveau van
de vorming in zijn geloof ook is, is D AN /;/:*:gh

actief betrokken bij de evangelisatie. >

Het zou niet juist zijn alleen te denken dat gekwalificeerde per-
sonen dit op zich moeten nemen terwijl de rest van het gelovige
volk alleen maar passief van hun activiteit zou moeten profite-
ren. De nieuwe evangelisatie moet een nieuwe belangrijke
hoofdrol van ieder van de gedoopten inhouden.”

— paus Franciscus in Evangelii Gaudium, paragraaf 120

Laudato Si’ middag in tuin van Urbanuskerk

De Laudato Si-werkgroep van de Clara & Franciscusparochie
en het Jeannette Noélhuis organiseren evenals in 2021 weer
een Laudato Si’ middag in de prachtige tuin van onze kerk.
Deze vindt plaats op zaterdagmiddag 23 september van
13.30 uur tot 17.00 uur

Verschillende mensen zullen workshops geven over allerlei
onderwerpen die te maken hebben met zorg voor de schep-
ping. Aan het eind is er in de buitenlucht een korte schep-
pingsviering, het is immers de “periode van de schepping"
die door veel kerken wereldwijd wordt gevierd.

Het Jeannette Noélhuis biedt aansluitend een vegetarische
BBQ aan met soep en brood.

Aanmelden: abgparochie@gmail.com

Zie ook de poster op de Regiopagina van deze Saamhorig.

Legioen van Maria

De bijeenkomsten: maandagavond
van 18.30-20.00 uur in de pastorie
van de Sint Urbanus kerk. Neemt u
voor actuele informatie contact op
met pater Yan Asa.

Tel: 06-42294134.

Contact

Sacrament Ziekenzalving/uitvaart:
pater Yan Asa, tel. 06-42294134
Kindercatechese, Eerste Heilige
Communie en Vormsel :

P. Hinfelaar, tel. 020- 4611560
Caeciliakoor, tel. 0320-231776
Familiekoor, tel. 020-6007762
Kerkbijdrage:

Rabobank: NL 39 RABO 035 180 1863
t.n.v. Kerkbijdrage Sint Urbanus,
Duivendrecht.

Misintentie

Wij vragen € 10,00 voor een
misintentie. Stop het geld in

een envelop met datum en de
misintentie en leg deze gesloten
in de mand op de communiebank.

Wekelijkse vieringen
Maandag:

8.30 uur: rozenkransgebed
9.00 uur: Heilige Mis

Woensdag:

8.30 uur: rozenkransgebed

9.00 uur: Heilige Mis

9.30 uur — 14.00 uur: stille
aanbidding; gelegenheid om te
biechten

Vrijdag:

8.30 uur: rozenkransgebed

9.00 uur: Heilige Mis

9.30-10.00 uur: stille aanbidding

Zaterdag:
18.30 uur: rozenkransgebed
19.00 uur: Heilige Mis

Zondag:
9.30 uur: rozenkransgebed
10.00 uur: Heilige Mis

info@urbanusduivendrecht.nl
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De Graankorrel

Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 06 5878 5614
E-mail: pardegraankorrel@hetnet.nl

Het parochiesecretariaat is geopend op:
maandag, woensdag en vrijdag 10:00 - 12:00 uur

parochiedegraankorrel.nl

In memoriam Wil Kenter - Pols
Op 19 april 2023 is Wil Kenter-Pols overleden in de leeftijd van 87 jaar.

Al vodr het Kerkcentrum “De Drie Stromen” gebouwd werd,
waren Wil en haar man Lo al actief in en vo6r onze geloofs-
gemeenschap, die toen nog in Holendrecht kerkte.

Samen met Gereformeerden en Hervormden werd er een
kerkcentrum gerealiseerd in Gaasperdam. In 1983 werd dit
plechtig ingezegend door Mgr. Zwartkruis tot grote vreugde
van Wil, haar man en vele anderen....... eindelijk een écht
kerkgebouw....... onze kerk!

Vanwege drie mede-eigenaren werd er een samenwerkings-
overeenkomst in het leven geroepen: BEHEERCOMMISSIE
genoemd. Wil maakte daar vele jaren deel van uit.

Naast haar werk in de beheercommisie was Wil ook koster,
liturgisch assistent en was zij een paar periodes lid van het
Parochiebestuur en van andere vormen van overleg.

Wil was een praktische vrouw, die voor ieder probleem wel een oplossing wist. Maar het was niet
alléén werken in en vooér de kerk; nee, zij was er ook vaak te vinden om samen met ons te bidden,
te zingen en te vieren.

Na de moeilijke laatste jaren mag zij nu rusten in vrede.

Nanda Rietmeijer

|% ‘; REQLI])IES(%:A I'IN ‘; Dopelingen

— bk : . Yaél Muntslag

Afra Dam Aloysius de Gijsel
Catharina Barendse—Kuiters Joseph Bossers D'shaira Hardij
Roberto von Stein Marie Kallenberg-Nieuwenhuis
Maria Kortz Christiaan Franzen Jaylen Dap
Wilhelmina Hoogenberg-Poppe  Antonia van Gerwen
Eugéne Belfor Theresita Lourens Soraya Chotoe
Crispina Simon-Fajardo Wilhelmina (Wil) Kenter-Pols i
Bernardus Olthof Jacob Westenberg : };L
Johnny Galdeij Gerrit Baarens 4
Marianne Perscheid-Spalling Yin Yau
Helena Dik Marléne Ceder
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Wie zijn onze vrijwilligers .... Wie is Lynn Reavey?

Lynn is die vrouw die elke
zondag op het laatste nip-
pertje de kerk binnenkomt.
Lynn is 60k een van de langst
zittende collecte-tellers van
de parochie. En behalve dat
zorgt ze er al jaren voor, dat
de collecte opbrengsten ge-
registreerd worden, en afge-
stort bij de bank. o

Eerst was dat goed te doen, ze kon daarvoor gewoon terecht
bij het postkantoor in Reigersbos. Maar we hebben het alle-
maal gemerkt: de dienstverlening is niet meer wat hij ge-
weest is. En dus moest Lynn een tijdlang met een zak geld
naar de Bijlmer, vervolgens naar Weesp, en zelfs naar Bussum,
omdat er steeds minder afgiftepunten waren. Maar ze heeft
het volgehouden, en tegenwoordig zijn de zaken weer wat
klantvriendelijker geregeld.

Lynn kwam in Amsterdam terecht tijdens een zwerftocht
door Europa, na haar studietijd. Ze is hier voor de liefde blij-
ven hangen, en ook al heeft dat geen stand gehouden, ze
heeft in die tijd toch haar hart aan onze stad verpand, en
vervolgens ook weer aan een nieuwe liefde.

In Engeland is ze katholiek opgevoed, maar ze had moeite
met de nonnen op school. Toen ze eenmaal met man en

kind in Zuidoost woonde, kwam ze al gauw in onze parochie
terecht. De nonnen hier waren een openbaring voor haar:

z0 kon het dus ook. Zuster Josefien heeft haar destijds over-
gehaald mee te helpen in de Wereldwinkel, en deel te nemen
aan de parochievergaderingen.

Ze voelt zich in deze parochie echt op haar plaats, al is niet
alles ideaal. Zo zou ze graag zien dat de gezinsvieringen veel
meer gericht zijn op de aanwezige kinderen, bijvoorbeeld:
lees het evangelie uit een goede kinderbijbel, zing kinder-
liedjes, geef de kinderen en jongeren een taak tijdens zo'n
viering. Ze ziet in Spanje, als ze daar naar de mis gaat, dat
kinderen er daardoor echt bij betrokken worden.

Lynn houdt niet van vergaderen en organiseren, ze staat
wél klaar om te helpen als het nodig is, bijvoorbeeld op
een ziekendag, of op een parochiedag. Ze is aardig en
sociaal, met het hart op de juiste plaats.

Ria Kooistra

PAROCHIE INFORMATIE

Parochie De Graankorrel
Renswoudestraat 75, 1106 BJ
Amsterdam, 06 5878 5614
pardegraankorrel@hetnet.nl
www.parochiedegraankorrel.nl
Het parochiecentrum is open
op: maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend, van 10.00 tot
12.00 uur. Ingang aan de
achterzijde van het gebouw.

Kerkcentrum De Drie Stromen
metro 50 / 54 (Reigersbos), bus 47.

Misintenties

Een intentie kan worden opge-
geven bij het parochiecentrum.
Voor het opgeven van een
misintentie vragen we een
bijdrage van € 10,-.

Contacten

* Pater Yan Asa SVD,

06 2216 5897 of mail
Yansen_2006@yahoo.com

* Contactpersoon bij stervens-
begeleiding en overlijden (voorlopig)
Pater Yan Asa svd, 06 2216 5897 of
mail Yansen_2006@yahoo.com

*Wilt u een kind laten dopen?
Neem dan contact op met het
parochiecentrum.

U krijgt informatie en er wordt een
afspraak met u gemaakt voor een
intake-gesprek met de catechiste.

Bankrekeningnummers
NL88 INGB 000 493 2244
t.n.v. RK parochie De Graankorrel

NL65 INGB 000 236 6038
t.n.v. diaconie De Graankorrel
voor hulp bij ziekte en crisis.
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KINDERP"AGINA

Mini Wereld Jongeren
Dagen in de Sint
Urbanuskerk

Beste allemaal,

Hebben jullie gehoord dat er Wereld
Jongeren Dagen zijn in Portugal?

Deze Wereld Jongeren Dagen zijn voor
jongeren van 16 jaar tot 30 jaar.

Wil je meer informatie?

Stuur dan een e-mail naar:
adelelangkemper@hotmail.com. of kijk
op de website van bisdom Haarlem-
Amsterdam.

Maar wat als je tussen de 12 en 16 jaar

oud bent?

Voor die groep willen we in de Sint LISSABON, PORTUGAL
Urbanuskerk een Mini Wereld Jongeren 26 JUL—-8 AUG 2023
Dagen organiseren(MWID).

i .W
Reserveer de datum van 1 tot en met 6 !:!.é“' (G |
augustus in je agenda. AsTeRnau 5"-5-]59,- wwwijongekerk.nl

Heb je zin om mee te doen?
Stuur dan een e-mail naar: adelelangkemper@hotmail.com
of naar info@urbanuskerkduivendrecht.nl. Zet alsjeblieft in het onderwerp MWID

En tekst dat je zin hebt in de MWID te Duivendrecht.
Begin Juli krijg je dan meer informatie van ons.
En als je nu al meer informatie wilt, stel dan je vraag in de e-mail.

Ik hoop dat we met een groep jongeren uit Samenwerkingsverband Clara & Franciscus een top
Mini Wereld Jongeren Dagen kunnen organiseren.

Groetjes,
Adele Langkemper




