
PASTORAAL WOORD 
 

Hoop en Missie in Onze Gemeenschap 
 

Lieve broeders en zusters, 
Sinds kort mag ik de eerst aanspreekbare pastor zijn van onze 
parochie Martelaren van Gorcum. Op 9 maart 2025 werd ik tijdens 
een warme en inspirerende viering aan u voorgesteld. Uw hartelijke 
welkom raakte mij diep. Ik voelde mij onmiddellijk opgenomen in een 
gemeenschap van geloof, hoop en liefde. 
 

Mijn naam is pater Yan Asa, SVD. Ik ben geboren op het Indone-
sische eiland Timor en sinds 2008 missionaris in Nederland. Naast 
mijn werk voor parochie De Graankorrel ben ik nu ook verbonden aan 
deze parochie, met grote vreugde en dankbaarheid. 
Als missionaris voel ik mij geroepen om aanwezig te zijn, niet alleen 
binnen de muren van de kerk, maar juist ook daarbuiten: in de 
samenleving, bij mensen op zoek naar zingeving, nabijheid en troost. 
 

Onlangs mocht ik deelnemen aan de Parochievergadering. Wat mij 
bijzonder trof, was de openheid waarmee we samen zochten naar de 
toekomst van onze kerkgemeenschap. 
Ook tijdens de dodenherdenking op 4 mei – met 220 aanwezigen, 
van binnen en buiten de parochie – werd zichtbaar hoe onze kerk een 
plek van ontmoeting en verbinding kan zijn. Op dit moment begeleid 
ik met vreugde zowel kinderen als volwassenen in hun voorbereiding 
op het doopsel. 
 

In deze Paastijd leven we in het licht van de Verrijzenis en met de 
inspirerende woorden van paus Leo XIV in ons hart. In zijn eerste 
toespraak sprak hij de wereld toe met dezelfde vredesgroet als de 
Verrezen Heer: 'Vrede zij met jullie allen!' Hij herinnerde ons eraan 
dat het om een ontwapenende vrede gaat, een vrede die komt uit 
liefde en die iedereen omvat. In het Jaar van de Hoop, uitgeroepen 
door paus Franciscus, zien we dat de Geest werkt: in heel Europa 
zijn duizenden mensen gedoopt, vooral jongeren. Ook in onze paro-
chie ervaren we die nieuwe levensadem. 
 

Wat hoop ik bij te dragen aan onze gemeenschap? 
Mijn verlangen is dat wij samen bouwen aan een open, missionaire 
en gastvrije kerk. Een geloofsgemeenschap die ruimte geeft voor: 
 



- Een missionair centrum, waar gelovigen én zoekenden zich thuis 
voelen. 

- Ontmoeting en dialoog, ook met mensen die niet (meer) geloven 
of tot andere religies behoren. 

- Spirituele verdieping, via retraites, bezinningsdagen en geleide 
meditatie – onder andere geïnspireerd door het boek ‘De Kracht 
van het Nu’ van Eckhart Tolle. 

- Een Kerk met open armen, die vrede en liefde wil delen met wie 
lijden, zich alleen voelen of op zoek zijn. 

 

Zoals paus Leo XIV zei: 'Laten we zonder angst, hand in hand, 
verenigd met God en met onszelf, voorwaarts gaan.' Dat willen wij 
ook: een Kerk onderweg zijn – in hoop, in vrede en in verbondenheid 
met elkaar. 
Mijn deur staat altijd open voor een gesprek, gebed of ontmoeting. 
Laten we samen deze weg van geloof en toekomstvertrouwen be-
wandelen met grote hoop op nog meer kerkbezoekers in de komende 
jaren. 
 

Tot slot. De zomervakantie komt eraan. Het is de tijd om even afstand 
te nemen van de drukte van het leven, tijd om tot rust te komen. 
Geniet van de zon, ontdek nieuwe dingen – voor mensen die op 
vakantie gaan in het bijzonder, en voor mensen die thuis blijven is het 
ook een tijd om elkaar te bezoeken en te ontmoeten. 
Ik wens u allen een gezegende zomervakantie en Gods zegen. 
 

 Met hartelijke groet en gebed, 
 Pater Yan Asa, SVD 
 Aanspreekbare pastor Martelaren van Gorcum 
 E-mail: yansen_2006@yahoo.com | Tel: 06 42294134 
 
 
 

“De kerk moet een plaats zijn 
       waar iedereen zich welkom voelt, 
 ongeacht zijn of haar achtergrond” 
 
 

 Paus Leo XIV – eerste toespraak als paus, 8 mei 2025 
 

 



VAN DE VOORZITTER 
 

In de Parochiebestuursvergadering van 13 mei jl. is er gesproken 
over de voortgang in de samenwerking tussen de parochies naar 
aanleiding van de wens van het Bisdom om pastorale activiteiten te 
centreren binnen het samenwerkingsverband. 
De keus van het bestuur is gevallen op de St Petrus Banden waarbij 
de andere locaties de gelegenheid krijgen om aan te geven welke rol 
zij zien voor hun locatie in de toekomst. 
Voor de Graankorrel is het duidelijk want het Bisdom heeft toe-
gestemd dat deze locatie een steunpunt is geworden voor onbe-
paalde tijd. 
De St Urbanus is ook een steunpunt, maar wordt door het Bisdom 
gezien als de kerk waar straks de parochie Blessed Trinity naar toe 
kan verhuizen. Overigens zal hiervoor de St Urbanus kerk gereno-
veerd moeten worden om het geschikt te maken voor de toekomst. 
De investering hiervoor zal gedragen dienen te worden door de 
Blessed Trinity uit de opbrengsten van de verkoop van hun huidige 
locatie in Betondorp. 
De ABG is een steunpunt waar tot op heden de Caritasactiviteiten 
geconcentreerd zijn. Het verhuizen van de activiteiten naar een 
andere locatie binnen het samenwerkingsverband wordt niet haal-
baar geacht. 
Dan blijft over onze kerk waar het nog onduidelijk is welke rol het 
bestuur hiervoor in gedachten heeft. Zoals gemeld is na de bijeen-
komst van de Parochievergadering een werkgroep bestaande uit een 
aantal parochianen aan de gang gegaan om hiervoor een plan op te 
stellen. 
Zoals wel bekend beschikt onze locatie over uitstekende faciliteiten 
om de activiteiten van het samenwerkingsverband te huisvesten. Het 
ligt dan ook voor de hand hiervan gebruik te maken in plaats van extra 
kosten te maken voor het bijhuren of het verbouwen van de St Petrus 
Banden. 
Op 31 maart is er om die reden een brief vanuit de Parochie-
vergadering aan het Parochiebestuur verstuurd waarin een beargu-
menteerd verzoek wordt gedaan om de gemaakte keuzes te 
heroverwegen en uit te gaan van twee centrale kerken/locaties. Op 
23 mei zal over deze brief een gesprek plaats vinden tussen een 
afvaardiging van de PV/Werkgroep en van het Parochiebestuur. 
 



Op een later tijdstip in juni zal een vervolggesprek met Parochie-
bestuur plaats vinden over het parochieplan van de werkgroep, 
uiteraard pas nadat het plan is besproken en geaccordeerd binnen 
de Parochievergadering. Hiervoor volgt in juni een bijeenkomst 
waarbij alle parochianen welkom zijn om aan deel te nemen. 
 

Om straks uitvoering te geven aan de plannen tot verdere samen-
werking met de parochies is het belangrijk dat ons locatiebestuur 
versterkt wordt met mensen die hier graag hun bijdrage aan willen 
leveren. Er is geen bestuurservaring vereist, wel belangrijk is de 
motivatie en de overtuiging dat wij als kerk een maatschappelijke rol 
te vervullen hebben. Ons doel is niet om ons eigen clubje zo lang 
mogelijk in stand te houden maar juist de deuren open te zetten voor 
nieuwe mensen die op zoek zijn naar zingeving en een luisterend oor. 
Als u zich aangesproken voelt om hieraan bij te dragen, meldt u zich 
aan bij mij, Tim of Caspar. 
Ik wens u alvast een mooie zomer toe. 
 Hartelijke groet, 
 Arthur Anderegg 
 _______________________ 
 
 

OPEN TOREN DAG 
 

Op zaterdag 14 juni 2025 
vindt een speciale editie 
van de Open Toren Dag 
Amsterdam plaats. 
De Stichting Amsterdam 
750 heeft deze dag op-
genomen als één van de 
hoogtepunten van 750 jaar 
Amsterdam. 
 

Op die dag kunnen in Amsterdam ongeveer 35 torens worden 
beklommen. 
Zo kan de Marathontoren van het Olympisch stadion worden 
beklommen, maar ook de Westertoren, de sterrenwacht van het 
Sciencepark, de Nederlandsche Bank. De Posthoornkerk aan de 
Haarlemmerstraat en het Rembrandtpark-gebouw doen ook mee. 
 



Ook de Hofkerk doet mee. Bert Hilhorst, Paul van der Elst en 
ondergetekende organiseren deze zaterdag. Bert en Henny 
Steggerda zorgen voor een podium in de klokkentoren naast de 
klokken. 
 

Zo kan een bezoeker over de 
galmgaten naar de omgeving van 
de kerk rond kijken. 
De tijden van de beklimming zijn 
alle hele uren vanaf 10.00 uur tot 
15.00 uur. 
Voor de Hofkerk geldt geen vooraf 
aanmelding, voor vele andere to-
rens wel. 
De beklimmingen zijn gratis. 
De beklimming is op eigen risico en 
de parochie is niet aansprakelijk 
voor zaken die misgaan. Houdt 
bijvoorbeeld rekening dat de klok 
slaat als u er vlak naast staat. Even 
de oren dicht! 

 

Voor extra informatie zie:  info@openthedoors. 
 jwn 
 ______________________ 
 
 

AMSTERDAM 750 JAAR! 
 

De oorsprong van Amsterdam gaat terug tot 
ongeveer 1275, toen de stad stadsrechten 
kreeg, gemarkeerd door de bouw van de Dam in de Amstel. Dit was 
een cruciaal moment voor Amsterdam om uit te groeien tot een 
handelscentrum. 
Gedurende de Middeleeuwen floreerde de stad als handelscentrum, 
en in de Nederlandse Gouden Eeuw van de 17e eeuw werd het de 
rijkste stad van de westerse wereld. De iconische grachten uit deze 
periode trekken jaarlijks miljoenen bezoekers. 
In de 19e en 20e eeuw breidde Amsterdam verder uit. De industriële 
revolutie bracht modernisering en de stad speelde een significante 
rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. 



Na de oorlog was er een culturele bevrijding, symbolisch voor de 
jaren ’60 en ’70, waardoor Amsterdam een symbool van tolerantie en 
diversiteit werd. 
Vandaag de dag staat Amsterdam bekend om zijn hoge kwaliteit van 
leven, cultureel erfgoed en als een belangrijke speler op het wereld-
toneel. De artistieke nalatenschap blijft voortleven in wereldklasse 
musea zoals het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. 
 

Het 750-jarig jubileum in 2025 wordt gevierd met een jaar vol 
evenementen die de historische reis en hedendaagse culturele, 
artistieke en sociale prestaties van de stad benadrukken. Geplande 
evenementen omvatten historische reconstructies, tentoonstellingen, 
openbare kunstinstallaties en festivals die de diverse en inclusieve 
geest van de stad weerspiegelen. 
 

“In 2025 vieren we niet alleen de rijke geschiedenis van Amsterdam 
maar ook haar heden en toekomst als baken van cultuur, vrijheid en 
innovatie. We nodigen de wereld uit om met ons mee te vieren”, aldus 
locoburgemeester Touria Meliani (verantwoordelijk voor culturele 
zaken). 
Terwijl Amsterdam zich voorbereidt op dit monumentale jaar, blijft de 
stad een toonbeeld van de blijvende aantrekkingskracht van haar 
grachten, haar veerkracht bij uitdagingen en haar eeuwige inzet voor 
culturele rijkdom en innovatie. Het 750-jarig jubileum belooft een 

passend eerbetoon te zijn aan het 
verleden, heden en de toekomst van 
Amsterdam, en toont de unieke 
geest van een stad die zichzelf 
voortdurend opnieuw uitvindt maar 
trouw blijft aan haar wortels. 
 

Festiviteiten 
Op 27 oktober 2024 zijn de festiviteiten rond Amsterdam 750 jaar van 
start gegaan. Er is dagelijks een scala aan activiteiten te beleven. 
Variërend van intieme buurtinitiatieven opgezet door lokale bewoners 
tot de crème de la crème van Amsterdams aanbod op het gebied van 
muziek, theater, kunst en cultuur, sport en onderwijs. 
Op 27 oktober 2025, staat er een spectaculair verjaardagsfeest op 
het programma. We vieren samen met SAIL, de TCS Amsterdam 
Marathon en het Kwaku Festival, die allen hun 50-jarig bestaan 
vieren. Dit alles wordt gehuld in de feestelijke sfeer van een prachtig 
versierde stad. 



Wij Amsterdammers klagen graag 

Maar koesteren vooral 
Zijn zelfbewust en ook heel trots 

En af en toe wat tegendraads. 
 

Ze vinden overal wat van, ook als dat niet hoeft. 

Zijn recht voor hun raap 
En soms een tikkie arrogant. 
 

Maar hebben ook een hart van goud 
In een bijzondere stad van 750 jaar oud. 

 ________________________ 
 
 

OPBRENGST VASTENACTIE 
 

We hebben nu een overzicht van de totale opbrengst uit alle kerken 
voor de Vastenactie 2025. Een geweldige opbrengst:  
 

 
 

Hartelijk dank aan iedereen die zich heeft ingezet om dit geweldige 
bedrag in te zamelen. Wat geweldig voor de kinderen in Zimbabwe. 
 

 Hartelijke groet, Patrick Gunther 
 



NIEUWE VOORZITTER PASTORAATSGROEP 
 

Vorige maand ben ik aangetreden als nieuwe voorzitter van de 
Pastoraatsgroep. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik vanuit 
deze groep en van mijn voorgangers als voorzitter, Frank de Haas en 
Ari van Buuren, heb gekregen. 
De Pastoraatsgroep was een initiatief van pastor Nico Essen (1949-
2019), door wie ik mij nog altijd geïnspireerd voel. 
 

Voor de meesten van u ben ik geen onbekende. Voor hen die mij niet 
kennen geef ik toch enige informatie. 
Ik ben geboren op 19 mei 1979 in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
in Amsterdam-Oost. Mijn ouders komen allebei uit Oost, maar woon-
den op het moment van mijn geboorte op de Reguliersgracht. 
Toen ik elf maanden oud was ben ik met hen naar de Water-
graafsmeer verhuisd, waar ik, samen met mijn vrouw en zoon, nog 
altijd woon. Ik groeide op aan de Archimedesweg en ik ging naar de 
Hogewegschool, nu Frankendaelschool. 
 

Sinds 2009 kom ik in de Martelaren en in 2013 ben ik door pastor 
Nico Essen in de Paaswake gedoopt. Ik ben onder meer betrokken 
bij de filmclub ‘Hof der Verbeelding’ en voorzitter van het Caritasteam. 
Ook buiten de kerk ben ik als vrijwilliger/bestuurder actief. 
Zo zit ik bijvoorbeeld namens onze kerk in het Breed Interreligieus 
Overleg Oost, ben ik een actief lid van de vereniging Pro Petri Sede 
en ben ik een van de ambassadeurs van het televisieprogramma 
Blauw Bloed. 
 

Op de ochtend van 9 maart mocht ik mijzelf na de Eucharistieviering, 
met pater Yan en Ari van Buuren, introduceren als nieuwe voorzitter 
van de Pastoraatsgroep. En tevens, bij afwezigheid van Arthur 
Anderegg, pater Yan Asa welkom heten. 
Pater Yan is de nieuwe eerst aanspreekbare pastor van de 
Martelaren en is zodoende ook aangetreden als geestelijk begeleider 
van de Pastoraatsgroep. 
 

Als u iets onder de aandacht van de pastoraatsgroep wil brengen, 
dan mag u altijd contact met mij of secretaris Janneke de Bruin 
opnemen. Dat het een b(l)oeiende tijd mag worden! 
 

 René van Eunen 
 
 



MET EEN BLOEMENGROET OMZIEN NAAR ELKAAR… 
 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God… 
In de afgelopen maanden zijn onderstaande mensen bemoedigd met 
een mooi boeket bloemen. 
 

30 maart Eline Woerdings 
6 april Victor Budke 
13 april Jennie Fritz 
27 april mw. Pinto 
4 mei mw. Yang-Coffeng 
11 mei Hanneke de Haas 
 

Heeft u iemand in gedachten voor 
een boeket bloemen ter bemoe-
diging, schroom dan niet om mij 
aan te spreken tijdens het koffie 
drinken of stuur een email naar 
Janneke de Bruin, mailadres: 
jannekedebruin53@gmail.com 
 

Uw bijdrage aan de wekelijkse bloemengroet blijft welkom op: 
IBAN: NL13 INGB 0000 122588 t.n.v. HH Martelaren van Gorcum 
onder vermelding van bloemenfonds. 
 _____________________ 
 
 

PAROCHIE-EXCURSIE 

naar de Armeens-Apostolische Kerk 
 

Zoals u wellicht weet vieren de leden van dit kerkgenootschap 
Kerstmis en Pasen in onze kerk. Die zit dan helemaal vol met mensen 
en er brandt een zee van kaarsen. Het zijn zeer indrukwekkende 
vieringen. 
 

Een aantal jaren geleden was Grigor Ayvazyan in een van onze 
vieringen te gast, kort voor zijn wijding tot diaken. Het was toen dat ik 
met hem de mogelijkheid besprak om vanuit onze kerk nader kennis 
te maken met zijn kerkgenootschap. 
De jaren gaan echter snel voorbij en corona heeft veel plannen in de 
kiem gesmoord. 
 
 



Toch ben ik dit niet vergeten en daarom heb ik met Grigor afge-
sproken dat onze parochie-excursie dit jaar naar het kerkgebouw van 
de Armeens-Apostolische Kerk aan de Krom Boomssloot in 
Amsterdam zal zijn. Dit kerkgebouw ziet er niet alleen bijzonder uit, 
maar heeft ook een bijzondere geschiedenis. Om niet teveel te 
verklappen, vertel ik u alleen dat de Armeense gemeenschap in 1714 
formeel toestemming van de Amsterdamse burgemeesters kreeg om 
een pakhuis te kopen en te verbouwen tot kerk. 
 

Diaken Grigor Ayvazyan zal ons op dinsdag 17 juni a.s. om 20:00 uur 
ontvangen op het adres Krom Boomssloot 22 en ons rondleiden in en 
om de kerk. 

We verzamelen om 19.15 uur op 
ons kerkplein en zullen dan met 
auto’s naar de bestemming rijden. 
Het is wenselijk dat meerijders 
bijdragen in de parkeerkosten, die 
in het centrum hoog zijn. 
Als u mee wilt, dan kunt u zich bij 
mij opgeven via email-adres: 
renevaneunen@gmail.com 
Telefonisch mag ook, u vindt mijn 
nummer achterin Hofnieuws. 

 

 René van Eunen 
 

NB 
Hieronder volgt nog enige historische achtergrond van de Armeens-
Apostolische Kerk. 
 

De Armeens-Apostolische Kerk is een zelfstandige kerk, die werd 
gesticht in Armenië. Ze behoort sinds het concilie van Chalcedon 
(451) tot de oriëntaals-orthodoxe kerken. Deze kerk wordt soms 
aangeduid als de Gregoriaanse Kerk; dit is afgeleid van de 
patroonheilige van het Armeense volk, de heilige Gregorius de 
Verlichter. Maar deze naam heeft niet de voorkeur van de Kerk, 
omdat het de apostelen Bartholomeus en Thaddeus als de oprichters 
van deze kerk ziet. 
Want volgens de overlevering werd het christendom in Armenië 
gepredikt door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus. In 301, na 
dertien jaar gevangenschap in de "bodemloze" put van Khor Virab, 
bekeerde Grigor Lusavorich (St. Gregorius de Verlichter) de 

mailto:renevaneunen@gmail.com


Armeense koning Tiridates IV. Het christendom werd, in dit land als 
eerste ter wereld, staatsgodsdienst. 
 

In 451 was Armenië niet vertegenwoordigd op het concilie van 
Chalcedon, daar het te druk verwikkeld was in de strijd met de 
Perzen. Toen de bevrijding een (voorlopig) feit was en men de 
besluiten van het concilie vernam, wees men deze af. 
In 505 koos de Armeense kerk formeel voor het miafysitisme. Het 
miafysitisme is de christologie van de oriëntaals-orthodoxe kerken. 
De leer stelt dat in Christus de twee naturen, de goddelijke en de 
menselijke natuur, zijn samengegaan in één natuur, één godmen-
selijke natuur, zonder enige scheiding, zonder verwarring en on-
veranderlijk. De Kerk scheidde zich daarmee dus af van Rome en 
Constantinopel. 
 _____________________ 
 
 

PALMPASEN, EEN TERUGBLIK 
 

Het is al even geleden, maar wij willen graag nog even terugkijken op 
Palmzondag. Wij hadden er geen goed gevoel bij dat in onze mooie 
kerk Palmpasen gevierd zou worden zonder palmpaasstokken. Onze 
zoon Robin (10) was er meteen voor in om voor parochianen stokken 
te maken. Bert Hilhorst bracht ons een voorraad stokken en zo 
konden we aan de slag. 
Robin versierde ze en Diana sloeg 
aan het haken en bakte brood-
haantjes. Dit leidde uiteindelijk tot 
negen versierde palmpaasstokken 
die Robin aan negen glunderende 
parochianen gaf. Het was heel fijn 
om mensen zo blij te kunnen ma-
ken en hun hartverwarmende reac-
ties te ontvangen. We hebben de 
intentie om het volgend jaar weer te 
doen. Van wie een stok heeft ge-
had horen we graag of het lukt om 
de stok weer mee terug te brengen 
naar de kerk, anders komen we die 
graag ophalen. 
 Familie Van Eunen 
 



 
 
 

Films in de Hofkerk - Seizoen 2024/2025  
 

Thema: Ouders en kinderen 
Het derde thema van dit 12e seizoen ligt alweer bijna achter ons, wat 
ook betekent dat het seizoen als zodanig weldra eindigt. Bij de laatste 
film vragen wij ons vooral af wat je moet (of kunt) doen als er een 
emotionele afstand is, tussen jou en je kind. Hieronder meer over 
deze film. 
 

Donderdag 12 juni 
Een Engels-Amerikaanse film uit 2011, met in de hoofdrol de Britse 
actrice Tilda Swinton. 
Eva, fantastisch gespeeld door Tilda Swinton, heeft al vanaf de 
geboorte van haar zoon Kevin een uiterst moeilijke relatie met hem. 
Er is geen echte liefde, geen band. Kevin test haar keer op keer op 
wrede manier uit. Soms zijn er glimpen van liefde, maar die zijn altijd 
van korte duur. 
Als Kevin op zijn zestiende verjaardag iets verschrikkelijks doet, 
worstelt Eva met gevoelens van verdriet en verantwoordelijkheid. Ze 
wordt nu geconfronteerd met de ultieme taboevragen. 
Heeft ze eigenlijk ooit van haar zoon gehouden? In hoeverre is zij 
schuldig aan zijn gruwelijke daden? 
Over deze heftige, beklemmende en psychologisch emotionele film 
valt veel na te praten. 
 

Extra filmvertoning op donderdag 3 juli: No other land 
‘No Other Land’ is een ongelofelijke documentaire, in die zin dat hij 
gemaakt is door een Israëlische journalist in samenwerking met een 
bevriende Palestijnse bewoner van een onderdeel van de “West-
bank”, kortom het sinds de zesdaagse oorlog bezette gedeelte van 
de westelijke Jordaanoever. Met alles wat er gebeurt mag zo’n 
vriendschap een wonder heten. 
 



De tijd beslaat dacht ik zo’n tien jaar of meer waarin de interacties in 
een bepaalde dorpengroep te zien zijn tussen Palestijnse dorpe-
lingen, Israëlische kolonisten en de Israëlische politie. Hoe dat 
allemaal verloopt is triest genoeg niet bijzonder, maar aan de orde 
van de dag, van generatie op generatie. Na het zien van deze film is 
er bij mij een knop omgegaan. Sindsdien vind ik dat mensen die heel 
positief tegenover Israël staan deze film moeten zien. Dat vreselijke 
strijdtoneel op de Westbank en in Gaza kan toch zeker niet het land 
van belofte zijn? 
 

Nee, ik geloof niet anders dan in een geheel nieuwe staatopzet van 
Israël-Palestina. Er moet nieuwe wetgeving komen, met veel mede-
zeggenschap van de oorspronkelijke bewoners waarbij dezelfde 
rechten gewaarborgd zijn. Ook moet er compensatie komen voor 
verloren leefwijzen en aangetaste eigendommen, toegang tot 
medische hulp en niet in de laatste plaats tot water, dat voor mij heilig 
is. Want wat schrokken mijn man en ik toen wij in Israël waren en de 
lage waterstand van het meer van Genezaret (het meer van Galilea 
in Jezus’ tijd) zagen. En in de laatste jaren heeft men het zelfs over 
een droogvallende Jordaan. 
Kom op 3 juli kijken of er bij u ook iets gebeurt als u deze film ziet, die 
mij zo geschokt heeft. 
 Badda Nierop 
 

Nieuw seizoen, nieuw e-mailadres 
In oktober gaat ons 13e filmseizoen van start. Wat het eerste thema 
gaat worden, leest u in het volgende Hofnieuws dat op 13 augustus 
verschijnt. 
Omdat er telkens problemen waren met het e-mailadres van Outlook, 
zijn wij overgestapt naar een Gmail account. De nieuwe e-mail is nu 
hofkerkfilms@gmail.com. Controleert u even of e-mails van dit 
adres niet in uw spambox terecht komen? 
 

Praktische informatie filmavonden 
Onze filmavonden starten altijd om 19:30 uur met koffie, thee en wat 
lekkers en om 20:00 uur begint de film. 
Ari van Buuren ontfermt zich over de inleiding en het nagesprek. We 
drinken aan het einde van de avond nog wat met elkaar, waarbij er 
ook gelegenheid is tot ontmoeting. Wij vertonen de films in de 
Zoetmulderzaal. U kunt de ingang van de pastorie aan de voorkant 
van de kerk gebruiken. U moet aanbellen bij de bovenste bel. 
Wij vragen een kostendekkende bijdrage van € 5,-. 



I.v.m. rechten mogen wij in Hofnieuws geen filmtitels openbaar 
maken. Wilt u meer over de films of titels weten dan kan dat door een 
email te sturen naar: hofkerkfilms@gmail.com of door navraag te 
doen bij één van ons in de kerk. 
U bent van harte welkom op onze filmavonden! 
 

 René van Eunen 
 mede namens Ari van Buuren, 
 Liesbeth Wijkhuizen en Ben Steggerda 
 ______________________ 
 
 

ROBERT PREVOST, DE NIEUWE PAUS LEO XIV 
 

Kardinaal Robert Francis Prevost is in de vroege avond van 8 
mei 2025 gekozen tot de 267ste paus. Hij heeft de pausnaam Leo 
XIV gekozen. Wie is hij? 
 

De 69-jarige paus Leo XIV, geboren als Robert Francis Prevost in 
Chicago, is de eerste Amerikaanse paus in de geschiedenis. De 
ongeschreven regel dat een Amerikaan geen paus kan worden, kan 
daarmee definitief de prullenbak in. 
 

Van alle markten thuis 
Met de keuze voor Prevost lijken de kardinalen in het conclaaf te zijn 
gegaan voor iemand die van alle markten thuis is. Als lid van de orde 
der Augustijnen kent hij het religieuze leven. Van 1985 tot 1998 
woonde en werkte hij als missionaris in Peru; hij heeft ook een 
paspoort van dat land. 
In de Vaticaanse wandelgangen is hij evenmin een onbekende: in 
2023 werd hij prefect van het Dicasterie voor de Bisschoppen. In 
datzelfde jaar werd hij kardinaal gecreëerd. 
 

Ervaren bestuurder 
Paus Leo XIV is een ervaren bestuurder. 
Van 2001 tot 2013 was hij generaal overste van de augustijner orde. 
In 2015 werd hij benoemd tot bisschop van Chiclayo in Peru – 
waarmee hij na zeventien jaar terugkeerde naar zijn tweede thuisland 
– wat hij tot 2023 bleef. Toen werd hij hoofd van het Vaticaanse 
‘ministerie’ voor onder meer de benoemingen van bisschoppen 
wereldwijd. 
In zijn eerste korte toespraak op het balkon van het Sint-Pietersplein 
benadrukte hij het belang van eenheid. 



“De wereld heeft Christus nodig. We moeten elkaar helpen”, zei hij. 
Van Oekraïne tot Gaza en van Soedan tot de dreigende nieuwe 
oorlog tussen Pakistan en India: deze paus treedt aan op een 
moment waarop de wereld naasten-liefde keihard nodig heeft. 
 

Nederigheid en herderschap 
Ook noemde hij zichzelf “een christen met jullie en een bisschop voor 
jullie”. Daarmee lijkt hij aan te sturen op nederigheid en herderschap, 
twee kwaliteiten die paus Franciscus ook kenmerkten. 
Sowieso staat paus Leo XIV grotendeels in de lijn van zijn voor-
ganger. Zo is hij kritisch op het klerikalisme – de praktijk van gees-
telijken op een voetstuk zetten. “De autoriteit [van een bisschop] is 
dat hij moet dienen, priesters moet vergezellen, een herder en leraar 
moet zijn”, zei hij in 2023 in een interview met Vatican News. 
 

Katholieke sociale leer 
Met de keuze voor zijn pausnaam lijkt hij de sociale leer van de Kerk 
hoog in het vaandel te willen stellen. De vorige Leo, Leo XIII, staat 
namelijk bekend als de founding father van de moderne katholieke 
sociale leer. Eind negentiende eeuw schreef hij de encycliek Rerum 
Novarum, waarin hij de sociale leer van de Kerk uiteenzette als 
antwoord op de misstanden die de industrialisering van de westerse 
wereld had ver-oorzaakt. Rerum Novarum wordt door velen gezien 
als dé hoeksteen van de katholieke sociale leer. 
 

Eerste Noord-Amerikaanse paus 
Naast eenheid in de wereld vindt paus Leo XIV ook eenheid in de 
Kerk belangrijk. “Gebrek aan eenheid is een pijnlijke wond voor de 
Kerk”, zei hij in 2023. “Verdeling en polemiek helpen niet. Bisschop-
pen moeten koers zetten naar meer verbinding, meer communio.” 
 

Leo XIV is de eerste Noord-Amerikaanse paus en Augustijn die tot 
paus is gekozen in meer dan vijfhonderd jaar. Hij spreekt Engels, 
Spaans, Italiaans, Frans en Portugees en heeft enige kennis van het 
Latijn en Duits. Hij heeft zowel kerkrecht als wiskunde gestudeerd. 
 Luuk v.d. Einden – Katholiek Nieuwsblad mei 2025 
 ______________________ 
 

 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden Renso Bakker, wonende Tholemaeusstraat 8 hs 
Hij is overleden op 28 maart 2025 op 78-jarige leeftijd. 



PELGRIMSTOCHT NAAR ROME 
 

Meerdere parochies uit het bisdom Haarlem-Amsterdam gaan in op 
de oproep van de vorige paus Franciscus om ook het Heilig Jaar in 
Rome te beleven. Deze unieke kans kunt u niet laten lopen! Van 3 tot 
9 november 2025 maken wij een mooie reis , rondom het feest van 
Sint Willibrord. 
Het Heilig Jaar heeft als thema ‘Pelgrims van Hoop”. En zo willen we 
ook naar Rome reizen, Een pelgrimstocht naar Rome is een moment 
om je geloof te verdiepen, de pauselijke basilieken te bezoeken en 
het Colosseum, Spaanse Trappen en de Trevifontein te bewonderen. 
 

In een Heilig Jaar is er voor velen ook een spirituele reden: de 
mogelijkheid om een volledige aflaat te verkrijgen. Op diverse unieke, 
plekken vieren we met pelgrims uit andere delen van ons Bisdom de 
H. Mis of een mooie gebedsviering. We willen ontmoetingen plannen 
met mensen die ons meer kunnen vertellen over Rome en de kerk. 
Maar er is ook voldoende tijd voor een terrasje, ijsje of pizza. 
 

Programma 
Rond het hoogfeest op 7 november van H. Willebrord vieren wij met 
alle Nederlandse pelgrims de eucharistie in de Sint-Pieterskerk. Voor 
de andere dagen is er een programma van bezoeken aan 
hoogtepunten van Rome, kerken en monumenten, vieringen enz. En 
op de woensdag nemen we deel aan de audiëntie met de Paus. 
Let op: bij deze reis is al veel inclusief. 
 

Deelnemen 
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij goed ter been zijn om deel 
te kunnen nemen aan de wandelingen gedurende deze reis. 
 

Reis per vliegtuig 
We vliegen op maandag 3 november naar Rome. In Rome verblijven 
wij zes nachten in hotel Casa Tra Noi op basis van volpension. (twee 
maaltijden op eigen gelegenheid en voor eigen rekening) en een 
tweepersoonskamer. Zondag 9 november vliegen we terug naar 
Nederland. Wilt u per touringcar? Neem dan contact met ons op. 
De prijs van deze bijzondere reis is € 1495,-- pp. (toeslag éénper-
soonskamer is € 240,--) 
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met: Bert Hilhorst, tel. 
06 5063 4435 of per mail: bert.hilhorst@live.nl of met Christoffel-
reizen, tel. 073 203 41 44 of per mail: info@christoffelreizen.nl 
 

mailto:info@christoffelreizen.nl


LITURGIEKALENDER 

 

zondag 8 juni 
10.30 uur 
 

 

PINKSTEREN - Eucharistieviering 
Pater Y. Asa en diaken P. Gunther 
 

 

Meerklank 

 

zondag 15 juni 
10.30 uur 
 

 

Zondag van de H. Drie Eenheid 
Woord- en Communieviering 
F. de Haas 
 

 

PeeBee 
Kinderkoor 

 

zondag 22 juni 
10.30 uur 

 

Sacramentsdag - Eucharistieviering 
Pater G. Noom en E. Molenaar 
 

 

Jubilemus 
Domino 

 

zondag 29 juni 
10.30 uur 

 

Zondag van de H.H. Petrus en Paulus 
Eucharistieviering 
Pater M. Tharsis en diaken P. Gunther 
 

 

Meerklank 

 

zondag 6 juli 
10.30 uur 
 

 

14e Zondag door het jaar 
Woord- en Communieviering 
A.van Buuren 
 

 

LWM 

 

zondag 13 juli 
10.30 uur 

 

15e Zondag door het jaar 
Woord- en Communieviering 
F. Woortmeijer 
 

 

Meerklank 

 

zondag 20 juli 
10.30 uur 
 

 

16e Zondag door het jaar 
Eucharistieviering 
Pater Y. Asa 
 

 

Samenzang 

 

zondag 27 juli 
10.30 uur 

 

17e Zondag door het jaar 
Eucharistieviering 
Pater M. Tharsis en J. de Bruin 
 

 

Samenzang 

 

zondag 3 augustus 
10.30 uur 
 
 
 

 

18e Zondag door het jaar 
Woord- en Communieviering 
F. Woortmeijer 
 

 

Samenzang 
 

 

zondag 10 augustus 
10.30 uur 
 
 

 

19e Zondag door het jaar 
Eucharistieviering 
Pater Y. Asa 
 

 

Samenzang 

 

zondag 17 augustus 
10.30 uur 
 
 
 

 

20e Zondag door het jaar 
Woord- en Communieviering 
F. de Haas 
 

 

Samenzang 

   

 

zondag 24 augustus 
10.30 uur 
 

 

21e Zondag door het jaar 
Woord- en Communieviering 
A.van Buuren 

 

Samenzang 

   
   

  

 Alle hierboven genoemde tijden, voorgangers en koren 
 zijn onder voorbehoud, er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. 
 Raadpleeg a.u.b. de website van de parochie voor de laatste informatie. 
 


