PASTORAAL WOORD

Zomerbericht uit de parochie — Tijd voor rust, warmte en hoop.

De zomer is volop aanwezig. De zon schijnt gul, soms vergezeld van een
korte bui die de aarde verfrist. Het is een mooie, warme tijd — letterlijk én
figuurlijk — waarin velen van ons even ademhalen, op reis gaan, thuis tot
rust komen of gewoon genieten van het langzamere ritme.

De zomer nodigt ons uit tot stilte, tot zoeken naar innerlijke vrede, tot
hernieuwde aandacht voor wat écht telt. Zoals Jezus zegt: "Wie zoekt, zal
vinden. Wie vraagt, zal ontvangen. Wie klopt, zal worden opengedaan.”
(Mattets 7,7)

In deze geest van openheid en zoeken, zijn we geroepen om de weg van
Jezus zichtbaar en toegankelijk te maken voor allen die zoeken. Juist in
deze tijd waarin mensen vaak verlangen naar betekenis, verbondenheid
en hoop, mogen wij als geloofsgemeenschap een baken zijn.

De afgelopen weken mochten we met vreugde nieuwe dopelingen
verwelkomen in onze gemeenschap. En er staan nog twee kandidaten
klaar om binnenkort ook het sacrament van het doopsel te ontvangen. Dit
zijn hoopvolle tekenen dat het geloof leeft, dat er mensen zijn die bewust
kiezen om Jezus te volgen.

Gastvrijheid speelt daarin een grote rol. Want alleen als mensen zich
welkom en thuis voelen, kunnen zij zich echt verbinden.

In het bijzonder willen we op deze zomerse dagen ook onze grootouders
en ouderen in het zonnetje zetten. Zij dragen zoveel geschiedenis, geloof
en levenservaring met zich mee. In zijn boodschap voor de Werelddag
voor Grootouders en Ouderen op 27 juli 2025 herinnert Paus Leo XIV ons
eraan: “Ouderen zijn een zegen voor onze Kerk. Hun gebed, hun wijsheid
en hun aanwezigheid zijn onmisbaar voor het heden én de toekomst.”
Laten we hen niet vergeten, maar juist eerder eren en omarmen als pijlers
van onze gemeenschap.

Na deze zomerperiode wens ik dat ieder van ons hernieuwde kracht
ontvangt om het werk en het nieuwe schooljaar met frisse moed te
beginnen. Laten we samen blijven hopen op een betere wereld; een
wereld zonder oorlog, zonder haat, zonder verdeeldheid.

Ook in onze eigen parochie mogen we blijven bouwen aan een ge-
meenschap die een nieuw eiland van geloof en verbondenheid wil zijn.

Laat het oude los waar het ons belemmert.

Kijk met vertrouwen naar de nieuwe kansen die God ons geeft.

Alleen samen kunnen we waarmaken wat het betekent om écht Kerk te
zijn:



Samen onderweg.
Samen luisteren, naar God en naar elkaar.
Samen groeien in liefde en geloof.
Van harte wens ik u Gods zegen toe voor deze zomertijd en de tijd die
komen gaat.
Pater Yan Asa, SVD

Samenkomenrv iy eexv begin
by elkaowr blijven iy vooruitgoang;
samerwerkesv iy SUCCES!

Henry Ford (1863-1947)

VAN DE VOORZITTER

We zitten nog midden in de zomer als ik dit stukje vanuit ons vakan-
tieadres in Frankrijk schrijf. De eerste week hebben wij doorgebrachtin de
Italiaanse Alpen en het is net als in Frankrijk altijd een bijzondere ervaring
om daar eeuwenoude kerken te bezoeken die vaak rijk versierd zijn.
ledereen die er naar binnen komt wordt op de een of andere manier
geraakt door de sereniteit en de prachtige schilderijen en beelden van
heiligen en Christus. Je hoeft niet het geloof te kennen om het te ervaren.
Je hoeft ook niet (Latijn) te kunnen lezen om iets mee te krijgen van het
verhaal van Christus en alle mensen die als heiligen Hem navolgden. Dit
maakt katholieke kerken zo anders dan de protestantse, die je vooral
aantreft in Noord Europa, waaronder in Nederland.

Er zijn prachtige kerkgebouwen bij, maar als je er naar binnen gaat is het
toch altijld zoeken naar enige beeld of versiering met betekenis. Het
katholieke geloof staat juist bij de gratie van de rijkversierde gebouwen
omdat de geloofsbeleving van mensen hiermee verbonden is. Met het
sluiten en herbestemmen van katholieke kerken in Nederland breek je de
facto het katholieke geloof af.

En eenmaal weg is altijd weg, want in tegenstelling tot onze buurlanden
waar de overheid het onderhoud van kerken financiert wordt in Nederland
het leeuwendeel van de onderhoudskosten opgebracht door de paro-
chianen. Gelukkig hebben we bij onze kerk een situatie weten te realiseren
waar we het onderhoud kunnen betalen door inkomsten uit verhuur en
subsidies.



Je zou meer parochies deze situatie toewensen. Helaas is daar binnen
het Bisdom weinig oog voor. Het gevolg is dat kerkgebouwen nodeloos
verloren gaan of herbestemd worden tot bijvoorbeeld skatebaan, cafe-
restaurant, woningen of theater. Om te voorkomen dat de Hofkerk dit lot
treft, zullen we aan de slag moeten met een nieuw plan voor de toekomst
binnen het samenwerkingsverband.
In het vorige Hofnieuws had ik geschreven dat er vanuit de Paro-
chievergadering (PV) een werkgroep is gevormd die hiermee aan de slag
is gegaan. De presentatie van het concept-plan zou eerst in juni plaats
vinden, maar is nu verplaatst naar de tweede helft van september.
Inmiddels is het pastorale team ook aan de slag gegaan met een pastoraal
plan voor het gehele samenwerkingsverband. Onderdeel zal een pro-
fielschets per locatie zijn die in samenwerking met elke parochie wordt
opgesteld. Voor onze kerk wordt gerefereerd aan de slogan “Door
schoonheid naar geloof”. Wat mij betreft een treffende karakterisering van
onze locatie. Nu gaat het om de invulling. Het streven is om nieuwe
mensen de weg te laten vinden naar onze kerk om de rijkdom van het
katholieke geloof te laten beleven. Helpt u mee? De uitnodiging voor de
parochievergadering over het parochie-plan zal binnenkort via de email,
de Nieuwsbrief en de mededelingen op zondag bekend worden gemaakt.
Ik hoop dat velen van u bij deze belangrijke bijeenkomst aanwezig kunnen
zijn.

Hartelijke groet,

Arthur Anderegg

271 SEPTEMBER: MIDDAG ROND LAUDATO SI’

Op 27 september is er weer een Laudato Si’ middag.

Met u vraag ik mij af wat de middag zal brengen. Want de reikwijdte van
Laudato Si’ is onmetelijk groot. Tenminste de hele schepping en dat is
nogal wat. Met ontmoetingen, momenten van vieren en workshops
proberen wij het thema die middag voor de derde keer vorm te geven.
De voorgaande edities waren sprankelende middagen in de mooi grote
tuin van de Urbanus. Wij hebben dus alweer een kleine maar rijke historie.

Laudato Si’ is de naam van de encycliek van paus Franciscus over zorg
voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde. Hij roept op tot ecologische
bekering en solidariteit met de armen en de natuur.

Paus Franciscus: “Wij zijn niet God. De aarde ging ons vooraf en is ons
gegeven.” (LS 67)



Paus Franciscus: “De wereldwijde ecologische beweging is reeds een rijke
en veelvormige culturele schat.” (LS 14)

De paus verbond ecologie, economie, gerechtigheid en spiritualiteit in één
oproep.

Hopelijk dat onze middag ons helpt bij vervolgstappen tot een levensstijl
met een ecologische ruggengraat. Dat is zeker de bedoeling. Een mooie
middag wordt het in ieder geval. Als dit u aanspreekt, kom dan kijken,
luisteren en meepraten:

27 september 2025, van 13.30 uur tot 17.00 uur
tuin van de Urbanus in Duivendrecht.

Zie ook www.laudatosiamsterdam.nl voor de verdere gegevens.
Aanmelden niet nodig, maar helpt ons bij de organisatie. Mail dan uw
belangstelling naar secretariaat@hofkerk.amsterdam.

Hand- en spandiensten ook altijd welkom.

Namens de werkgroep,
Tim Stok

THEMAVIERINGEN NAJAAR 2025

Traditiegetrouw vinden dit najaar weer drie themavieringen plaats in onze
kerk, zoals we dat al jaren gewend zijn. De laatste jaren ligt daarbij de
nadruk op maatschappelijk relevante en actuele thema’s, zoals vluch-
telingen in het najaar van 2024.

Dit jaar willen we ons focussen op “gezag”’. We zien steeds vaker dat
mensen of groepen mensen het wettelijk gezag trotseren, omdat ze vinden
dat hun morele doel belangrijker is dan het zich bekommeren om het
wettelijke gezag. Denk bijvoorbeeld aan de acties van Extinction Rebellion
op de snelwegen rond Den Haag.

Hoe moeten we tegen dit soort acties aankijken? Als we naar de Bijbel
kijken zie je dat Jezus ook af en toe zijn “morele gezag” stelde boven het
wettelijke gezag. Denk aan de nogal hardhandige actie waarmee hij de
geldwisselaars uit de tempel verwijderde.

Aan de andere kant: mag je je eigen “morele” inzicht altijd boven de wet
stellen? En is dat morele inzicht werkelijk altijd meer waard, belangrijker
dan de regels van de overheid? Hoe kijk je bijvoorbeeld aan tegen de
bestorming van het Capitool in 2021 door miskende Trumpaanhangers?
Kortom, gezag is een onderwerp dat ons belangrijk genoeg lijkt om een
drietal themavieringen aan te wijden. En ook dit jaar hebben we weer drie
inspirerende gastsprekers gevonden:


http://www.laudatosiamsterdam.nl/
mailto:secretariaat@hofkerk.amsterdam

16 november: voorganger Frank de Haas, gastspreker Arthur v.d. Berg,
koor Meerklank.

30 november: voorganger Ari van Buuren, gastspreker Marjolein
Moorman, koor Jubilemus Domino.

14 december: voorganger Frans Woortmeijer, gastspreker Jaap v.d. Meij,
koor LWM.

Hieronder volgt een korte introductie van onze gastsprekers:

| Arthur van der Berg is geboren in Vlissingen en bijna
70 jaar jong. Hij heeft 47 jaar gewerkt bij de politie
Amsterdam en is getrouwd met Rina Visser en wonen
in Almere. Samen hebben ze 5 kinderen en 4
kleinkinderen. Arthur’s hobby's zijn muziek en sport.
Hij heeft enkele muzieknummers geschreven (waar-
onder het kinderliedje "Olifantje in het Bos"), speelt in
twee bands trompet en zingt ook met veel plezier in
het kerkkoor Meerklank.

Marjolein Moorman, geboren in Wassenaar op 1
maart 1974, is een Nederlandse communicatie-
wetenschapper, bestuurder en PvdA-politica.
Sinds 30 mei 2018 is zij wethouder onderwijs van
Amsterdam.

Marjolein Moorman is getrouwd en heeft twee
dochters. Ze woont in Amsterdam Oost. Op zondag
8 oktober 2023 hield ze de Preek van de Leek in
Wassenaar.

Jaap van der Meij is geen onbekende in de Hofkerk.
Een jaar lang is hij voorzitter van de Pastoraatsgroep
geweest en ook in het Samenwerkingsverband Clara
& Franciscus is hij actief.

Jaap was pastoraal werker, dekenaal medewerker
voor catechese en docent aan opleidingen voor
diakens en geestelijke verzorgers. Hij houdt zich al
veertig jaar bezig met de ontmoeting tussen Joden en
katholieken.

Frans Woortmeijer




UIT FRATELLI TUTTI

Op zondag, 13 juli mocht ik voorgaan tijdens een woord- en commu-
nieviering in onze kerk. Mijn overweging ging over de bekende tekst van
de Barmhartige Samaritaan. Een paar dagen later was ik aanwezig bij de
druk bezochte gespreksgroep “Als Parochianen in gesprek”. Het onder-
werp was de vraag of je in deze tijd van internationale spanningen, waarin
de landen zich meer en meer bewapenen, deze steeds toenemende
bewapening kan en mag goedkeuren op grond van je Christen zijn.
Tijdens dit gesprek kwam op een gegeven moment de encycliek van Paus
Franciscus, Fratelli Tutti aan de orde. Deze encycliek over de broe-
derlijkheid en sociale vriendschap is opgehangen aan de parabel over de
Barmhartige Samaritaan.

Omdat ik zo langs twee wegen weer in aanraking was gekomen met dat
mooie verhaal over de Samaritaan ben ik de encycliek Fratelli Tutti weer
eens gaan herlezen. In het eerste hoofdstuk somt Paus Franciscus zo’n
beetje alles op wat er mis is in deze wereld, en daar word je niet vrolijk
van. Hij heeft het in de paragrafen 37-39 over vluchtelingen, hoe er over
hen gedacht wordt en wat daarmee mis is. Dat citaat van onze oude paus
wil ik graag hier citeren ter overdenking.

AFWEZIGHEID VAN MENSELIJKE WAARDIGHEID AAN DE GRENZEN

37. Bepaalde populistische politieke

regimes, net als bepaalde liberale eco- 3 .
nomische visies, stellen dat een toe-

stroom van migranten koste wat het rﬁﬁ‘@“l M+ﬂ
kost voorkomen moet worden.

Er worden ook argumenten aange-

voerd voor de juistheid van de stelling

dat hulp aan arme landen beperkt moet \—/
worden; door dat te doen zouden die

landen een dieptepunt bereiken en op die manier gedwongen worden om
de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen te nemen. Men realiseert zich
blijkbaar niet dat achter dit soort abstracte en moeilijk te verdedigen
uitspraken grote aantallen mensenlevens op het spel staan. Veel
migranten zijn gevlucht voor oorlog, vervolging en natuurrampen. Anderen
zoeken terecht naar kansen voor zichzelf en hun gezin. Ze dromen van
een betere toekomst en willen de voorwaarden creéren om die te
verwezenlijken.

38. Helaas worden anderen aangetrokken door de westerse cultuur, soms
met onrealistische verwachtingen, die tot zware teleurstellingen kunnen
leiden.



Gewetenloze mensenhandelaars, vaak gelinkt aan drugs- of wapen-
kartels, maken misbruik van de zwakke positie van migranten, die
onderweg maar al te vaak te maken krijgen met geweld, mensenhandel,
psychisch en fysiek misbruik en onnoemelijk lijden. Degenen die emi-
greren worden gescheiden van hun thuisomgeving en raken vaak ook
cultureel en religieus ontworteld. Die breuk treft ook de gemeenschappen
van herkomst, die hun krachtigste en meest ondernemende elementen
verliezen, alsook de gezinnen, vooral wanneer een of beide ouders
migreren en hun kinderen in het land van herkomst moeten achterlaten.
Om die reden is het ook nodig om het recht om niet te emigreren, dat wil
zeggen om in zijn vaderland te blijven, opnieuw te bevestigen.

39. Daarbij komt nog dat migratie in sommige gastlanden angst veroor-
zaakt, die vaak aangewakkerd en uitgebuit wordt voor politieke doel-
einden. Dat kan leiden tot een xenofobe mentaliteit als mensen zich
afsluiten en zich op zichzelf terugplooien. Daar moeten we vastberaden
op reageren. Migranten worden niet beschouwd als mensen die net als
anderen het recht hebben om volwaardig deel te nemen aan het maat-
schappelijke leven.

Men vergeet dat ze dezelfde intrinsieke waardigheid bezitten als ieder
ander mens. Daarom zouden ze actoren van hun eigen verlossing moeten
zijn. Niemand zal ooit openlijk ontkennen dat ze mensen zijn, maar in de
praktijk, door onze beslissingen en de manier waarop we ze behandelen,
laten we zien dat we ze als minderwaardig, minder belangrijk, minder
menselijk beschouwen. Voor christenen is deze manier van denken en
handelen onaanvaardbaar omdat het bepaalde politieke voorkeuren
boven diepe overtuigingen van ons geloof plaatst: de onvervreemdbare
waardigheid van elk menselijke persoon, ongeacht afkomst, ras of religie,
en de hoogste wet van broederlijke liefde.

Frans Woortmeijer

PAX VREDESWEEK
van 21 tot en met 28 september 2025

“Niets doen is geen optie” is het thema van deze vredesweek.

Sinds 1967 organiseert PAX in september de nationale Vredesweek.
Samen met duizenden mensen in Nederland laten we zien dat het anders
kan. ledereen kan iets doen voor vrede!

De roep om verandering is luider dan ooit.



Drie jaar na de Russische agressieoorlog tegen Oekraine zijn conflicten

wereldwijd geéscaleerd, van '
de genocide in Gaza tot het v 4 Vrede.
Wie

bloedige conflict in Soedan.
Ondertussen bezuinigt ons
kabinet zwaar op ontwikke-
lingssamenwerking en di-
plomatie, waardoor Nederland zich steeds meer afsluit van het
wereldtoneel en het internationaal recht onder druk komt te staan.

Er staat veel op het spel. Daarom is niets doen geen optie.

durft?

Wij kunnen het verschil maken, ook door alledaagse vrede na te streven
in ons dagelijkse leven.

In de Watergraafsmeer willen we de Vredesweek in oecumenisch verband
vieren samen met de Koningskerk (EBG) en de protestante gemeente de
Bron.

Ditmaal is de Vredesviering op zondag 21 september 2025, 10.30 uur in
de H.H. Martelaren van Gorcum.

Laten we onze broeders en zusters gastvrij en hartelijk ontvangen!

Informatie over de vredesweek kunt u vinden op PAX Vredesweek
(paxvoorvrede.nl)
Pastoraatsgroep, Janneke de Bruin

Laat de hele aarde dit erkennen:

Zelfs bij grieven, groeiden we,
Zelfs bij heibel, hielden we hoop,
Zelfs verslapt, verkozen we altijd
verbonden te zijn.

Zegevierend,

Niet omdat we nooit meer verlies
zullen kennen,

Maar omdat we nooit weer aan
verdeling zullen wennen.

Amanda Gorman, in The Hill We Climb
Nederlandse vertaling door Zaire Krieger


https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/
https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/

HUISBEZOEK

Nico Essen legde, als fulltime pastor van onze kerk, in 27 jaar tijd talloze
huisbezoeken af. En zoals u wellicht weet, was er vroeger in onze kerk
ook een bezoekersgroep. Die moest op zeker moment helaas worden
opgeheven, wegens ouderdom en gezondheidsklachten van de vrijwil-
ligers.

Door de vele veranderingen van de afgelopen jaren, zijn er mensen uit
beeld geraakt. Voor mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen, is
het fijn om toch tekens van verbondenheid te ontvangen. Vaak gebeurt dit
d.m.v. een bloemetje.
Toch kan er behoefte zijn aan een
intensiever en meer regelmatig
contact met iemand uit onze
parochie. Wij weten dat er paro-
chianen zijn die anderen bezoe-
ken. Graag willen wij in kaart
brengen wie nou wie bezoekt. En
waar behoefte aan is bij de
betreffende personen. Mocht u
mensen bezoeken, zou ons dat
dan willen laten weten? Het is fijn
als wij een contactlijst kunnen
opstellen.

Pater Yan is bereid om huisbezoeken te doen en, indien gewenst, de
Heilige Communie uit te reiken. De huisbezoeken en het uitreiken van de
Communie worden vanuit de Pastoraatsgroep thans alleen door Janneke
gedaan. U begrijpt dat meer ondersteuning bij het bezoeken van
parochianen of (andere) behoevenden wenselijk is.

Onze contactinformatie staat achterin Hofnieuws en op de website
hofkerk.nl.
René van Eunen en Janneke de Bruin

CATHOLICISM: Een unieke reis door de wereld
van het katholieke geloof
Vanuit de kerngroep van de Hof der Verbeelding, gaan wij gedurende tien

maanden op donderdagavonden de prachtige en boeiende tiendelige
serie ‘Catholicism’ vertonen.



De Amerikaanse bisschop Robert Barron vertelt in woord en beeld over
de rijke geschiedenis van het katholicisme. Hiervoor is maar liefst op vijftig
locaties in vijftien landen gefilmd. Deze serie leent zich uitstekend voor
catechese, zowel ter kennismaking met of verdieping van het katholieke
geloof. Daarom zal er bij elke vertoning een theoloog als inleider en
gespreksleider aanwezig zijn, om verdere duiding aan het onderwerp te
geven en om de gesprekken na afloop in goede banen te leiden.

De avond begint om 19:30 uur met een inloop waarbij koffie en thee zullen
klaarstaan.

Om 20:00 uur begint, na een korte inleiding, een aflevering van de serie.
Die zal ongeveer tot 21:00 uur duren. Daarna gaan we in gesprek over het
thema. Om de avonden breed toegankelijk te maken, is er alleen sprake
van een vrijwillige bijdrage in de onkosten.

Vertoning zal geschieden in de Zoetmulderzaal van onze pastorie,
Linnaeushof 94, dit is pal naast en tegen het kerkgebouw aan. U kunt de
bovenste bel bij de voordeur gebruiken.
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De data, onderwerpen en gespreksleiders van de afleveringen zijn:

Donderdag 25 september: Jezus, God en mens
Christus is de beloofde Messias en openbaart God.
Pater Yan Asa, svd

Donderdag 23 oktober: Het onderricht van Jezus
Een unieke manier van leven voor iedereen.
Pater Marianus Jehandut, svd (onder voorbehoud)

Donderdag 27 november: Het mysterie van God
Onuitsprekelijk, de drie-ene God.
Pastor Jaap van der Meij

Donderdag 18 december: Maria, de Moeder van God
De unieke rol van Maria in de heilsgeschiedenis.
Pater Marianus Jehandut, svd (onder voorbehoud)



Donderdag 29 januari: Petrus en Paulus
Het avontuurlijke, missionaire leven van de eerste christenen.
Pastor Jaap van der Meij

Donderdag 26 februari: Christus en de Kerk
Het mystieke, levende lichaam van de Kerk.
Ari van Buuren, voorganger en oud-ziekenhuispastor

Donderdag 26 maart: Liturgie en Eucharistie

Woorden, gebaren en betekenis van de Eucharistie door de
eeuwen heen.

Diaken Patrick Gunther

Donderdag 23 april: De gemeenschap van de heiligen
Leven in dienst van Christus.
Ari van Buuren, voorganger en oud-ziekenhuispastor

Donderdag 28 mei: Gebed en geestelijk leven
Gebed verandert de mens en de mensheid.
Diaken Patrick Gunther

Donderdag 25 juni: Het eeuwig leven

Dit leven bereidt voor op een onvoorstelbaar nieuw leven bij
God.

Pater Yan Asa, svd

Wij hopen met veel mensen deze intrigerende en inspirerende serie te
mogen kijken. U bent allen van harte welkom!
René van Eunen

ONTSPULDAG BIJ DE HOFKERK

In de maand september willen wij een Ontspuldag organiseren in
Amsterdam Oost. Het pleintje voor de Hofkerk lijkt ons een uitstekende
locatie daarvoor. De datum voor deze Ontspuldag zou 20 september
2025 worden.

Wat is een Ontspuldag?

Veel mensen verzamelen gedurende hun leven heel veel spullen. Vaak
vinden mensen het lastig om te ont-spullen, omdat zij waarde hechten aan
de spullen, en graag willen dat deze spullen op de juiste plek terecht
komen. Maar voor sommigen is het lastig de spullen op de juiste plek te
krijgen.



Ze hebben geen vervoersmiddel, moeite met tillen, of weten gewoon niet
waar te beginnen. En daar gaan wij ze bij helpen!

Op een Ontspuldag wordt de buurt uitgenodigd overbodige spullen in te
leveren op een centraal inleverpunt. Wij werken samen met lokale
partners, goede doelen en kringlopen om deze spullen een tweede leven
te geven.

Zo maken we impact voor mensen thuis, maar ook op het gebied van
circulariteit.

Hoe ziet deze dag er uit? . \Q”y
De Ontspuldag bestaat uit 2 ' O -

onderdelen: -
- 's Ochtends rijden wij rond in een @
bestelbus om pick-ups aan huis te

doen bij mensen, die (bijv. vanwege

gezondheidsredenen) niet meer in

staat zijn spullen te komen brengen.

Hier kunnen mensen gratis een

afspraak voor maken, zodat wij ook ONT_S_PU LKN UI‘_
mensen kunnen helpen die het niet !

zo breed hebben.

- 's Middags zal van 13:00-15:00 het inleverpunt geopend zijn. Hier delen
we spullen in per categorie (textiel, speelgoed, boeken, huisraad,
elektronica, etc.).

- Om 14:00 komt de kringloop om spullen op te halen, en om 16:00 is het
plein weer leeg!

Wij vinden het superleuk om met de Hofkerk samen te werken en de
Ontspuldag daar te organiseren.

Wij zullen zelf voor promotie zorgen d.m.v. flyers.
Iris Eggink
www.ontspulknul.nl en/of www.instagram.com/de_ontspulknul/

Nadere gegevens worden indien nodig bekend gemaakt op de website
van de Hofkerk en in de nieuwsbrief.

MET EEN BLOEMENGROET OMZIEN NAAR ELKAAR...

De bloemengroet is een mooie manier om iemand te laten weten dat je
aan hen denkt en hen sterkte wenst.

Door een bloem te sturen of te geven, breng je niet alleen kleur en
schoonheid, maar ook hoop en warmte. Het is een eenvoudige, maar


http://www.ontspulknul.nl/
http://www.instagram.com/de_ontspulknul/

krachtige manier om iemand te bemoedigen en te laten voelen dat ze niet
alleen zijn, vooral in moeilijke tijden.
Een bloem kan een symbool zijn van nieuwe hoop, groei en het
vertrouwen dat betere dagen in het verschiet liggen. Dus, of het nu een
roos, tulp of een ander mooi bloem is, de bloemengroet brengt altijd een
beetje licht en liefde in iemands dag.

In de afgelopen maanden zijn onderstaande mensen bemoedigd met een
mooi boeket bloemen.

18 mei Jessica Disch
1 juni Mw. Somers

8 juni mw. Jo Konijn
15 juni mw. Keasberry

22 juni mw. Elber-Smit
zij werd 24 juni 100 jaar

29 juni mw. Magda Blaas
7 juli mw. Jansen-Dawson
13 juli mw. Jennie Fritz

Zij werd 12 juli 100 jaar

Heeft u iemand in gedachten schroom dan niet om mij aan te spreken
tijdens het koffie drinken of stuur een email naar Janneke de Bruin,
mailadres: jannekedebruin53@gmail.com

Uw bijdrage aan de wekelijkse bloemengroet blijft welkom op IBAN: NL13
INGB 0000 1225 88 t.n.v. HH Martelaren van Gorcum onder vermelding
van bloemenfonds.

Films in de Hofkerk - 13e Seizoen - 2025/2026

Het nieuwe seizoen van de Hof der Verbeelding, zal deze keer niet
bestaan uit drie thema’s maar uit twee. Zoals u van ons gewend bent,
vertonen wij wel van oktober t/m juni negen films. Vier films binnen het
eerste thema en vijf binnen het tweede thema. Het eerste thema wordt
hieronder uiteengezet.
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Thema 1: Kansarme levens

Niet iedereen krijgt (dezelfde) kansen in het leven en niet iedereen komt
in een gelukkig nest ter wereld. Wat kun je zelf aan jouw situatie doen?
Wat kun je voor een ander betekenen? Durf je hulp te aanvaarden? Is het
mogelijk om los te breken uit een door armoede en ellende geteisterd
leven of is het onomkeerbaar?

De hoofdpersonen uit de vier films binnen dit thema, krijgen allemaal met
deze vragen te maken. We gaan kijken hoe zij omgaan met uitbuiting,
verslaving, armoede, criminaliteit en totale gebrokenheid.

Met elkaar kunnen we in gesprek gaan over hun aanpak. Zouden wij op
dezelfde manier handelen? Genoeg stof tot nadenken en napraten.

Donderdag 9 oktober

Een Amerikaanse film uit 2009 met in de hoofdrol Gabourey Sidibe.

Deze film vertelt het verhaal van Precious (Sidibe), een 16-jarig Afro-
Amerikaans meisje geboren in Harlem, in een keiharde omgeving. Het
leven lacht haar niet bepaald toe. Ze is voor de tweede keer zwanger van
haar vader en thuis loopt ze op eieren om te vermijden dat haar moeder,
een intens boze vrouw, haar mishandelt.

Haar leven verandert als ze de kans krijgt over te stappen naar een al-
ternatieve school. Daar komt ze onder de hoede van Ms. Rain. Een vrouw
die haar begrijpt en haar laat voelen dat ze bijzonder is en talenten heeft.
Hier begint Precious haar nieuwe toekomst weg van de duisternis, de pijn
en de liefdeloze omgeving en neemt ze haar jonge leven in eigen hand.

Donderdag 13 november

Een Schotse film uit 1998 met in de hoofdrol Peter Mullan.

In de armste buurt van Glasgow, is de werkloze huisschilder Joe
Kavanagh (Mullan) trainer van het beroerdste werklozenvoetbalteam van
Schotland. Joe is met moeite net een jaar van de drank af en loopt bij de
Anonieme Alcoholisten. Ondertussen zit hij zonder werk, maar hij probeert
niet al te veel met de mensen van de Sociale Dienst te maken te krijgen.
Tijdens een beunklusje ontmoet hij Sarah, een maatschappelijk werkster.
Als de autoriteiten langskomen redt zij hem uit de brand. Ze is ge-
charmeerd van Joe's ongepolijste karakter, en hij niet minder van haar.
Maar daarmee beginnen ook de problemen. Want in Joe’s buurt in
Glasgow zijn drugs en misdaad alom aanwezig, wat het niet makkelijk
maakt om zijn leven op de rails te houden. Acteur Peter Mullan werd in
Cannes onderscheiden met de prijs voor beste acteur.

Donderdag 11 december

Een Canadese film uit 2008 met in de hoofdrol Ving Rhames.

De voor moord veroordeelde Armstrong Cane (Rhames) keert na zijn
gevangenisstraf als dominee terug naar zijn oude buurt.



Hij heeft zijn leven gebeterd en kijkt ernaar uit om de voormalige kerk van
zijn vader over te nemen. De buurt wordt overspoeld door drugs en
bendes, waar hij lijnrecht tegenover komt te staan. Door zijn stoere uiterlijk
en vaste geloof probeert Armstrong om Norris, een jongen die zich
bezighoudt met drugs en geweld, te redden. Ook moet hij zien af te
rekenen met zijn verleden.

Donderdag 8 januari

Een Belgische film uit 1992, met in de hoofdrol Jan Decleir.

In 1890 werkte de bevolking van Aalst onder erbarmelijke omstandig-
heden in de textielfabrieken, misbruikt en uitgebuit door de rijke
fabrieksdirecteuren omwille van winst. Mannen werden ontslagen omdat
vrouwen goedkoper werkten. Kinderen werkten dag en nacht en raakten
zo vermoeid dat ze vaak in slaap vielen en onder de machines werden
vermorzeld. Dat is de situatie die pastoor Adolf Daens (Decleir), na een
conflict met bisschop Stillemans, aantreft bij de terugkeer in zijn ge-
boortestad. Hij neemt zijn intrek bij zijn broer Pieter, uitgever van Het Land
Van Aelst. Fabrieksdirecteur Borremans ontslaat de helft van zijn
arbeiders, een aanpak die gesteund wordt door Charles Woeste, voorzitter
van de Katholieke Partij.

De ontslagen komen echter hard aan. Daens verzet zich tegen de
wantoestanden. Eerst vanaf de kansel, later ook in de Volksvertegen-
woordiging, waarin hij na een verwoede strijd wordt verkozen. Daens
klaagt de wantoestanden in de fabrieken aan in een artikel in Het Land
Van Aelst. Omdat Daens de kant van de armen kiest, komt hij in conflict
met de rijke fabrieksdirecteuren en de Katholieke Kerk. De Kerk ziet met
lede ogen toe hoe Daens het symbool wordt in de meedogenloze
vrijheidsstrijd die de arbeiders voeren. Woeste doet er alles aan om Daens
ten val te brengen en zorgt er via een web van intriges zelfs voor dat
Daens uiteindelijk bij het Vaticaan op het matje wordt geroepen. Daens
staat voor de keuze: 6f aftreden als Volksvertegenwoordiger, 6f ontheffing
uit het priesterambt...

Praktische informatie filmavonden

Onze filmavonden starten altijd om 19:30 uur met koffie, thee en wat
lekkers en om 20:00 uur begint de film. Ari van Buuren ontfermt zich over
de inleiding en het nagesprek.

We drinken aan het einde van de avond nog wat met elkaar, waarbij er
ook gelegenheid is voor ontmoeting.

Wij vertonen de films in de Zoetmulderzaal. U kunt de ingang van de
pastorie aan de voorkant van de kerk gebruiken. U moet aanbellen bij de
bovenste bel. Wij vragen een kostendekkende bijdrage van € 5,-.



l.v.m. rechten mogen wij in Hofnieuws geen filmtitels openbaar maken.
Wilt u meer over de films of titels weten dan kan dat door een email te
sturen naar: hofkerkfilms@gmail.com of door navraag te doen bij één
van ons in de kerk. U bent van harte welkom!

René van Eunen
mede namens Ari van Buuren,
Liesbeth Wijkhuizen en Ben Steggerda

FAMILIEBERICHTEN

In memoriam: Jo Konijn

Op 25 juli 2025 kwam na ruim 98 jaar een einde aan het leven van onze
bekende parochiaan Jo Konijn.

Van jongs af aan is zij zeer betrokken geweest bij onze Martelaren-
parochie. Zij kende veel parochianen en had voor iedereen een oprechte
belangstelling. Ook is zij op veel gebieden actief geweest in onze kerk.

In 1979 was zij samen met Lidy Quint en enkele andere dames mede-
oprichter van onze koffiebeuk. En toen die koffiebeuk er eenmaal was,
zette ze zich er jaren voor in.

Ook heeft ze lange tijd Hofnieuws bezorgd.

Toen Minke Veenboer haar koffieochtenden begon, was Jo Konijn een
trouwe gast. Ook was ze vaak aanwezig bij de maaltijden van Els
Rauwerda voor parochianen. En bij deze groep was ze beroemd om de
door haar gemaakte stoofpeertjes!

Ook toen zij door haar hoge leeftijd niet meer naar de Hof kon komen bleef
ze onverminderd geinteresseerd in het wel en wee van de Martelaren. De
laatste twee jaar bezocht Janneke de Bruin haar regelmatig en bracht haar
ook de communie.

De uitvaart van Jo Konijn vond plaats op zaterdag 2 augustus vanuit onze
kerk.

En telkens weer zullen we je tegenkomen,
We zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
Niet wie je was, en ook niet wat je zei.

Toon Hermans



LITURGIEKALENDER

zondag 17 augustus 20° Zondag door het jaar Samenzang
10.30 uur Woord- en Communieviering

F. de Haas
zondag 24 augustus 21¢ Zondag door het jaar Samenzang
10.30 uur Woord- en Communieviering

A.van Buuren
zondag 31 augustus 22¢ Zondag door het jaar Samenzang
10.30 uur Eucharistieviering

Pater Y. Asa en J. de Bruin
zondag 7 september | 23¢ Zondag door het jaar LWM
10.30 uur Woord- en Communieviering

F. de Haas
zondag 14 september | 24 Zondag door het jaar — Start nieuw | Meerklank
10.30 uur kerkelijk seizoen - Eucharistie- en

Themaviering Laudato Si

Pater Y. Asa en A.van Buuren
zondag 21 september | 25¢ Zondag door het jaar LWM
10.30 uur Oecumenische viering - Start Vredes-

week

A.van Buuren en dominees
zondag 28 september | 26° Zondag door het jaar Jubilemus
10.30 uur Woord- en Communieviering Domino

P. van der Elst
zondag 5 oktober 27¢ Zondag door het jaar Meerklank
10.30 uur Eucharistieviering

Pater M. Tharsis en J. de Bruin
zondag 12 oktober 28°¢ Zondag door het jaar LWM
10.30 uur Woord- en Communieviering

A.van Buuren
zondag 19 oktober 29°¢ Zondag door het jaar Meerklank
10.30 uur Woord- en Communieviering

F. Woortmeijer
zondag 26 oktober 30¢ Zondag door het jaar Jubilemus
10.30 uur Eucharistieviering Domino

F. Mulders en E. Molenaar

Alle hierboven genoemde tijden, voorgangers en koren
zijn onder voorbehoud, er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.
Raadpleeg a.u.b. de website van de parochie voor de laatste informatie




