
PASTORAAL WOORD 
 

Allereerst wens ik u allen van harte een Zalig en gezegend 2026. 
Op 3 januari ben ik weer goed teruggekeerd naar Nederland, na mijn 
verlofperiode in Indonesië. Het was een kostbare tijd, waarin ik mijn familie 
heb kunnen bezoeken en waarin ik vooral veel warmte en levend geloof 
van de mensen heb mogen ervaren. Dat geloof, eenvoudig en diep, heb 
ik in mijn hart meegenomen naar hier. Het geeft mij energie en vreugde 
om mijn pastorale werkzaamheden in onze parochie met hernieuwde 
toewijding voort te zetten. 
 

Het Jubeljaar van Hoop is inmiddels afgesloten door paus Leo XIV. Met 
die hoop willen wij samen verder op weg gaan, de toekomst van ons geloof 
en van onze kerkgemeenschap tegemoet. Hoop is geen passief wachten, 
maar een kracht die in beweging zet en nieuw leven wekt. 
Onze kerk wil een open en missionaire gemeenschap zijn, naar binnen én 
naar buiten toe. Ieder van ons draagt op zijn of haar manier bij aan het in 
stand houden van onze parochie. Daar mogen we dankbaar voor zijn. 
Tegelijk blijven wij geroepen om te werken en te bidden voor vrede; in de 
wereld, in onze samenleving en in onze eigen gemeenschap. 
In zijn boodschap voor 2026 nodigt paus Leo XIV ons uit om te kiezen 
voor “ongewapende vrede”. In een wereld die wordt getekend door oor-
logsdreiging en herbewapening, roept hij op tot dialoog, diplomatie en 
vooral tot de omvorming van harten. Hij spreekt over het ontwapenen van 
onze harten en gedachten, het versterken van internationale verbonden-
heid en het verwelkomen van migranten en vluchtelingen als boodschap-
pers van hoop. Alles is geworteld in de groet van de verrezen Christus: 
“Vrede zij u.” Deze oproep geldt ook voor ons, binnen onze eigen 
kerkgemeenschap. Waar vrede heerst, daar is God aanwezig. 
 

Momenteel ben ik samen met enkele vrijwilligers bezig met het project 
Open Kerk. Elke woensdag van 11.00 uur tot 12.30 uur. Op 14 januari zijn 
we daarmee gestart. Mijn eerste indruk was bijzonder ontroerend: een 
moeder kwam met haar kindje de kerk binnen en zei: “O, wat fijn dat de 
kerk doordeweeks open is. Al die jaren zagen we de kerk altijd gesloten.” 
Die eenvoudige reactie raakte mij diep en bevestigde hoe belangrijk het is 
dat onze kerk zichtbaar, toegankelijk en uitnodigend is. 
Ik hoop en bid dat onze kerk een plaats mag zijn waar mensen welkom 
zijn, waar ruimte is voor stilte, mystiek en spiritualiteit; een plek voor 
zoekers, waar levensvragen gesteld mogen worden en waar de spirituele 
leegte wordt aangeraakt en vervuld door God alleen. Daaraan mogen en 
moeten wij samen meewerken. 
 Met dankbaarheid en vertrouwen, Pater Yan Asa, SVD 
 
 
 



 

 

Op de ware steen der wijzen staan zes woorden: 
 

Bid, werk, geef, bemin, verdraag en HOOP! 
 
 
 Eliza Laurillard (1830-1908) predikant en dichter 
 

 
 

VAN DE VOORZITTER 
 

Toen ik in november op deze plek schreef over de hoop op sneeuw, was 
ik eerlijk gezegd niet heel serieus. Ik herinner me goed dat we in de jaren 
’90 vrijwel ieder jaar sneeuw of tenminste een bevroren meertje hadden 
waar we konden sleeën of schaatsen. Maar dat voelde tot eind vorig jaar 
als iets uit een ander leven. 
Maar gelukkig had ik het fout! Vooral de eerste woensdag van dit jaar was 
het heerlijk ontwaken in een witte wereld. 
Omdat woensdag mijn vrije dag is kon ik gelukkig de hele dag met mijn 
dochter in de sneeuw spelen. Aan het eind van de middag had ik vrijwel 
geen gevoel meer in mijn vingers en tenen. 
Ik realiseer me dat sneeuw (en vooral de ijzel die daarna kwam) ook voor 
veel gevaarlijke situaties heeft geleid en mensen beperkten in hun vrijheid 
om op pad te gaan. Hopelijk heeft iedereen desondanks een moment 
kunnen vinden om toch even stil te staan bij de schoonheid van die dagen; 
de sfeer op straat was in ieder geval opvallend goed. 
 

Terugkijkend kunnen we spreken van een geslaagde decembermaand 
voor onze kerk. Naast de mooie kerstvieringen heeft de kerststallen-
tentoonstelling wederom veel bezoekers getrokken. Persoonlijk was ik blij 
dat ‘de Provence’ dit jaar opnieuw deel uitmaakte van de opstelling. 
 

Vooruitkijkend naar 2026 staan er opnieuw belangrijke gesprekken op de 
agenda over de toekomst van ons samenwerkingsverband. 
Tijdens een PV van vorig jaar zijn de plannen voor de energietransitie van 
de Martelaren toegelicht. In januari heeft onze architect deze plannen 
eveneens gepresenteerd aan het overkoepelende parochiebestuur (PB). 
De komende periode zal duidelijk moeten worden of het PB — en ver-
volgens het bisdom — overtuigd raakt van het nut én de noodzaak van 
deze transitie. 
 



Wat betreft het centreren van activiteiten zijn er niet veel ontwikkelingen 
te melden. 
Het PB is nog volop bezig met het schrijven van een plan waarin een rol 
voor alle locaties wordt geformuleerd. De goede staat van de Martelaren 
en hopelijk straks de toekomst-bestendigheid zijn enkele van de sterke 
punten die hierin meegenomen worden. 
 

Ondertussen naderen we de vastentijd alweer. Hoewel de sneeuw nog 
maar net verdwenen is en de kerstbomen nog in de straten liggen, komt 
Pasen langzaam in zicht. De periode van veertig — of eigenlijk 46 — 
dagen voorafgaand aan Pasen biedt ruimte voor reflectie en bezinning. 
Het is een tijd waarin we worden uitgenodigd om bewust stil te staan bij 
onze keuzes, onze gewoontes en de manier waarop we met elkaar 
omgaan en voor elkaar zorgen. 
Een goede en bezinnende tijd gewenst. 
 Caspar van der Leeuw 

 _______________________ 
 
 

ACTIVITEITEN IN DE 40-DAGENTIJD 
 

De veertigdagentijd begint op woensdag 18 februari (Aswoensdag) en 
duurt tot en met zaterdag 4 april (Stille Zaterdag). 
 

De veertigdagentijd biedt ons een unieke kans om bewust stil te staan bij 
wat werkelijk waarde heeft. 
We kunnen ruimte maken voor bezinning door tijd vrij te maken voor rust 
en gebed. Je geest voeden met nieuwe inzichten tijdens de weg naar 
Pasen. 
 

Gebruik de veertigdagenkalender (verkrijgbaar bij ondergetekende) voor 
een kort dagelijks moment van bezinning. 
 

Kom iedere woensdagochtend vanaf 11.00 uur naar de open kerk en 
neem deel aan het ochtend gebed om 11.00 uur of de geleide meditatie 
vanaf 12.00 uur. 
 

Op donderdag 26 februari bent u welkom bij de bezinningsavond waar 
de film vertoond wordt met als thema Christus en de Kerk; Het mystieke, 
levende lichaam van de Kerk. 
De avond begint om 19.30 uur met een inloop waarbij koffie en thee zullen 
klaarstaan. Om 20.00 uur begint, na een korte inleiding, de aflevering van 
de serie Catholicism. Die zal ongeveer tot 21.00 uur duren. Daarna gaan 
we in gesprek over het thema. Deze avond wordt begeleid door Ari van 
Buuren. 
 



Of neem zaterdag 14 maart, vanaf 
16.00 uur deel aan de stiltewande-
ling door onze kerk, voorafgaand aan 
de meditatieve Vesperviering van 
17.00 uur. 
We sluiten af met een sobere maaltijd 
soep en een broodje. 
Voor deelname aan de sobere maal-
tijd vragen we een kostendekkende 
bijdrage van € 5,00. Opgave bij: 
jannekedebruin53@gmail.com 
U bent van harte welkom bij de acti-
viteiten in de 40-dagentijd en Vesper! 
 

Voor meer informatie: let op de nieuwsbrief en website van de Hofkerk. 
 

 Janneke de Bruin, Pastoraatsgroep 

 ________________________ 
 
 

DE KERSTSTAL GRENZELOOS BEKEKEN 
 

Wanneer u nu dit artikel leest is de 27ste editie van de kerstgroepen-
expositie al ruim een maand achter de rug. De kerststallen en de noord-
beuk waren met 4 dagen al weer helemaal opgeruimd. 
 

Deze 27ste editie kende vele hoogte punten. De opening en zegening van 
de kerststallen door Henk Janssen, maar ook de muzikale omlijsting van 
onze organist Wim Stegeman en het mini concert van Hanneke van Vliet 
met haar saxofoon kwartet waren bijzonder. 
De klankkleur van deze koperen instrumenten vulde niet alleen de zijbeuk 
maar de gehele kerk. 
 

De expositie werd door 1400 mensen bezocht. Ook dit jaar kwam men 
weer uit het gehele land. en waren de reacties positief. 
De verandering van de verlichting rond het middenblok werd zeer positief 
gevonden. Ook de opstelling van de grote kerstgroepen en de hele serie 
van “Creche du Monde”, 64 stuks, werd erg gewaardeerd. 
 

U zult begrijpen dat een dergelijke expositie heel wat inspanning kost. 
Gelukkig hebben we een flinke groep vrijwilligers die zich geheel be-
langeloos inzet om tot dit resultaat te komen. Hoewel het erg verleidelijk 
is om namen te noemen bestaat de kans ook dat je namen vergeet. 
Daarom, iedereen die zich heeft in gezet, heel veel dank! 

mailto:jannekedebruin53@gmail.com


U kunt daar bij denken aan de bouwers van de tafels, het ophangen van 
het jute en de verlichting, het in- en uitpakken van alle groepen, de dames 
die tussendoor voor koffie, thee en de lunch zorgen. 

Maar ook de herderinnen en 
herders, de schoonmakers. 
De dames van de loterij, de 
dames achter de bar en de men-
sen achter de verkooptafels. 
Ook mogen we de rondleiders 
niet vergeten. 
Echter één naam wil ik hier wel 
noemen, dat is die van Intratuin 
Wielinga, zij stellen elk jaar weer 
de kerstbomen, het mos en de 
hyacinten beschikbaar voor de 
kerststallententoonstelling. 

 

Nieuw dit jaar was ook een kleine bijeenkomst voor alle medewerkers aan 
deze expositie voorafgaande aan de opening. Onder het genot van een 
drankje en een hapje werd informeel de tentoonstelling geopend. Maar om 
iedereen te kunnen bedanken zijn we op 30 januari nogmaals bij elkaar 
gekomen om met elkaar gezellig na te praten over het succes van deze 
27ste editie. 
En ja de plannen voor de 28ste editie zijn er alweer. Zo zal dit jaar het totale 
verlichtingsplan worden gewijzigd waardoor er een rustiger beeld ontstaat. 
De kosten hiervoor kunnen uit de opbrengst van de tentoonstelling 
gefinancierd worden. 
 

Tenslotte, wil ik iedereen die op welke wijze dan ook zijn of haar bijdrage 
aan de 27ste editie heeft gegeven oprecht bedanken voor het enthou-
siasme, het meedenken, de kennis en de vriendschap. Want zonder deze 
ingrediënten is een expositie als deze niet mogelijk. Nogmaals heel veel 
dank!! En…. op naar de 28ste editie. 
 Bert Hilhorst 

 _______________________ 
 
 

KERSTLOTERIJ 2025/2026 
 

Het was weer een mooi gebeuren in de Hofkerk. De kerststallen-
tentoonstelling. 
Elly Woortmeijer, Els Steggerda en ik hebben bijna de gehele periode met 
de loterij in de kerk gestaan. Wat soms wel afzien was vanwege de kou. 



Maar we hebben een mooi resultaat behaald, ruim € 1000,- is er bij elkaar 
opgehaald. Bijna waren we door alle prijzen heen. 
Roos Kuypers is dan ook zeer blij met dit goede resultaat. 
 

We hadden ook weer mooie gesprekken met bezoekers en buurtgenoten 
die ook de kerk kwamen bekijken. 
 

We willen iedereen die meegeholpen heeft met de loterij, o.a. met het 
uitzoeken en het aanleveren van de prijzen, heel hartelijk bedanken. 
We hebben al besloten om het volgend jaar weer te organiseren. 
U kunt dus blijven sparen. 
 Ellie Togni 

 ________________________ 
 
 

‘MIS JE DOEL NIET!’ 
Aswoensdag-viering in de Hofkerk 18 februari, 19:30 uur 
 

Op Aswoensdag 18 februari begint de Vastentijd, de Veertigdagentijd. 
We gaan op weg naar Pasen, dat we dit jaar op 4 en 5 april vieren. 
 

Het is bijzonder om als De Bron/Betondorp Bloeit en de Martelaren van 
Gorcum telkens weer oecumenisch samen Aswoensdag te vieren. 
In de katholieke traditie is de Veertigdagentijd vanouds de tijd van Vasten. 
In protestantse kerken is er ook steeds meer aandacht voor het vasten. 
Aswoensdag markeert het begin van de paarse Veertigdagentijd van leven 
in inkeer en soberheid. 
 

Het ontvangen van het Askruisje is een prachtig ritueel. 
We nemen onze op Palmzondag 2025 ontvangen palmtakjes mee naar de 
kerk. Die palmtakjes worden verbrand als teken van onze sterfelijkheid. 
Uit hun as krijgen we een kruisje op ons voorhoofd getekend: stof en as 
zijn we, eens keren we terug tot moeder aarde. 
Zo is ook Christus gestorven en begraven: als graan in de aarde. 
Hij is met Pasen verrezen en met Hem verbonden wordt ons leven 
vereeuwigd. Op Palmzondag 29 maart ontvangen we nieuwe Palmtakjes. 
 

Laten we op weg naar Pasen bewuster leven. 
Laten we ons geloof in Gods ontferming en genade hernieuwen. 
Laten we bij lijden intenser troosten en getroost worden. 
Laten we stilletjes goed doen en bijv. gasten aan onze tafels noden…. 
 

Nogmaals: alles begint op Aswoensdag. Welkom in onze Hofkerk! 
Voorgangers zijn Ari van Buuren en ds. Margarieta Reinders; de LWM 
verleent muzikale medewerking. 
 ______________________ 



BLOEMEN VOOR MIJN UITVAART 
 

Het Tulpenprotest op de Nationale Tulpendag van 17 januari in 
Amsterdam is achter de rug. Dappere groene strijders, waaronder 
Grootouders-voor-het-klimaat, maakten duidelijk dat dit evenement te 
idioot voor woorden is. Maar honderden mensen kwamen de beloofde 
10 gratis tulpen halen. 
Giftulpen wel te verstaan, want deze tulpen worden met gif gekweekt. 
Kastulpen bovendien, want in de natuur steekt geen tulp voor april zijn 
kop boven de grond. 

Nu ben ik gek op bloemen in 
huis. Of beter gezegd, was dat. 
Want het kan natuurlijk niet zo 
zijn dat ik een luxe product in 
huis wil, wat bloemen natuurlijk 
zijn, waarvan ik zeker weet dat 
het de gifproductie in de wereld 
stimuleert. Hoe maak ik daar 
een statement van? 

 

Naast Grootouder ben ik bij ons in de kerk ook uitvaart-koster. In die 
rol begeleid ik uitvaarten in ons gebouw. Ik maak dus regelmatig een 
bloemenzee mee ter nagedachtenis aan de overledene. Inspirerend is 
het om te bedenken dat de nabestaanden vast niet ter ere van 
overledene meer gif over de wereld wilden verspreiden. Dat wordt dus 
een punt van aandacht voor alle Grootouders in hun eigen testament: 
bij mijn uitvaart geen gifbloemen. Over een statement gesproken. 
 

 Grootouder voor het klimaat en Laudato Si’ lid 
 Tim Stok 
Meer weten over Grootouders voor het klimaat? 
Zie www.grootoudersvoorhetklimaat.amsterdam 

 ______________________ 
 
 

VEERTIGDAGENKALENDER 2026: 
Met de schrik vrij komen 
 

‘In de bijbel lezen we regelmatig dat mensen met de schrik vrij komen. 
Het Paasverhaal is zo’n situatie bij uitstek’, zo schrijft Joke van der Velden 
in de Veertigdagenkalender van 2026. 
Het Paasverhaal is een opeenvolging van schrikmomenten: zijn arres-
tatie, veroordeling en dood. 



Ook bij Petrus zit de schrik er goed in. Ook het lege graf is even schrikken. 
‘Maar de grootste schrik is dat Jezus zelf wordt gezien! Een gekruisigde 
die leeft, een dode die in levenden lijve mensen bij hun naam roept. Wie 
dat gelooft, komt met de schrik vrij, van alle schrik!’ aldus Joke. ‘In de bijbel 
staat niet voor niets wel honderd keer “Wees niet bang!”. 
Ook dit jaar verkoopt Janneke de Bruin weer de "40-dagenkalender" met 
inhoudelijke overdenkingen en teksten voor de periode van Aswoensdag 
tot Pasen. De prijs bedraagt €5,00. 
 

Zoals gebruikelijk is ook dit jaar de eerste kalender overhandigt aan Elly 
Woortmeijer. 
De kalender begint dit keer op woensdag 18 februari 2026, dan is het 
Aswoensdag. 
 

De opbrengst van de kalender gaat naar het project van Roos Kuipers, de 
“hemelse tuinen” in Malawi. (zie ook: https://hemelsetuinen.nl/). 

 _______________________ 
 
 

MET EEN BLOEMENGROET OMZIEN NAAR ELKAAR... 
 

Omzien naar elkaar en meeleven met elkaar is kostbaar 
Het is het fundament van onze gemeenschap waarin niemand er alleen 
voor staat. Dit meeleven kan op vele manieren: door de wekelijkse 
bloemengroet die een sprankje hoop brengt, door een oprecht 
huisbezoek waarbij we de tijd nemen voor elkaars verhaal, of door 
simpelweg even stil te staan bij het wel en wee van de ander. Zo laten 
we zien dat we samen onderweg zijn, gedragen door Gods liefde." 
Wilt u een huisbezoek of bent u slecht ter been en wilt u graag de 
communie thuis ontvangen? Neem dan contact op met de pasto-
raatsgroep jannekedebruin53@gmail.com of het secretariaat van de 
Hofkerk. 
 

In het nieuwe jaar willen wij, op zondag na de viering, weer mensen blij 
maken met een mooi boeket bloemen. 
Omzien naar elkaar en meeleven met elkaar is kostbaar. Laten we 
samen zorgdragen voor een gemeenschap waarin iedereen zich 
gezien en gekend weet." 
Heeft u iemand in gedachten schroom dan niet om mij aan te spreken 
tijdens het koffie drinken of stuur een email naar Janneke de Bruin, 
mailadres: jannekedebruin53@gmail.com  
Graag doe ik ook een beroep op u om de bloemen eens weg te 
brengen. 
 

https://hemelsetuinen.nl/
mailto:jannekedebruin53@gmail.com


Ook uw bijdrage aan de wekelijkse bloemengroet blijft welkom op 
IBAN: NL13 INGB 0000 122588 t.n.v. HH Martelaren van Gorcum 
onder vermelding van bloemenfonds. 
 
Onderstaande mensen ontvingen onze bloemengroet: 
 

2 november Aleide Nijpels 
9 november Riky van ’t Klooster 
16 november Theo Feijen 
23 november A.C. van Hoek-van den Eshof 
30 november Muriel van den Broek 
7 december Eva Perczel-Kasper 
14 december Jolet van Dam 
21 december mw. Kloppenburg (moeder van Ingo) 
 

 ________________________ 
 
 

ACTIE KERKBALANS 
 

Binnenkort valt onze brief inzake de actie Kerkbalans weer op uw mat, 
want ook onze parochie zit om uw steun verlegen. Waar gaat het om? 
Ieder jaar organiseren meer dan 2000 kerken een grote financiële 
inzamelingsactie voor hun plaatselijke kerk. 
De kerk wordt niet gefinancierd door de overheid, maar is afhankelijk 
van de jaarlijkse bijdragen van kerkleden. Onderhoud van het gebouw, 
de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke 
projecten kosten geld. Daarom is er Actie Kerkbalans. 
 

 

Actie Kerkbalans is een gezamenlijke 
actie van de Rooms-Katholieke Kerk, 
de Protestantse Kerk, de Oud-
Katholieke Kerk van Nederland en de 
Evangelische Broedergemeente. 
Al sinds 1973 werken kerkgenoot-
schappen samen. 
 

Uw bijdrage gaat volledig naar uw 
eigen parochie! Kunnen wij opnieuw 
op uw steun rekenen? 
 

 Het Locatiebestuur 
 Parochie HH Martelaren van Gorcum via NL13 INGB 0000 1225 88 
 



Het boek Jona 

 
We kennen allemaal uit onze jeugd het liedje “Jonas in de wallevis”.  
Maar weten we ook dat dit liedje rechtstreeks verwijst naar de eerste  
hoofdstukken van het boek Jona in het Oude Testament? 
Jona was een profeet tegen wil en dank. Hij wilde niet, maar  
uiteindelijk werd hij door de Heer gedwongen om profeet te zijn. 
Toen hij echter eenmaal profeet was wilde hij ook streng zijn  en  
zijn boodschap met overtuiging brengen.  
Maar de Heer besliste anders en Jona was niet blij. 
Dit korte, poëtische Bijbelboek is heel geschikt om in hedendaags  
light verse weer te geven. In twee afleveringen. 

 

 

  



  Jona lag 
Vreedzaam te slapen 
In het bin’ste 
Van de boot 
 
Hij wist niets van 
Ongewenste 
Rampspoed en 
Verdrinkingsdood 
 
De kap’tein ging 
Jona wekken 
“Sta toch op en 
Roep je God” 
 
Wellicht zijn wij 
Meelijwekkend 
En verzacht hij dan 
Ons lot 
 

Jona 1; 7-11 De ramp 
 is Jona’s schuld 
 
In de tijd van 
Onze Jona 
Werd gedobbeld 
Om de vraag 
 
Wie er schuld droeg, 
Onmiskenbaar, 
En het antwoord 
Was niet vaag 
 

Zeelui vroegen 
Aan hun goden 
“Wie heeft ons dit 
Aangedaan?” 
 
En het lot wees 
Onomstootlijk 
Jona als de 
Dader aan 
 
Zeelui vroegen 
Toen aan Jona 
“Waarom doe je 
Ons dit aan? 
 
Wat zijn toch jouw 
Achtergronden 
En waar kom je 
Wel vandaan?” 
 

Jona zei: “Ik kom van 
Israël 
En de Here 
Is mijn God 
 
Maar ik vluchtte, 
Ruziezoekend, 
En nu wacht mij 
Een boos lot” 

 

 



 

  

En de zeelui 
Werden angstig, 
Want de storm 
Nam toe in kracht. 
 
Toen sprak Jona 
Onomwonden 
“Dit leed heb ík u 
Toegebracht”. 
 
Jona 1; 12-16, 2; 1a 
Jona  wordt in zee 
gegooid 
 
Jona zei: “Gooi mij 
In zee maar. 
Zeker houdt de storm 
Dan op” 
 
Maar de zeelui, 
Mededogend 
Vonden dat plan 
Heel niet top. 
 
Ze probeerden 
Weg te varen, 
Gijpend, 
Voor de storm uit 
 
Maar van noord nu – 
Onverklaarbaar – 
Draait de wind 
Door oost naar zuid 
 
Ach, het schip is 
Niet te redden, 
Dus moest Jona 
Overboord 

Maar ze baden 
Godensmekend 
Om clementie 
Voor die moord 
 
Ach, kijk nu eens: 
Zee werd rustig 
En de wind viel 
Plotsklaps stil 
 
Toen kwam daar een 
Zeebewonend’ 
Vis naar boven 
Door Gods wil 
  
Jona 2; 1b-2 
 
Deze vis, nu 
Slokte Jona 
Op en zwom 
Daarna weer weg 
 
En dat vind ik 
Ongelooflijk 
Toch is’t waar wat 
Ik u zeg 
 
Wel drie dagen 
En drie nachten 
Leefde Jona 
In de vis 
 
Jona bad daar 
Jahwe-minnend 
Over die 
Gebeurtenis 
 



 
  Jona 2; 3-10 Het gebed van Jona 

 
In nood riep ik de Here aan 
In nood schreeuw’d ik: Toe, red u mij! 
De dood, verdrinking was nabij, 
Zou ik dan in de zee vergaan? 
 
U wierp mij in de oceaan 
Verstoten ben ik, nooit meer vrij 
Een muur van water aan mijn zij 
In alg en wier kan’k niet bestaan. 
 
U trok mij uit de dood, o God, 
Want mijn gebed was continu. 
De dood, opeens, was niet mijn lot. 
 
Hoeveel geloven niet in u? 
Ze geven enkel om genot, 
Maar ik bemin u continu. 
 
Jona 2; 11 
 
De Heer riep ’t visje naar de kant 
“Spuug Jona uit! Op ’t vaste land!” 

 

Wordt vervolgd 

Frans Woortmeijer 

 



 

TENTOONSTELLING 
Ernst Friedrich en het eerste Anti-Kriegsmuseum 
 

Uit afschuw over de onmenselijke verminkingen van de soldaten in de 
loopgraven tijdens WO I, en uit medeleven met hun lot, richtte Ernst 
Friedrich in 1925 het Anti-Kriegsmuseum op in Berlijn. 
In die tijd werden de plastisch chirurgen steeds handiger in het oplap-
pen van ernstig mismaakte oorlogsslachtoffers. 
Al eerder publiceerde Friedrich een boek met de titel Krieg dem Kriege. 
(Oorlog aan de oorlog). Op de linker pagina is daarin met regelmaat 
het verminkte gezicht van een slachtoffer uit de loopgraven te zien, -- 
en rechts staat een commentaar van een politicus of generaal. 
Bijvoorbeeld van Ludendorff: ‘De oorlog bevalt mij als een warm bad.’ 
 

Deze tentoonstelling toont beelden uit het leven van Ernst Friedrich. 
Verder citaten van bekende romanschrijvers en dichters. Een vertaling 
van de Duitse tekst is aanwezig. 
 

Periode: vrijdag 17 april tot en met maandag 11 mei 2025. 
Plaats: kerkelijk centrum De Bron, Hugo de Vrieslaan 2, 1097 ED 
Amsterdam. 
 

Open: tijdens de diensten en op 
maandag / woensdag / vrijdag van 
13.00 tot 17.00 uur. ’s Ochtends op 
afspraak van 10.00 tot 13.00 uur. 
 

OPENING: zaterdag 18 april, 11.00 
uur door dr. Leo van Bergen, me-
disch historicus, en Peter Lenssen, 
auteur. 
 
 

We zijn opzoek naar vrijwilligers die 
’s middags toezicht willen houden. 
Wilt u daarvoor a.u.b. contact op-
nemen met een van de beheerders 
van De Bron, bijvoorbeeld Mirjam 
Wildenbeest 06 306 477 28 of met 
Hein van der Kroon 020 - 66 55 333. 
 

Ernst Friedrich 

 ______________________ 



 

HOFKERK = GASTKERK 
 

In de maand december was de Hofkerk een Gastkerk. 
 

De maand begon met een winterfeest georganiseerd door de buurt. 
Er kwamen 60 bewoners om de grote kerststal te bewonderen en 
chocolademelk te drinken. De kerstboom op het kerkplein ook een 
initiatief van de buurt werd ingewijd. 
Op 14 december zat de kerk propvol om te genieten en mee te zingen 
samen met het Groot Amsterdams kerstkoor. Twee maal 600 zangers 
en meezingers. 
Op 17 december was de Sint Lidwinaschool te gast met twee maal 600 
kinderen en volwassenen. Het kerstverhaal is verteld en de kinderen 
zongen kerstliederen. 

Op 19 december kwamen leerlingen 
van Yuverta, vmbo praktijkonderwijs 
aan het Archimedesplantsoen. 
Negentien leerlingen en vier docen-
ten op bezoek voor een verhaal en 
een rondleiding. Voor bijna alle 
leerlingen het eerste kerkbezoek in 
hun leven. 
De kerst-missen werden door 450 
kerkgangers bezocht. 
Op 26 december zongen en speel-
den 85 kinderen met hun ouders en 
grootouders uit de parochie en de 
buurt het kerstverhaal tijdens het 
Kindjewiegen. 
 

Op 6 januari vierden de Armeense Christenen hun Kerstfeest = 
Openbaring des Heren met 600 kerkgangers. Voor de Oosterse kerken 
is het feest van de Openbaring des Heren één van de belangrijkste 
feesten van het kerkelijk jaar. Hun kerk aan de Rechtboomsloot is dan 
veel te klein. 
De kerststallententoonstelling leverde 1400 bezoekers op, ondanks het 
zeer slechte weer. De rondleidingen telden 50 belangstellenden. Zij 
kregen een rondleiding door de kerk en bijna iedereen beklom de 
klokkentoren. 
Totaal kwamen er in december en begin januari 3860 bezoekers in de 
Hofkerk = Gastkerk. 



 Jwn 

EEN OPEN KERK 
 

Vanaf woensdag 14 januari 2026 is de Hofkerk elke week op 
woensdagochtend open van 11-13 uur. 
U bent welkom voor een moment van bezinning onder het motto “30 
minuten tot jezelf komen”. Er is ruimte voor gebed, geleide meditatie, 
het aansteken van een kaars en het achterlaten van uw gebeds-
intenties. Daarna is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken 
en elkaar te ontmoeten in een gastvrije sfeer. De meditaties worden 
begeleid door Pastor Yan. Kom en ervaar! Iedereen is welkom! 
 

Eerste ervaring ….. Open kerk 
Hoewel ik door griep helaas niet bij de eerste ‘Open kerk’ kon zijn op 
woensdag 14 januari jl., lukte mij dat een week later wel. Het was erg 
mooi om in een intiem gezelschap het ochtendgebed te bidden. Dat 
ieder een voorbede kon doen en daar een kaars bij kon branden, 
maakte het heel persoonlijk. Gedachten met elkaar delen wordt zo heel 
puur en concreet. 
 

Daarna was er in de Zoetmulderzaal tijd om even koffie of thee te 
drinken, waarna pater Yan een half uur een geleide meditatie ver-
zorgde. Ik heb deze meditatie ervaren als een weldaad, maar deed mij 
ook inzien: mediteren moet je leren. Naarmate je het vaker doet, hoe 
beter je je kunt afsluiten voor je omgeving. En dan doel ik voor mijzelf 
met name op omgevingsgeluiden. Toch wist ik steeds weer terug te 
keren naar het “in het moment zijn”, naar het derde oog zoals Yan het 
noemde. 
Na de meditatie was er nog ruimte om met elkaar in gesprek te gaan 
en ook dat was erg prettig. Mij is de combinatie van ochtendgebed en 
meditatie goed bevallen. Al met al kan ik het iedereen van harte 
aanbevelen! 
 René van Eunen, voorzitter Pastoraatsgroep 
 ______________________ 
 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Op 21 december is overleden Wendy Overbeek-Slagt, oud 51 jaar. 
Haar jeugd heeft ze op de Archimedesweg gewoond.  
Een aantal jaren geleden is haar moeder vanuit de Martelaren begra-
ven en zij wilde dat ook heel graag. 
Op 2 januari was haar uitvaart in de kerk met veel mooie muziek. 



 

CATHOLICISM: 
Een unieke reis door de wereld van het katholieke geloof 
 

Vanuit de kerngroep van de Hof der Verbeelding, vertonen wij ge-durende 
tien maanden op donderdagavonden de prachtige en boeiende tiendelige 
serie ‘Catholicism’. 
De Amerikaanse bisschop Robert Barron vertelt in woord en beeld over 
de rijke geschiedenis van het katholicisme. Hiervoor is maar liefst op vijftig 
locaties in vijftien landen gefilmd. Deze serie leent zich uitstekend voor 
catechese, zowel ter kennismaking met of verdieping van het katholieke 
geloof. Daarom zal er bij elke vertoning een theoloog als inleider en 
gespreksleider aanwezig zijn, om verdere duiding aan het onderwerp te 
geven en om de gesprekken na afloop in goede banen te leiden. 
 

De avond begint om 19:30 uur met een inloop, koffie en thee staat klaar. 
Om 20.00 uur begint, na een korte inleiding, een aflevering van de serie, 
tot ongeveer 21.00 uur. Daarna gaan we in gesprek over het thema. Om 
de avonden breed toegankelijk te maken, is er alleen sprake van een 
vrijwillige bijdrage in de onkosten. Vertoning zal geschieden in de Zoetmul-
derzaal van de pastorie, Linnaeushof 94, dit is pal naast en tegen het kerk-
gebouw aan. U kunt de bovenste bel bij de voordeur gebruiken. De data, 
onderwerpen en gespreksleiders van de 5 resterende afleveringen zijn: 
 

Donderdag 26 februari: Christus en de Kerk 
Het mystieke, levende lichaam van de Kerk. 
Ari van Buuren, voorganger en oud-ziekenhuispastor  
 

Donderdag 26 maart: Liturgie en Eucharistie 
Woorden, gebaren en betekenis van de Eucharistie door de eeuwen heen. 
Diaken Patrick Gunther 
 

Donderdag 23 april: De gemeenschap van de heiligen 
Leven in dienst van Christus. 
Ari van Buuren, voorganger en oud-ziekenhuispastor 
 

Donderdag 28 mei: Gebed en geestelijk leven 
Gebed verandert de mens en de mensheid. 
Diaken Patrick Gunther 
 

Donderdag 25 juni: Het eeuwig leven 
Dit leven bereidt voor op een onvoorstelbaar nieuw leven bij God. 
Pater Yan Asa, svd 
 

Wij hopen met veel mensen deze intrigerende en inspirerende serie te 
mogen kijken. U bent allen van harte welkom! 
 René van Eunen 



 

 
 
Films in de Hofkerk 
Hof der Verbeelding - 13e Seizoen - 2025/2026  
 

Door gladheid en griep kon onze vierde en laatste filmavond onder het 
thema ‘Kansarme levens’ zowel op 8 januari als op 15 januari geen 
doorgang vinden. We hopen de film die het betrof nog eens binnen een 
ander thema te kunnen vertonen. 
 

Thema 2: Familierelaties 
Op 12 februari starten wij met het tweede en laatste thema van dit seizoen, 
‘Familierelaties’. Veel mensen weten uit ervaring dat familie-relaties niet 
altijd eenvoudig zijn. Ruzies, haat/liefde verhoudingen enz. Soms lopen 
familiezaken zelfs compleet uit de hand. Je zou bijna ver-geten dat er ook 
positieve kanten zijn aan familie. In dit thema komen die ook zeker aan 
bod. Maar wanneer zijn de dingen in balans en wanneer niet? Wanneer 
loopt iets uit op een onherroepelijk drama? Het is aan u als kijker om zich 
daar een mening over te vormen. Hopelijk komen daar weer boeiende 
gesprekken uit voort. Hieronder informatie over de eerste drie van vijf films 
binnen dit thema. 
 

Donderdag 12 februari 
Een Amerikaans film uit 2005 met Robert Redford, Morgan Freeman en 
Jennifer Lopez. 
Einar Gilkyson (Redford) is een oudere rancher die worstelt met de dood 
van zijn zoon, die is omgekomen door een tragisch ongeluk. 
 

Einar leeft samen met zijn beste vriend Mitch (Freeman), een man die met 
zijn eigen demonen worstelt. Hun leven verandert wanneer Einar's 
vervreemde schoondochter Jean (Lopez), met haar dochtertje Griff in hun 
leven verschijnt. Jean is op de vlucht voor haar verleden en zoekt een 
nieuw begin. 
Als haar ex-vriend Gary, terug in haar leven komt, veroorzaakt dat veel 
spanning en conflicten, vooral omdat hij een gewelddadig verleden heeft 
en Jean's veiligheid in gevaar kan brengen. Gary heeft een gewelddadig 
verleden en zijn aanwezigheid roept oude angsten en twijfels op, zowel bij 



Jean als bij Einar, die zich zorgen maken over Griff. Alle personages 
worden gedwongen om hun relaties te heroverwegen…. 
Donderdag 5 maart 
Een Brazilliaanse film uit 1998 met de vermaarde actrice Fernanda 
Montenegro (1929). 
Dora (Montenegro) is een oudere vrouw en voormalige lerares, die in het 
centraal station van Rio de Janeiro als schrijfster werkt. Tegen betaling 
helpt ze analfabeten door brieven te schrijven en te posten voor hen. Echt 
in goede handen zijn de brieven bij haar niet; een deel belandt in een la of 
een prullenbak. 
Haar leven krijgt een andere wending, wanneer ze het jongetje Josué 
ontmoet, na de plotselinge dood van zijn moeder. De mopperige, cynische 
Dora besluit, na herhaaldelijk aandringen van Josué, om hem te helpen 
zijn onbekende vader te vinden, die in het verre noorden van Brazilië 
woont. Hun reis door het land onthult de uitdagingen van het leven in 
Brazilië, maar nog belangrijker; ook de ontwikkeling van de relatie tussen 
de twee hoofdpersonages. Daarnaast blijkt Dora ook andere kanten te 
hebben, die zij al jaren had weggestopt. Deze film ontving vele prijzen. 
 

Donderdag 9 april 
Een Amerikaanse film uit 2020 met Kevin Costner en Diane Lane. 
Na de dood van hun zoon, probeert het echtpaar George en Margaret 
Blackledge (Costner en Lane) de voogdij over hun kleinzoon Nick te 
krijgen, die nu onder de zorg van zijn onbetrouwbare en gewelddadige 
stieffamilie staat. 
George en Margaret zijn vastbesloten om Nick te beschermen en hem uit 
een gevaarlijke situatie te halen. Hun zoektocht leidt hen naar een 
onvoorspelbare wereld vol geweld. Zullen ze erin slagen om Nick en ook 
zijn moeder te bevrijden? 
 

Praktische informatie filmavonden 
Onze filmavonden starten altijd om 19:30 uur met koffie, thee en wat 
lekkers en om 20:00 uur begint de film. Ari van Buuren ontfermt zich over 
de inleiding en het nagesprek. We drinken aan het einde van de avond 
nog wat met elkaar, waarbij er ook gelegenheid is voor ont-moeting. Wij 
vertonen de films in de Zoetmulderzaal. U kunt de ingang van de pastorie 
aan de voorkant van de kerk gebruiken. U moet aanbellen bij de bovenste 
bel. Wij vragen een kostendekkende bijdrage van € 5,-. 
 

I.v.m. rechten mogen wij in Hofnieuws geen filmtitels openbaar maken. 
Wilt u meer over de films of titels weten dan kan dat door een email te 
sturen naar: hofkerkfilms@gmail.com of door navraag te doen bij één 
van ons in de kerk. U bent van harte welkom! 
 René van Eunen 
 mede namens Ari van Buuren, Liesbeth Wijkhuizen en Ben Steggerda 



 
 

WERELDGEBEDSDAG 
vrijdag 6 maart 2026: “Ik zal jullie rust geven” 
 

Van harte nodigen wij u uit om samen Wereldgebedsdag te vieren op 
vrijdag 6 maart 2026 om 19.30 uur in de Koningskerk, Van ’t Hofflaan 20, 
Amsterdam. 
Op deze dag sluiten wij ons in Nederland aan bij de wereldwijde gemeen-
schap van bidders. 
Overal op aarde komen mensen samen om te bidden, te zingen en stil te 
staan bij wat ons verbindt. Dit jaar laten wij ons inspireren door onze 
zusters uit Nigeria die het thema hebben gekozen: “Kom! Ik zal jullie rust 
geven” gebaseerd op Matteüs 11:28. 
 

Het programma uit Nigeria nodigt ons uit om te ontdekken dat ieder van 
ons met zorg en liefde door God is gemaakt. Jezus, woorden zijn een 
liefdevolle uitnodiging aan allen het moeilijk hebben, die worstelen met de 
lasten van het leven. Bij Hem vinden wij rust en nieuwe kracht. 
 

De viering wordt ook dit jaar georganiseerd in samenwerking met de Bron 
en de Hofkerk. 
Wij beginnen om 19.30 uur in de Koningskerk. Adres: Van het Hofflaan 20 
Amsterdam. Neem uw gezin, vrienden en buren mee. Iedereen is van 
harte welkom om samen deze bijzondere avond te beleven. 
Samen met de Bron en de Hofkerk hopen wij u van harte te verwelkomen 
bij deze inspirerende viering met koorzang. Na afloop is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. Een mooi moment om na te 
praten en samen nog even na te genieten van deze bijzondere avond. 
 

 Namens het voorbereidingsteam Wereldsgebedsdag 
 Janneke de Bruin 
   
 

Het kunstwerk voor de Wereld-

gebedsdag 2026 is gemaakt 

door Gift Amarachi Ottah. In 

haar werk verbeeldt ze het da-

gelijkse leven van Nigeriaanse 

plattelandsvrouwen, vrouwen 

die van zonsopgang tot zons-

ondergang werken om voor 

hun gezinnen te zorgen. 



LITURGIEKALENDER 
 

zondag 15 februari 
10.30 uur 
 

 

Zesde zondag door het jaar 
Woord- en Communieviering 
F. de Haas 
 

 

Gastkoor 

 

woensdag 18 februari 
19.30 uur 
 

 

Aswoensdag 
Oecumenische viering 
A.van Buuren en ds. M. Reinders 
 

 

LWM 

 

zondag 22 februari 
10.30 uur 
 

 

1e Zondag van de 40-dagentijd 
Eucharistieviering 
Pater Y. Asa 
 

 

Jubilemus 
Domino 

 

zondag 1 maart 
10.30 uur 

 

2e Zondag van de 40-dagentijd 
Woord- en Communieviering 
A.van Buuren 
 

 

LWM 

 

zondag 8 maart 
10.30 uur 
 

 

3e Zondag van de 40-dagentijd 
Eucharistieviering 
Pater Y. Asa 
 

 

Meerklank 

 

zaterdag 14 maart 
16.00 uur 
 

17.00 uur 

 

Stilte-wandeling door de kerk 
 
 

Vesperviering 
 

 

 

 

zondag 15 maart 
10.30 uur 
 
 

 

4e Zondag van de 40-dagentijd 
Woord- en Communieviering 
F. Woortmeijer 
 

 

LWM 

 

zondag 22 maart 
10.30 uur 

 

5e Zondag van de 40-dagentijd 
Eucharistieviering 
Pater Y. Asa 
 

 

Meerklank 

 

zondag 29 maart 
10.30 uur 

 

 

Palmzondag 
Eucharistieviering 
Pater Y. Asa 
 

 

Jubilemus 
Domino 
 

  

 Alle hierboven genoemde tijden, voorgangers en koren 
 zijn onder voorbehoud, er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. 
 Raadpleeg a.u.b. de website van de parochie voor de laatste informatie. 
 


