PASTORAAL WOORD

Onderweg naar Pasen: Een Roep om Vrede

Beste parochianen,

We bevinden ons midden in de Veertigdagentijd, de periode waarin
we ons als kerkgemeenschap voorbereiden op het grote feest van de
Verrijzenis.

Traditioneel is dit een tijd van inkeer, soberheid en extra aandacht voor
onze naasten. Maar dit jaar krijgt onze tocht naar Pasen een extra
lading door de verontrustende berichten over de escalatie van geweld
in het Midden-Oosten.

In eenheid met de wereldkerk

Onze bisschop, Mgr. Jan Hendriks, vraagt ons nadrukkelijk om gehoor
te geven aan de oproep van Paus Leo XIV.

De Paus heeft afgelopen zondag een hartstochtelijk beroep gedaan op
alle strijdende partijen om de spiraal van geweld te doorbreken. Hij
vraagt ons niet enkel om toeschouwers te zijn, maar om "bouwers van
vrede" te worden.

Gebed, Vasten en Solidariteit
In deze veertig dagen laten we onze christelijke deugden spreken voor
de vrede:

e Gebed: Wij bidden intensief voor diplomatie en dialoog.

¢ Vasten: We vasten niet alleen van voedsel, maar ook van harde
woorden, van onverschilligheid en van wrok.

e Goede doelen: Onze solidariteit gaat uit naar de slachtoffers van
oorlog, de vluchtelingen en de meest kwetsbaren.

De hoop van Pasen

Juist nu kijken we met groot vertrouwen naar Jezus Christus. Door Zijn
lijden aan het kruis heeft Hij de duisternis van de wereld overwonnen.
Hij brengt ons de hoop op nieuw leven. Laten we elkaar in deze weken
vasthouden in het geloof dat het licht van Pasen sterker is dan de
schaduw van de oorlog.

Wij nodigen u uit om thuis en in de vieringen het onderstaande gebed
van de Paus te bidden.

"Mijn vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u."
Shalom — Vrede zij met u.

Wij wensen u een gezegende voortgang naar het Paasfeest.



GEBED VAN DE PAUS (MAART 2026)

Voor ontwapening en vrede

Heer van het leven, U hebt ieder mens naar Uw beeld geschapen voor
gemeenschap, niet voor oorlog. Wij vragen U vandaag om de gave van
Uw vrede.

Ontwapen onze harten van haat en wrok. Verlicht de leiders van de
naties, opdat zij de moed hebben om de wapenwedloop te stoppen en
te kiezen voor dialoog. Help ons te begrijpen dat ware veiligheid voort-
komt uit rechtvaardigheid en solidariteit, niet uit angst.

Heilige Geest, maak ons tot trouwe bouwers van vrede in ons hart,
onze gezinnen en onze parochie. Moge elk vriendelijk woord een
zaadje zijn voor een nieuwe wereld. Amen.

Pater Yan Asa, SVD

@orlog is cen spel, dat de koningen niel souden spelen,
wanncer hun onderdanen erz‘amﬁg waren,

William Cowper (Engels dichter, 1731-1800)

VAN DE VOORZITTER

Op het moment van schrijven van dit stukje bevinden we ons in de
vastentijd, die dit jaar samenvalt met onder andere de ramadan en de
orthodoxe vastenperiode.

Dat leidt tot interessante en bijzondere gesprekken in mijn omgeving.
ledereen ervaart de vastenperiode verschillend en geeft er een eigen
invulling aan, zeker bij de Katholieken. Zo laat de €én in deze tijd wijn
bij het eten of taart bij de koffie staan, terwijl een ander vaker bidt, vaker
naar de kerk gaat of meer omkijkt naar hulpbehoevenden.

Wat ons bindt is dat het einde van deze periode voor velen het belang-
rijkste moment is in ons geloof. De laatste dagen voor Pasen en de
daarbij behorende vieringen worden door velen als de mooiste van het
kerkelijk jaar ervaren. Van de soberheid van Witte Donderdag tot de
Paaswake waarin de lichtjes ontstoken worden.



Het jaar is een aantal maanden bezig en we zijn als locatiebestuur druk
bezig met de energietransitie.

Na de presentaties en afstemming binnen onze parochie en met het
parochiebestuur is de volgende stap het aanvragen van een mach-
tiging van het bisdom. Ter toelichting: voor uitgaven boven een be-
paalde drempel is toestemming van het bisdom vereist.

De energietransitie — waaronder het vervangen van de ketel en het
aanbrengen van scheidingswanden in de kerk — brengt aanzienlijke
kosten met zich mee en valt daarom onder deze regeling. Deze ont-
wikkeling kan niet los gezien worden van de bredere toekomst van de
Martelaren en de andere parochies binnen het samenwerkingsver-
band. De toekomstplannen waarover we al meerdere keren hebben
gesproken tijdens parochievergaderingen en die ikzelf op deze plek
heb genoemd omvatten zowel de benodigdheden voor deze energie-
transitie als de toekomstige invulling van de Martelaren en de andere
betrokken parochies.

Wat ook belangrijk is om te merken, is, dat er een verandering gaande
lijkt in de verhouding tussen woord- en communievieringen en eucha-
ristievieringen. Waar de Martelaren lange tijd werd gekenmerkt door
een relatief groot aantal woord- en communieveringen, gaat de voor-
keur inmiddels vaker uit naar meer eucharistievieringen.

Over deze ontwikkeling bestaan echter wel verschillende opvattingen.
Vanuit het perspectief van de toekomst van de Martelaren en de rol die
wij kunnen vervullen binnen het samenwerkingsverband kan het als
een goede ontwikkeling worden gezien.

Uiteraard wordt binnen de pastoraatsgroep en het parochiebestuur ge-
sproken over de invulling hiervan en zal dit onderwerp bij een volgen-
de parochievergadering ongetwijfeld wederom op de agenda staan.
Mij rest u een mooie, Goede Week te wensen en een Zalig Pasen.

Caspar van der Leeuw

POEZIE ONDER DE LAMPEKAP

“Poézie onder de lampekap” is al jaren een vast onderdeel in het
programma van het Bredeweg Festival. Zo ook weer dit jaar.

Deze activiteit vond in het verleden buiten plaats op de Hogeweg, maar
vanwege de wisselende weersomstandigheden wijkt men de laatste
jaren uit naar de koffiebeuk bij ons in de Martelaren.



De avond begint om klokslag 21.00
uur bij het vallen van de avond.
Dichters uit de buurt zullen gedich-
ten voordragen uit eigen werk en dat
natuurlijk onder de bekende Lampe-
kap, waarmee de Hogeweg en de
Bredeweg tijdens het festival ver-
sierd zijn.

De kerk is open vanaf 20.00 uur.
Vanzelfsprekend wordt er door de
organisatie voor koffie en thee en
een drankje gezorgd.

ledereen is uitgenodigd hierbij aan-
wezig te zijn. Het belooft ook dit jaar
weer een mooie avond te worden.

MET EEN BLOEMENGROET OMZIEN NAAR ELKAAR...

Omzien naar elkaar en meeleven met elkaar is kostbaar.
Laten we samen zorgdragen voor een gemeenschap waarin iedereen

zich gezien en gekend weet."

Heeft u iemand in gedachten schroom dan niet om mij aan te spreken
tijdens het koffie drinken of stuur een email naar Janneke de Bruin
mailadres: jannekedebruin53@gmail.com

Graag doe ik ook een beroep op u om de bloemen eens weg te

brengen.

Onderstaande mensen ontvingen onze bloemengroet:

25 januari  mw. Philippine (Hof bewoonster)
1 februari mw. Dawson-Jansen

8 februari  fam. R. Weijens
15 februari dhr. Bolmers
22 februari mw. Ria Does

1 maart Rita en Carl Boomgaard

8 maart mw. Lily Quint

Uw bijdrage aan de wekelijkse bloemengroet blijft welkom op IBAN:
NL13 INGB 0000 122588 t.n.v. HH Martelaren van Gorcum onder

vermelding van bloemenfonds.



Lente

Voorzichtig beginnen te spelen
binnen een groenende koelte

de bloemen met name te groeten
en van harte te ontsluiten
aarzelende kamers.

Het brood met elkaar te delen,
de koele beekval te voelen.
En in de avond te wachten

de bevende witte vlinders;

de kamperfoelie gaat open.

© Ida Gerhardt,
uit Zeven maal om de aarde te gaan

VEERTIGDAGENKALENDER 2026

De verkoop van de Veertigdagenkalender van 2026 met als titel: Met
de schrik vrij komen van samensteller Joke van der Velden was dit
jaar wederom een succes. Velen van binnen en buiten ons samen-
werkingsbestand Clara & Franciscus hebben de kalender gekocht.

Je zou bijna kunnen zeggen “ze gingen als broodjes over de toonbank”.

De opbrengst, 180 euro, gaat naar het project van Roos Kuipers
bestemd voor de “hemelse tuinen” in Malawi.
Zie ook: https://hemelsetuinen.nl/

Ik heb Roos, momenteel in Malawi, op de hoogte gebracht van de
opbrengst. Zij bedankt iedereen die heeft bijgedragen en laat weten
dat het geld heel goed terechtkomt.

Super bedankt voor dit mooie bedrag!

Janneke de Bruin PG.



https://hemelsetuinen.nl/

PAASEIEREN ZOEKEN

Op zaterdag 4 april is het Stille Zaterdag.

Dan zijn om 12 uur alle kinderen welkom om paaseieren te zoeken in
de kerktuin van de Martelaren van Gorcum! Dat is in onze kerk al ruim
30 jaar een traditie op deze dag, die ook wel Paaszaterdag wordt
genoemd.

Het is handig als u uw (klein)kind(eren) alvast laat weten dat alle eieren
die zij gevonden hebben, worden verzameld en dan eerlijk tussen alle
aanwezige kinderen worden verdeeld.

Wij hopen velen te mogen begroeten. En uiteraard zijn alle kinderen
ook van harte welkom bij de vieringen tijdens Pasen.

René en Diana van Eunen

ACTIVISTISCHE TENTOONSTELLING

Ernst Friedrich en het eerste Anti-Kriegsmuseum

Uit afschuw over de onmenselijke verminkingen van de soldaten in de
loopgraven tijdens WO I, en uit medeleven met hun lot, richtte Ernst
Friedrich in 1925 het Anti-Kriegsmuseum op in Berlijn.

In die tijld werden de plastisch chirurgen steeds handiger in het op-
lappen van ernstig mismaakte oorlogsslachtoffers.

Al eerder publiceerde Friedrich een fotoboek met de titel Krieg dem
Kriege. (Oorlog aan de oorlog). Op de linker pagina is daarin met
regelmaat het verminkte gezicht van een slachtoffer uit de loopgraven
te zien, - en rechts staat een uitspraak van een politicus of generaal.
Bijvoorbeeld van Ludendorff: ‘De oorlog bevalt mij als een warm bad.’



Deze tentoonstelling toont beelden uit
het leven van Ernst Friedrich.

Verder citaten van bekende roman-
schrijvers en dichters. Een vertaling van
de Duitse tekst is aanwezig.

Periode: Maandag 20 april tot en met
woensdag 6 mei 2026.

Plaats: kerkelijk centrum De Bron, Hugo
de Vrieslaan 2,
1097 ED Amsterdam.

Open: tijdens de diensten en op
maandag / woensdag / vrijdag van 13.00

tot 17.00 uur.
’'s Ochtends op afspraak van 10.00 tot 13.00 uur. Ernst Friedrich

Neem in dat geval a.u.b. contact op met een van de beheerders van
de Bron, bijv. Patricia Diekman 06 3873 8446 of met Hein van der
Kroon 020 66 55 333.

OPENING: zaterdag 18 april, 11.00 uur door dr. Leo van Bergen,
medisch historicus, en Peter Lenssen, auteur. Verder houdt Chris de
Ploeg een betoog over de militarisering van de samenleving. ledereen
is van harte welkom.

CATHOLICISM

Een unieke reis door de wereld van het katholieke geloof

Vanuit de kerngroep van de Hof der Verbeelding, vertonen wij ge-
durende tien maanden op donderdagavonden de prachtige en
boeiende tiendelige serie ‘Catholicism’.

De Amerikaanse bisschop Robert Barron vertelt in woord en beeld over
de rijke geschiedenis van het katholicisme. Hiervoor is maar liefst op
vijftig locaties in vijftien landen gefilmd. Deze serie leent zich uitstekend
voor catechese, zowel ter kennismaking met of verdieping van het
katholieke geloof. Daarom zal er bij elke vertoning een theoloog als
inleider en gespreksleider aanwezig zijn, om verdere duiding aan het



onderwerp te geven en om de gesprekken na afloop in goede banen
te leiden.

De avond begint om 19:30 uur met een inloop waarbij koffie en thee
zullen klaarstaan. Om 20:00 uur begint, na een korte inleiding, een
aflevering van de serie. Die zal ongeveer tot 21:00 uur duren. Daarna
gaan we in gesprek over het thema.

Om de avonden breed toegankelijk te maken, is er alleen sprake van
een vrijwillige bijdrage, die die ten goede komt aan Stichting Kerk in
Nood. Vertoning zal geschieden in de Zoetmulderzaal van onze
pastorie, Linnaeushof 94, dit is pal naast het kerkgebouw aan. U kunt
de bovenste bel bij de voordeur gebruiken.

De data, onderwerpen en gespreksleiders van de vier resterende
afleveringen zijn:

Donderdag 26 maart: Liturgie en Eucharistie

Woorden, gebaren en betekenis van de Eucharistie door de eeuwen
heen.

Diaken Patrick Gunther

Donderdag 23 april: De gemeenschap van de heiligen
Leven in dienst van Christus.
Ari van Buuren, voorganger en oud-ziekenhuispastor

Donderdag 28 mei: Gebed en geestelijk leven
Gebed verandert de mens en de mensheid.
Diaken Patrick Gunther

Donderdag 25 juni: Het eeuwig leven
Dit leven bereidt voor op een onvoorstelbaar nieuw leven bij God.
Pater Yan Asa, svd

Wij hopen met veel mensen deze intrigerende en inspirerende serie te
mogen kijken. U bent allen van harte welkom!
René van Eunen

VREDESMAALTIJD IN DE HOFKERK

Op zaterdag 11 april a.s. heeft in de koffiebeuk van onze kerk een
Vredesmaaltijd plaats. Het uitgangspunt van deze maaltijd, die eerder
in het Oosterpark en andere kerken werd gehouden, is dat alle mensen



broeders en zusters zijn. ledereen is welkom om aan te schuiven,
elkaar te ontmoeten en samen te delen.

Er is in de koffiebeuk plaats voor
een bont gezelschap van tachtig
mensen. ledereen neemt zijn
eigen eten en drinken mee. Voor
koffie en thee wordt gezorgd en
er zal worden voorzien in weg-
werpbaar eetgerei.

Voor deelname aan de Vredes-
maaltijd kunt u zich aanmelden
bij Rogier Schravendeel:
schravendeel.r@gmail.com

U bent welkom vanaf 17:30, de maaltijd begint om 18:00. Er zal
gedurende de avond een interessant programma zijn. U vraagt zich
misschien af wat voor programma. Laat u verrassen! Om 20:30 eindigt
de avond en keert iedereen, hopelijk zowel inwendig als geestelijk
voldaan, huiswaarts. Van harte uitgenodigd!

René van Eunen
Voorzitter Pastoraatsgroep

OP WEG IN EENHEID

U heeft het al eerder kunnen lezen en ook liggen er flyers in de kerk.
We gaan van zondag 31 mei t/m maandag 8 juni 2026 op reis naar
Lourdes. Reisnummer: CR260135.

Wij reizen heen met een comfortabele nachtbus naar Lourdes en komen
maandag rond de lunch aan. Op zondag 7 juni vertrekken wij in de ochtend
uit Lourdes en rijden overdag met de bus naar Nevers. Hier overnachten
wij in het klooster, waar Bernadette ligt opgebaard.

Op maandag rijden wij dan verder terug naar Nederland.

Samen op bedevaart gaan is een levensreis, maar ook een mooie
gelegenheid om elkaar beter leren kennen en zo samenzijn inhoud geven.
Samen gaan wij naar Lourdes, de plek waar de Aarde de Hemel raakt.
Een plek waar Maria aan Bernadette vertelde dat God de Vader ons lief
heeft. Samen gaan wij op weg naar de 170¢ verjaardag van de ver-
schijningen in 2028. In 2026 is het thema: “Ik groet u, vol van genade.”



In Lourdes zullen wij samen zijn met pelgrims uit Opdam.
Naast ons eigen bedevaartprogramma zullen wij gezamenlijk als
Nederlandse groep op de dinsdag de Heilige Eucharistie bij de grot vieren.
Daarnaast zullen wij deelnemen aan de processies en de internationale
mis. Er zal voldoende ruimte zijn voor een eigen invulling.

ledereen kan aan deze reis deelnemen.

Heeft u begeleiding nodig dan dient u zelf voor persoonlijke begeleiding te
zorgen en mee te nemen op reis. Heeft u hulpmiddelen nodig als een
rolstoel, rollator, dan kunt u deze in Lourdes lenen.

De kosten van deze 9-daagse geheel verzorgde reis op basis van
volpension, tweepersoons kamer en 6 nachten in 3* hotel Gloria is 995
euro. Voor een eenpersoons kamer is de toeslag 210 euro.

Opgeven kan nog steeds.
Dit kunt u zelf doen via www.christoffelreizen.nl of neem contact op met
Correttie of Bert. Het reisnummer is CR260135.

Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar!

Yan Asa, pater svd,

diaken Gerard Vaneker,

Contactpersonen: Correttie Smits-de Graaff, tel 06 134 008 74
en Bert Hilhorst, tel. 06 506 344 35

Hof der Verbeelding - 13e Seizoen - 2025/2026

De eerste twee films binnen het thema ‘Familierelaties’ zijn inmiddels
vertoond en door onze bezoekers zeer warm ontvangen. Het waren dan
ook prachtige “rolprenten”.

Familierelaties zijn niet altijd eenvoudig en lopen soms compleet uit de
hand. Wanneer zijn de verhoudingen in balans en wanneer niet?
Wanneer loopt iets uit op een onherroepelijk drama? Het is aan u als kijker
om zich daar een mening over te vormen. Dat kan aan de hand van de
volgende drie films:


http://www.christoffelreizen.nl/

Donderdag 9 april

Een Amerikaanse film uit 2020 met Kevin Costner en Diane Lane.

Na de dood van hun zoon, probeert het echtpaar George en Margaret
Blackledge (Costner en Lane) de voogdij over hun kleinzoon Nick te
krijgen, die nu onder de zorg van zijn onbetrouwbare en gewelddadige
stieffamilie staat. George en Margaret zijn vastbesloten om Nick te
beschermen en hem uit een gevaarlijke situatie te halen. Hun zoektocht
leidt hen naar een onvoorspelbare wereld vol confrontaties en geweld.
Zullen ze erin slagen om Nick en ook zijn moeder te bevrijden?

Donderdag 7 mei

Een Belgische film uit 2024 met Thibaud Dooms.

Deze heftige, intense en rauwe film laat, in een maalstroom van ellende
en verdriet, slechts minimaal, en dan ook nog heel subtiel, kleine vonkjes
van liefde zien. Op indringende wijze wordt de kijker een blik gegund op
de invloed van jeugdtrauma’s op jonge levens. En op de problematiek en
het harde werk in de jeugdpsychiatrie met geringe middelen. De film,
gebaseerd op het boek van een Vlaamse jeugdwerker, werd in Belgié
lovend ontvangen en won meerdere prijzen.

De verwaarloosde tiener Liam (Thibaud Dooms) groeit op in een gezin
waar drugs en geweld de hoofdrol spelen. Als zijn destructieve thuis wordt
ingeruild voor een jeugdinstelling, vindt de jongen troost, maar komt hij
ook terecht in een groep jongens die stuk voor stuk hun eigen
problematiek hebben. Liam is gevoelig, op zijn hoede en bang om ge-
kwetst te worden, maar dusdanig beschadigd dat hij ook een gevaarlijke
kant heeft. Stukje bij beetje lukt het zijn begeleiders om hem open te
breken, maar Liams verleden blijft hem achtervolgen. Zal dat zonder
consequenties blijven?

NB: De film is West-Vlaams gesproken, maar Nederlands ondertiteld.

Donderdag 11 juni

Een Amerikaanse film uit 1994 met o.a. Brad Pitt, Anthony Hopkins en
Julia Ormond.

Nadat zijn vrouw hem in de steek gelaten heeft, blijft kolonel Ludlow
(Anthony Hopkins), een oud cavalerieofficier, alleen achter in zijn afge-
legen huis in Montana om zijn drie zonen op te voeden.

Alfred, de oudste, is de meest redelijke. Hij heeft gevoel voor zaken en
politiek. De onstuimige Samuel staat altijd klaar om zich te engageren voor
onverdedigbare politiecke zaken. De kolonel koestert een bijzondere
affectie voor Tristan (Brad Pitt), die zijn sympathieén voor de Indianen
deelt. Na zijn universiteitsstudies keert Samuel terug met een verloofde,
Susannah (Julia Ormond). Verrukt door de aanwezigheid van een vrouw
onder hun dak sloven de vier mannen zich uit om haar te leren paardrijden
en schieten.



Al snel klikt het bijzonder goed tussen Susannah en Tristan. Dan breekt
de Eerste Wereldoorlog uit en Samuel vertrekt om aan de zijde van de
Canadezen te vechten....

Praktische informatie filmavonden

Onze filmavonden starten altijd om 19:30 uur met koffie, thee en wat
lekkers en om 20:00 uur begint de film. Ari van Buuren ontfermt zich over
de inleiding en het nagesprek. We drinken aan het einde van de avond
nog wat met elkaar, waarbij er ook gelegenheid is voor ontmoeting. Wij
vertonen de films in de Zoetmulderzaal. U kunt de ingang van de pastorie
aan de voorkant van de kerk gebruiken. U moet aanbellen bij de bovenste
bel. Wij vragen een kostendekkende bijdrage van € 5,-.

[.v.m. rechten mogen wij in Hofnieuws geen filmtitels openbaar maken.

Wilt u meer over de films of titels weten dan kan dat door een email te

sturen naar: hofkerkfilms@gmail.com of door navraag te doen bij één
van ons in de kerk. U bent van harte welkom!

René van Eunen

mede namens Ari van Buuren, Liesbeth Wijkhuizen en Ben Steggerda

FAMILIEBERICHTEN

Overleden:
Mevr. Kalkman, de uitvaart was op 18 februari 2026 in de Hofkerk.
Ze wordt begraven in Costa Rica.

Johannes Antonius Bolmers op 24 februari 2026, oud 91 jaar.
Hij had kort geleden nog de bloemen van de kerk ontvangen.
Hij woonde in de Edisonstraat 10 1¢ et.

Louis Daems op 23 februari 2026, 87 jaar oud
Maandag 23 februari overleed Louis Daems in de leeftijd van 87 jaar.
Louis was decennia lang een zeer gewaardeerd koorlid van het dames-
en herenkoor Jubilemus Domino. Als bas zong hij altijd de solopartijen.
Vooral de Gregoriaanse missen en de Introiti waren zijn specialiteit. Hij
was een markante persoonlijkheid en zeer muzikaal begaafd. Vanaf zijn
6° jaar zong Louis al in koren. Hij zong jarenlang onder leiding van
componist en dirigent Hubert Cuypers in het koor van de Agnes kerk. Hij
beheerde ook het archief van Cuypers.
De uitvaart was op maandag 3 maart jl. op de Nieuwe Ooster.
Moge Louis rusten in vrede bij God. Wij wensen zijn vrouw Ans, zijn
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Mirjam Steunenberg



DE FAMILIE CORDAID CO rda i d
Wie, wat is Cordaid? ~
Zoals in het bedrijfsleven, zoeken ook charitatieve &

organisaties naar wegen om de kosten te drukken

en slagvaardiger te kunnen opereren. Vormen van

samenwerking of zelfs gehele fusies zijn aan de

orde van de dag.

Om dezelfde redenen zijn in 2000 drie grote organisaties tot één
organisatie gefuseerd onder de naam Cordaid, te weten: Memisa, Mensen
in Nood en Vastenactie. Later zijn daar Kinderstem, Bond zonder Naam
en Cordaid Microkrediet bijgekomen. Omdat de individuele familieleden u
wellicht nog niet zo bekend zijn, worden ze hieronder aan u voorgesteld.

Cordaid Memisa staat voor de opbouw van structurele gezondheidszorg
Cordaid Mensen in Nood voor noodhulp en wederopbouw

Cordaid Kinderstem richt zich op hulp aan kinderen in sloppenwijken
Cordaid Bond Zonder Naam wil naastenliefde en solidariteit in Nederland
bevorderen

Cordaid Microkrediet verstrekt kredieten aan kleine ondernemers in
ontwikkelingslanden

Cordaid Vastenactie steunt kleinschalige, concrete projecten gericht op
structurele armoedebestrijding

Katholieke traditie

Deze organisaties hadden een lange katholieke traditie, teruggaand tot
het begin van de vorige eeuw. Zij werkten vanuit de evangelische opdracht
van solidariteit met mensen die om welke reden dan ook hulp nodig
hadden. Gesteund door brede lagen van de Nederlandse bevolking
konden zij het werk van de honderden Nederlandse ordes en congregaties
van priesters, zusters, broeders en vrijwilligers bijstaan in hun zorg voor
de mens. In die traditie staat Cordaid nog altijd.

Van missionarissen naar lokale partnerorganisaties

De afgelopen 25 jaar steunde Cordaid steeds meer ontwikkelingsorga-
nisaties. Ook organisaties die niet meer direct met missionarissen verbon-
den waren. De omstandigheden zijn veranderd. Het aantal Nederlandse
missionarissen neemt in snel tempo af. Het evangelie en de daarop
gebaseerde katholieke sociale leer is en blijft echter de inspiratie van
Cordaid. De missionarissen hebben het werk in veel gevallen overge-
dragen aan lokale organisaties in de ontwikkelingslanden. Zij geven nu
steun aan de armen en dragen bij aan de opbouw van maatschappelijke
organisaties. Cordaid werkt samen met meer dan duizend lokale orga-
nisaties wereldwijd.



LITURGIEKALENDER

Oecumenische viering in Koningskerk

zondag 29 maart PALMZONDAG Jubilemus
10.30 uur Eucharistieviering Domino
Pater Y. Asa
donderdag 2 april | WITTE DONDERDAG Meerklank
19.30 uur Eucharistieviering
Pater Y. Asa en J. de Bruin
vrijdag 3 april GOEDE VRIJDAG — KRUISWEG
15.00 uur A.van Buuren en J. de Bruin
19.30 uur GOEDE VRIJDAG PLECHTIGHEDEN | LWM
A.van Buuren en J. de Bruin
zaterdag 4 april PAASWAKE Meerklank
21.00 uur Eucharistieviering
Pater Y. Asa en diaken P. Gunther
zondag 5 april PASEN LWM
10.30 uur Eucharistieviering
Pater M. Tharsis
maandag 6 april TWEEDE PAASDAG
Geen viering
zondag 12 april 2¢ Zondag van Pasen LWM
10.30 uur Eucharistieviering
Pater Y. Asa
zondag 19 april 3¢ Zondag van Pasen Meerklank
10.30 uur Woord- en Communieviering
F. de Haas
zondag 26 april 4¢ Zondag van Pasen Jubilemus
10.30 uur Eucharistieviering Domino
Pater M. Jehandut
zondag 3 mei 5¢ Zondag van Pasen LWM
10.30 uur Woord- en Communieviering
A.van Buuren
zondag 10 mei 6° Zondag van Pasen — Moederdag Meerklank
10.30 uur Eucharistieviering
Pater F. Mulders
donderdag 14 mei | HEMELVAARTSDAG MvG dicht

Alle hierboven genoemde tijden, voorgangers en koren
zijn onder voorbehoud, er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

Raadpleeg a.u.b. de website van de parochie voor de laatste informatie.







